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Editör 


Doğru Alanda Proje yapan "Doğru bir Adam"; ZİYA YILMAZ 


“Ziya Yılmaz nasıl biridir derseniz, sakin, işine düşkün, her birimizi yer yer çimento, demir” 


görebilecek kadar çalışma delisi bir iş adamı. Ailesine, çocuklarına bele yeni ikizlerine haylice vakit 


ayırmayı seven de bir aile babası...” 


Ik tanıştığımızdan bu yana neredeyse yedi yıldan fazla olmuş. 
O zaman daha mütevazı işler yapan, fazla kendini göstermekten hoşlanmayan, deyim yerindeyse, “Sadece işimizle ön plana çıkalım” diyen bir isimdi Ziya Yılmaz. Ne mutlu ki işlerinin ölçeği büyüdü ama kendisi değişmedi hala. “İşimizi beğensinler, biz onlara layık olalım kafi” diyor... 
Yıllar önce Gentleman Real Estate ekine Ziya Yılmaz'ı kapak yaptığımda ne kadar zor çalışıldığını, kapak olmayı nasıl sevmediğini öğrenmiştim. Hal böyle olunca bu ikinci evrede onu ana kapağa taşımak benim için daha da keyifli oldu. Abartısız beş ay boyunca, “Olsam mı, olmasam mı?”dese de sonunda Ziya Yılmaz'ı kapak yapabilme mutluluğuna eriştik efendim. Ne mutlut(!). 
Peki Ziya Yılmaz'ı kapak yapmak için neden bu tarihi seçtik? Çünkü Ziya Yılmaz ekim ayında İzmir'in kapısını çalıyor ve Bornova'da çok büyük bir alana yepyeni bir proje başlatıyor. Kule projeleri, İstMarina, alışveriş merkezi derken çıtayı İzmir'e giderek, bir nevi, deplasmana çıkarak yükseltmekten de pek keyif alıyor. 
Pek çok marka “İzmir'den ümidi kestik” dese de İstanbul'dan alınan göç ve şehrin sosyo-ekonomik durumunun yükselişi, Ziya Yılmaz'ın “Güzel İzmir'e inancını iyice artırmış. Niyeti bu projeden sonra İzmir'de güzel işlere, İzmir'e yaraşır işlere en az İstanbul kadar önem vermek. Kendisi ve ekibi de bu konu da çok heyecanlı. Başarılı olacağından ise hiç şüphem yok... 
Ziya Yılmaz nasıl biridir derseniz, sakin, işine düşkün, her birimizi yer 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yer çimento, demir görebilecek kadar iş delisi bir iş adamı. Ailesine, çocuklarına hele yeni ikizlerine haylice vakit ayırmayı seven de bir aile babası... Eşi Filiz'in fikirlerine, aile olgusuna önem veren biri. Kolay sinirlendiremezsiniz. Ancak saçma bir şey duyar, görürse müdahale etmeden de duramaz ama asla kaba değildir. 

Özel yapım arabasından teknesine ve saatine kadar hep benzeri olmayan şeyleri seviyor ama bunları kendi keyfi için almayı yeğliyor. Yani dergide görmeniz sizi yanıltmasın. Tamamen benim zorumla ve kibarlığından yayınlamamıza izin verdi. Gentleman farkı burada ortaya çıktı, bize büyük bir centilmenlik gösterdi. Bundan sonra da kimseye bu kadar açık özel yaşamını sunacağını zannetmiyorum. 

Ziya Yılmaz'ın bir diğer sevdiğim özelliği de herkese hakkını vermesi. 
Kendi sektörü dahil sorunları, önemli şirketleri, hataları eleştiriyor. 
Büyüme süreci içerisinde hatalar yapılıyorsa, danışması gereken şeyler varsa muhakkak fikir alıyor. Ha, sonunda yine de bildiğini okuyor ama görüş aldıkça bazı fikirlerini kırdığına ben dahil şahit oldum. 

Ziya Yılmaz tatil, oturmak ne bilmiyor. Gözlerine 'kan oturacak kadar çok çalışıyor... Ofisinde inşaatlarından toprak ve taşları kristal vazolarda şıkça sergilemesi bile işine nasıl taptığını gösteriyor. 

DAP doğru adımlarla büyüyor. Şimdi bir değişim ve gelişim rüzgarı içinde. Bu gelişimde böyle önemli bir ismi kapak yapma şerefi de bize nasip oldu, şanslıyız. 


Keyifli okumalar dilerim efendim. 


Montegrappa Boutigue - Zorlu Center Avm Tel : 0212 353 68 15 


İstanbul, ZORLU Center, Raffles Arcade, Levent, TEL: 490 212 353 65 25 rotapzorluGrotapsaat.com.tr Ankara, Arjantin Caddesi; 2/9 Çankaya, TEL: 490 312 466 11 08 baskentrotap&rotapsaat.com.tr İzmir, Plevne Bulvarı No: 15/C Alsancak, TEL: 490 232 501 18 19 izmirrotap©rotapsaat.com.ir www.rotapsaat.com.tr 
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İÇİNDEKİLER 
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18e AKBANK SANATTA 

“DOPDOLU” BİR EKİM 
Akbank Sanat, Ekim ayına dopdolu bir programla girdi. Çeşitli konserlerin yanı sıra sergiler ve çocuk atölylerinin de yer alacağı programda her yaş grubuna hitap eden etkinlikler yer alıyor... İşte Akbank Sanat'tan Ekim ayı sürprizleri... 


209 KIEHL'S VE TOHUM OTİZM 
VAKFI EL ELE 

Kiehl's, otizmli çocuklar için akademi 

ödüllü oyuncu Matthew 

Mcconaughey & Tohum Otizm Vakfi 

ile işbirliği yapıyor... 


260 SSM “Al WETWET 
PORSELENE DAİR” 

Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor 

“Ai Weiwei Porselene Dair” sergisi 


39 


Akbank'ın desteğiyle Sakıp Sabancı 
Müzesi'nde kapılarını açtı. Etkinlik 28 
Ocak 2018'e kadar ziyaret edilebilecek... 


980 ASİ ŞIKLIK “ATASAY VİVE LE 
ROL” KOLEKSİYONLARI'NDA 
Erkek mücevher modasının yükselen trendi “Vive Le Roi”nın asi şıklığa vurgu yapan koleksiyonları, şehirli, modern erkeğin maceracı içgüdüsünü yansıtan tasarımlarla buluşuyor. 


39e APPLE “YENİ OYUNCAKLARI”NI 
SATIŞA SUNDU 
Apple, kullanıcılarının merakla beklediği yeni modellerinin lansmanı geçtiğimiz günlerde yaptı. İşte karşınızda Apple'ın yeni “oyuncakları” iPhone 8, iPhone X, Apple Watch 
Series 3 ve Apple TV 4K... 


409 İŞ DÜNYASI SONBAHARA 
HAREKETLİ GİRDİ 
Yabancı gruplar Türkiye'de yatırımlarını büyütme kararı alırken, Burgan Bank 205 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attı. 
Bayraktar Grup, Shell ve Novartis'te ise üst düzey atamalar gerçekleşti. 
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İÇİNDEKİLER 


490 DAP HOLDİNG YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI ZİYA YILMAZ 
“DOĞRU ALANDA PROJELER” İLE 
“GELECEĞİ İNŞA EDİYOR 
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz... Kendisi aslen Karadenizli... 
Mesleğine ise tutkuyla bağlı bir isim o. Kendi ifadesiyle, -biraz espirili de olsa- “İnşaatçılık benim genlerimde var” diyor röportajımız esnasında... Yilmaz, 1999 yılında temellerini attığı DAP Yapı ile inşaat sektörüne de pek çok yenilik getirmiş bir iş insanı... 


50e MUTLU AZINLIK 
Teknik ve tutku, Rolex'i yelken dünyasına bağlıyor. 


566 “GENTLEMAN”LARIN DERGİSİ 

1 YAŞINDA 
Gentleman Dergisi her geçen gün daha da büyüyen hedefleriyle, yeni döneminde 1 yılı geride bıraktı... 


58e GENÇ, BAŞARILI VE İNOVATİF; 
“ÖNDER HALİSDEMİR” 

“Lexus ile Geziyoruz” bölümümüzün bu ayki 

konuğu Önder Halisdemir. 


62e İNSAN VE DENİZ 

Officıne Panerai'nin bir numaralı ismi Angelo Bonatı Klasik Yat Yarışı'ndan Amerika Kupası'na markanın deniz ile olan ilişkisini anlatıyor. 
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66e FRANKFURTA DAMGA VURAN 
MODELLER 

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı 

dünyanın en büyük otomobil şovlarından 

birine sahne oldu. Fuarda, birbirinden göz 

alıcı modeller, otomobil tutkunlarının 

beğenisine sunuldu... 


74e OPTİK OYUNLAR 

Dekorasyon, yüzeyleri, optik efektleri, bağlantıları, değişen formları baştan yorumluyor. Malzemeler ise ahşaptan cama ve pirince dek uzanıyor... 


76e SANATSEVERLER 
“GONTEMPORARY ISTANBUL”A 
AKIN ETTİ 

Contemporary Istanbul, ön izleme günü olan 

13 Eylül ve 14-17 Eylül tarihleri arasında 80 

binden fazla sanatseveri ağırladı. 


78e MEKANİK SAAT AŞIĞI BİR 

KOLEKSİYONER “SERDAR OAL” 
Türkiye'nin en büyük saat koleksiyonerlerinden biri Serdar Oal.. 
2000'li yılların başında mekanik saatlere ilgisi başlayan ve aradan geçen 17 yılda bu konuda oldukça iyi bir konuma gelen Oal ile 
hem koleksiyonunu hem de dünyanın 200 
ülkesinden ziyaretçi alan “Horobox'ın öyküsünü konuştuk... 


897e SÜRÜŞÜN KEYİF HALİ 

Projesi bir talep üzerine özel olarak çizilen Rolls-Royce Sweptail, otomobil tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatıyor. 


86 e BAĞDAT CADDESİ'NİN RÖNESANSI 
“BEYMEN SUADİYE 481” 

Türkiye'de modem şehirli hayatın ilk akla gelen 

adresleri arasında, kuşkusuz İstanbul'un 

gözbebeği Bağdat Caddesi yer alıyor. Anadolu 

yakasının kalbindeki 'Cadde; modanın, alışverişin 

ve prestijli bir dünyanın kapılarını aralıyor. 


909 MODANIN KALBİ “MERCEDES-BENZ 

FASHION WEEK ISTANBUL”DA ATTI 
Türkiye'de gerçekleştirilen en önemli moda organizasyonlarından biri olan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul geçtiğimiz ay Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti. 


94e EMRE UĞURLU'NUN “FUTBOL VE 
YARIŞ ATI TUTKUSU” 

Bir futbol aşığı Emre Uğurlu... Seyahat 

etmeyi seven ve her gittiği ülkeden futbol 

takımlarının atkılarını biriktiren bir 

koleksiyoncu aynı zamanda... 


98e MIĞHELANGELO PISTOLETTO 

ESERLERİYLE GALERİ ARTİST'TE 
Dünyaca ünlü İtalyan sanatçı Michelangelo Pistoletto'nun eserleri 1 Aralık 2017 tarihine kadar Galeri Artist'te olacak... 


100 e AND DAĞLARI'NIN GİZEMLİ 

ÜLKESİ “PERU” 
And Dağları'nda yaşamış medeniyetler içerisinde en gizemli kalmış olanı İnkalar. İnkalar'ın hüküm sürdüğü ve bugün etkilerini halen en yoğun olarak hissettiğimiz ülke ise Peru... 


104 e KLASİK OTOMOBİL KULUBÜ YENİ 
MERKEZİ'NDE... 

Klasik Otomobil Kulübü üyelerini maslak 

42'deki yeni kulüp merkezi'nde buluşturdu. 


110e CENTİLMEN JÖN-TÜRK 

BEDRİ BAYKAM 
Prodigy sayfalarımızda bu ay Türkiye'nin “Jön Türkü, ressam, şair ve akıl adamı Bedri Baykam'ı ağırlıyoruz... 


ZİRVEYE YENİ GÜÇ. 


BMW M760Li xDRIVE. 


610 beygir gücü, 0'dan 100 km'ye 3.7 saniyede çıkan 
üstün performansıyla şimdi Türkiye'de. 
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Borusan Otomotiv 


İnce zevkler, yüksek standartlar. 


BMW 7 Serisi, ayrıca yeni-2.Oitre dizel, benzinli, plug-in hybrid ve 3.0 litre dizel motor seçenekleriyle Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda sizi bekliyor. 


G 


18 


Akbank Sanat'ta 
“Dopdolu” bir Ekim 


AKBANK SANAT, EKİM AYINA YOĞUN BİR PROGRAMLA GİRDİ. ÇEŞİTLİ KONSERLERİN YANI SIRA SERGİLER VE ÇOCUK ATÖLYELERİNİN DE YER ALACAĞI TAKVİMDE HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN ETKİNLİKLER YER ALIYOR... 
İŞTE AKBANK SANAT'TAN EKİM AYI SÜRPRİZLERİ... 


ÇOCUKLARA ÖZEL ATÖLYE ÇALIŞMALARI 

Çocukları yıllardır sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan ve minikler için yaptığı özel etkinliklerle bu konuda öncü kurumların başında yer alan Akbank Sanat, ekim ayı boyunca her cumartesi günü üçü yeni olmak üzere toplam yedi eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyor. “ Kendi Çantamı Tasarlıyorum” isimli yeni atölye çalışması ile 6-14 yaş grubu çocukları kendi çantalarını tasarlamaya davet ediyor. “Rengarenk Kupalar” ile çocuklar porselen kupaların üzerine resim çalışması yaparken, “Resim Çizen Robot” ile de çocuklar karton bardaklardan ve boya kaleminden robot yapmayı öğrenecekler. 


20. ULUSLARARASI İSTANBUL KUKLA 

FESTIVALI / 13-29 Ekim 2017 

Akbank Sanat, bu yıl 13-29 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 20. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali kapsamında İngiltere, Tayvan, İspanya, Çin, Arjantin ve Türkiye'den sekiz ayrı gösteriye ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında Gölgem ve Ben, Nazha'nın Fantastik Serüveni, Gölgeler Hikaye Anlatır, Çöp Canavarı, Büyülü Ağaç, Kaplumbağa İle Turna, Kadın Kılığındaki Şeytan, Karısını Taşıyan Domuz, Garip Bir Yaratık ve Kum Rüyası isimli oyunlar Akbank Sanat'ta kuklaseverler ile buluşacak. 


MASKELİ PİYANİST LAMBERT 


18 EKİM 2017, ÇARŞAM 


bir deneyim yaşatacak. 


LIRO RANTALA - 6 EKİM 2017, CUMA /20.00 
Finlandiyalı ünlü caz piyanisti liro Rantala, John Lennon'a saygı projesi “My Working Class Hero” ile 6 Ekim 2017, Cuma günü Akbank Sanat'ta olacak. John Lennon'ın en sevilen klasikleri arasında yer alan Imagine, Norwegian Wood, Starting Over, Woman ve Happy Xmas gibi parçaları yeniden yorumlayarak onlara farklı bir boyut katan liro Rantala müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşatacak. 
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BA / 20.00 
Performanslarında taktığı Sardinya karnaval maskesi ile bir Fransız masalından fırlayan bir canavarı andıran gizemli piyanist Lambert, 18 Ekim 2017 Çarşamba günü Akbank 
4 Sanat'ın konuğu oluyor. Lambert kendisine eşlik edeceği 
bir gitarist eşliğinde, konserde Jos& Gonzalez, Phoenix, Boy, i Moderat gibi müzisyenlerin parçalarını yeniden yorumladı- 
' ğı, Satie'den yola çıkıp, romantik pop ve modal caza kadar uzanan geniş bir repertuar ile müzikseverlere unutulmaz 


SERGİ: “SİYAH GÜRÜLTÜ” / 18 Kasım (Kapanış) 

Akbank Sanat, yeni sanat sezonunu ses ile sessizlik arasındaki karmaşık ilişkiyle ilgilenen bir güncel sanat projesi olan Siyah Gürültü (Black Noise) ile açtı. Küratörlüğünü Ekmel Ertan ve Işın Önol'un yaptığı, Burak Arıkan, Servet Cihangiroğlu, Didem Erk, Richard Jochum, Mirko Lazovic, Cengiz Tekin ve Anna Vasof'un eserlerinden oluşan Siyah Gürültü (Black Noise), 18 Kasım'a dek Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak. Siyah Gürültü; sesin farklı mecralarda- ki dönüşümüne, işlevine, işlevsizliğine, şiirselliğine, kimi zaman anlamsızlığına, kimi zaman gücüne odaklanıyor. 
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© SALA DEL GAMINO, PALAZZO GALLARATI SCOTTI, MILANO. 


poltronafrau.com 


BMS creates environments that answer life's necessities. 


Derfeci. AYAZMA YOLU SOKAK NO:5 ETİLER ISTANBUL, TR | *9o (212) 263 6406 bms.com.tı 


“ ULTREACIAL CREAM © ” 


ÜMİTED EDİTİON 
Mİ, taurin sprars 
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KIEHAVS, OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN AKADEMİ ÖDÜLLÜ OYUNCU MATTHEW MCCONAUGHEY & TOHUM OTİZM VAKFI İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR... 
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bireyler için faaliyet gösteren Tohum Otizm 

Vakfı ile işbirliği yapacağını duyurdu. Bu birliktelik ile markanın en sevilen ürünlerinden olan Ultra Facial Cream'in Kiehl's x Matthew McConaughey Limited Edition Ultra Facial Cream isimli özel serisi piyasaya sürülürken bir sosyal farkındalık oluşturulacak. 
Cildi nemlendiren ve sert hava koşullarında ciltte denge sağlayan bu ürünü alanlar sadece güzelleşmeyecek; otizmli çocuklar için de farkındalık yaratacak ve bağışta bulunacak. Ünlü oyuncu Matthew Me-Conaughey tasarladığı bu çok özel üründe oğlu Levi'nin çizdiği bir tablodan esinlenmiş. Kiehls bu yıl 22-23 Kasım'da gerçekleşecek olan Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nin de ana sponsoru olarak vakfa destek olacak. 


1 66 yıllık cilt bakımı markası Kiehl's, otizmli 


Kampanya ile farkındalığın artırılması hedefleniyor Otizm Spektrum Bozukluğu, dünya nüfusunun yüzde Vinden fazlasını etkileyen gelişimsel bir bozukluk ve tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Son yıllarda her zamankinden daha fazla çocuğa otizm tanısı konmak- ta. Araştırmalara göre doğan her 68 çocuktan 1'i (ve 


her 42 erkek çocuktan 1'i) otizm spektrum bozukluğu gösterme riski taşıyor. Türkiye'de ise 0-18 yaş grubun- da 352 bin otizmli çocuk ve genç var. Kiehl's, Tohum Otizm Vakfı ve Matthew McConaughey güçlerini birleştirdiği bu kampanya ile otizm farkındalığını arttırmayı ve bu durumla mücadele eden çocuklara daha iyi bir gelecek sağlamayı amaçlıyor. 


ULTRA FACIAL CREA 


LİMİTED EDİTTON 
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Aklı sür, performansı hisset. 
Mercedes-Benz Yeni 5-Serisi. 


Mercedes-Benz 
The best or nothing. 
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410 ÖDE, ANAHTARINI AL . 


Hayatın tüm renkleri Kültür & Sanat ve aktiviteleriyle dolu bir yaşam şehrin dinamizmi MASLAK 1453'te 


Nişantaşı Üniversitesi kampüsü, önde gelen ilk ve ortaöğretim kurumları Maslak1453'te yerini alıyor 


Yaşam Mimarı 
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Ünlü markaların yer aldığı 1453 metre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi 


www.maslak1453.com 444 6 777 
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“Ai Weiwei Porselene Dair” 
Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor 


“AI WETWEI PORSELENE DAİR” SERGİSİ AKBANK'IN DESTEĞİYLE SAKIP SABANCI MÜZESİ'NDE KAPILARINI AÇTI. 
ETKİNLİK 28 OCAK 2018'E KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK... 


26 


ağdaş sanat alanının en etkin 

figürlerinden Ai Weiwei'in 

Türkiye'deki ilk kişisel sergisi 

Akbank'ın desteğiyle Sabancı 
Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) açıldı. SSM'nin üç katına yayılan ve 100'ü aşkın eserin yer aldığı sergi, sanatçının porselen üretimine odaklanıyor. Kariyeri boyunca birçok alanda çalışan Ai Weiwei'in porselenlerinin yanı sıra video, duvar kâğıdı ve fotoğrafları da sergi kapsamında yer alıyor. “Ai Weiwei Porselene Dair”, 1976-1977 imzalı ilk porselen çalışma- 


sından İstanbul için özel olarak üretti- 


Ekim 2017 


“Ai Weiwei Porselene Dâir" sergisi süresince düzenlenecek atölye çalışmaları, çocuk eğitim programları, konferans ve panellerle Ai Weiwei'in sanatı derinlemesine işlenecek. Etkinliklerden ilki olan 


ği yeni eserlerine uzanan seçkisiyle, bu sanatçının dünyasının keşfedilebileceği benzersiz bir ortam sunuyor. “Ai Weiwei Porselene Dair”, sanatçının eserlerinde tekrar tekrar beliren “kendine mal etme”, “yeniden üretme” ve “putları kırma” gibi kavramlara yoğunlaşan bir kurguyla onun sanat pratiğine ayrıntılı bir bakış imkânı sağlıyor. 


“Sanat hayattır, hayat sanattır” 

Sergi “sanat hayattır, hayat sanattır” anlayışı doğrultusunda üreten Ai Weiwei'in yaşam öyküsünün izlerini takip ediyor. Eserlerinde hem Çin el sanat- 


programda ise Ai Weiwei, Londra Royal Academy of Arts'ın sergiler eski direktörü Sir Norman Rosenthal'la sanat pratiği üzerine konuştu. 


ları geleneğine hem de Batı sanat tarihinden referanslara yer veren Ai Weiwei'in SSM'deki seçkisi, bu özelliğini yansıtan örnekleri kapsıyor. Sanatçının bu sergide odaklandığı porselen malzemesi, onun sahicilik, değer sistemlerinin tarihteki dönüşümü ve sanatın toplumsal değişimi etkilemekteki rolü konusunda ortaya attığı temel sorulara bir kapı açma görevini üstleniyor. Çin porselenlerini hem tarihe hem de günümüze dair anlamlar taşıyan bir malzeme olarak ele alan Ai Weiwei, geleneksel form ve dili güncel tartışmaların içinde kullanıyor. Ai Weiwei Porselene 


Dair”, sanatçının bu malzemeyle ürettiği eserlerde belirleyici unsur olan tüm metotları içeren bir seçki sunuyor. Sanatı sadece estetik bir uygulama olarak değil, yeni sorular ortaya atmak için fırsat olarak gören Ai Weiwci, gündelik hayattaki olaylara tepki verirken sık sık Çin'e özgü malzemeye gönderme yapıyor. Sanatçı, sergide yer alan eserlerinde bugüne ulaşmış antik çağ kalıntları ışığında tarih konusunda düşünüyor ve çağdaş dünyaya dair kapsamlı bir bakış sunuyor. “Ai Weiwei Porselene Dair” sergisi 28 Ocak'a kadar SSM'de ziyaret edilebilecek. 


IZ. 


Yatırımlarınızı değerlendirirken ilham aldığımız çok özel biri var. 


Değer verdiklerinize karşrhissettiğiniz koruma içgüdüsü, onlara güzel bir gelecek hazırlamak için gösterdiğiniz sonsuz ilgi ve özen... 

Biz de stratejilerimizi geliştirirken daima sizden ilham alıyoruz. 

Sahip olduğumuz teknik birikim ve deneyimle en uygun yatırım seçeneklerini sunarken ve fırsatları değerlendirirken öncelikle sizi düşünüyoruz. 

İşte, birlikte yıllar boyu süren 

sıkı ortaklıklar kurmamızın sırrı bu... 


ço bi 
TÜRKİYE Şysankas 


ÖZEL 
BANKACILI 
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ERKEK MÜCEVHER 
MODASININ YÜKSELEN 
TRENDİ “VİVE LE 
ROININ ASİ ŞIKLIĞA 
VURGU YAPAN 
KOLEKSİYONLARI, 
ŞEHİRLİ, MODERN 
ERKEĞİN MACERACI 
İÇGÜDÜSÜNÜ YANSITAN 
TASARIMLARLA 
BULUŞUYOR. 


TURKSPORU 


HER ŞEYİMİZLE DESTEKLİYORUZ! 


Futboldan basketbola, atletizmden yüzmeye, yelkenden golfe Turkcell olarak Türkiye'deki sporları, ilk günden beri aynı coşkuyla destekliyoruz. Çünkü her şeyimiz Türk sporu için! 


(di O turksporu.com.tr 


TENİN 00 0 / turksporu 


İstinyepark * Ritz Carlton * Çırağan Kempinski »* Ankara (Kavaklıdere) 
www.milimetric.com * (İstanbul) 212 345 63 91 « (Ankara) 312 466 08 02 
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Apple Watch Series 3 

Apple Watch Series 3 kullanıcıları artık telefona ihtiyaç duymadan da arama gerçekleştirip, intermetten faydalanabilecekler. Saatlerde nanoSim yerine eSim kullanılmış. Yeni akıllı saat, aktivite koçluğunun yanı sıra gelişmiş kalp atış hızı uygulaması ve doğrudan bileğinizden erişebileceğiniz favori çalma listesiyle geliyor. Apple Watch Series 3'te daha duyarlı bir Siri deneyimi yaşamaya da hazır olun. 
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il 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iPhone 8 ve iPhone 8 Plus 

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, altı çekirdekli A11 Bionic işlemciyle karşımıza çıktı. Boyutlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yeni iphone 8, 4.7 inç iPhone 
8 Plus ise 5.5 inç Retina HD ekranlar ile geldi.Retina 
HD ekran; True Tone, geniş renk yelpazesi ve 3D Touch özellikleri sayesinde her zamankinden çok daha göz alıcı bir özelliğe kavuştu. Yeni telefonlar, suya ve toza karşı da dayanaklı. iPhone 8'in arkasında 12 megapiksel çözünürlüklü tek kamera bulunurken, iPhone 8 
Plus'ın arka kamerasında ise iki kamera yer alıyor. Videolar 4K 60 FPS kalitesinde kaydediliyor. iPhone 8 
Plus'taki geniş açılı lens ve telefoto lens hem optik yakınlaştırma özelliğine hem de fotoğrafları 10 kata, videoları ise 6 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip.Hoparlör ise iPhone 7'ye göre yüzde 25 oranla daha fazla ses aktarıyor. Telefonlar kablosuz şarj edilebilme özelliğine de sahip. 
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Apple 


“Yeni Oyuncakları"nı 


Satışa Sundu 


APPLE, KULLANICILARININ MERAKLA BEKLEDİĞİ YENİ MODELLERİNİN LANSMANINI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAPTI. İŞTE KARŞINIZDA APPLE'IN YENİ “OYUNCAKLARI IPHONE 8, IPHONE X, APPLE WATCH SERTES 3 VE APPLE TV AK... 


10'uncu yıla özel iPhone X 

Apple'ın merakla beklenilen ürünlerden biri de iPhoneX'ti. 
10'uncu yıla özel olarak hazırlanan iPhone X, 2436 x 1125 
piksel çözünürlüklü 5.8 inç ekrana sahip. Dolby Vision hem de HDR desteğine sahip OLED ekran teknolojisinin kullanı!- dığı ilk telefon olma özelliğine de sahip aynı zamanda. iPhone X ile, aygıt ve ekran arasındaki sınır da ortadan kalkıyor. 
Yepyeni 5.8 inç Super Retina ekran, yeni tekniklerden ve teknolojilerden yararlanarak tasarlanmış. iPhone X'daki geniş açılı kamera ve telefoto kamera hem optik yakınlaştırma özelliğine hem de fotoğrafları 10 kata, videoları ise 6 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip. 11 Bionic işlemci ise bugüne kadar akıllı telefonlarda kullanılan en güçlü ve en akıllı çip olarak dikkat çekiyor. iPhoneX, iPhone 7'ye kıyasla iki saate kadar daha fazla pil ömrüne de sahip. 


Apple TV 4K 


Ilk olarak 2007 yılında karşımıza çıkan ve sonrasında 2010, 2012 ve 2015 yılında hem tasarım hem de teknik özellikler anlamında güncellenen Apple TV, 10'uncu yılıyla birlikte 4K desteğine kavuşmuş oldu. İşlemci gücünü iki katına, grafik gücünü ise 4 katına 


çıkaraca 


TV, 2160 piksel çözünürlüğünde görüntü aktarımı yapabilecek. 4K'nın yanı sıra oyunlar 


için de o 


olan Apple TV, gücünü 3 çekirdekli A10X Fusion işlemcisinden alacak. Apple 


Idukça başarılı bir alternatife dönüşen Apple TV, tvOS ve A10X işlemcisi saye- 


sinde oyi 


lemek isteyen Apple, büyük prodüksiyon şirketleri, Netflix ve Amazon Prime anlaşmala- 


rı ile birli fiyata sa 


unları daha başarılı bir şekilde çalıştıracak. 4K içerikler ile Apple TV'yi destek- 


kte AK içerikleri iTunes'a getiriyor. Gelecek olan AK içerikleri HD içeriklerle aynı hip olacak ve canlı spor yayınları yeni Apple TV ile takip edilebilecek. 


Watch Now 


76.000 
PARÇA 
TARİH, KULTUR ve SANAT 
BİRİKİMİ 


Anadolu toprağının hazineleri, 
Saray porselenlerinin replikaları, Kütahya Porselen'in geçmişi ve bugünü, Özel koleksiyonlar, 

Antika porselenler, 
Kütahya'nın kültürel değerleri yıllar süren emek ve sabır dolu 
76.000 parçalık 
NG Koleksiyon'da buluştu. 


NG Koleksiyon, kültürel, sanatsal ve tarihi değerleri gelecek nesillere gururla sunuyor. 


KOLEKSİYON 


Eskişehir Karayolu 8. km, Kütahya 


ngkoleksiyon.com 


İstanbul |-4-90 212 257 0030 Bodrum | 490 252 385 3185 
info©sunseekerturkey.com sales&sunseekerturkey.com 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“Keklikoğlu Restore / Ankara 0 312 235 86 66 - Dörtel Parke / Ankara 0312 350 58 00 - Mottee Tasarım / Ankara 0530 5804456 
“Berke Tasarım / Balıkesir 0539 302 38 28 - Akalınoğlu Mimarlık / Bursa 0542 4850328 - Yavaşoğlu Mimarlık / Çanakkale O 286 218 16 11 
“Berke Ahşap / Diyarbakır 0532 166 85 79 - Vizyon Ahşap / Eskişehir O 222 221 26 27 - Kahveci Parke / Gürcistan 99 555 733 7337 
“Gözüm Ahşap / istanbul-Bakırköy O 212 466 00 70 - Avcı Orman Ürünleri / İstanbul-İkitelli 0212 670 02 17 - 

Berka Ahşap / İstanbul-Kadıköy 0 216 359 10 40 : Uğurlu Ahşap / İstanbul-Kadıköy 0530 6305588 - ERG Proje / Kocaeli 0262 322 0374 
"Dorya Mimarlık / Konya 0 332 320 00 07 - Akalınoğlu Mimarlık / Kütahya 0 274 224 19 82 - Arçağ / Muğla-Marmaris 0 252 417 60 60 
"Bardakçı Ahşap / Muğla-Bodrum - Doorland Kapı Dünyası / Rize 0 464 213 36 80 - Bilgili Ahşap / Sakarya O 264 241 5000 
-Darsnafy Trading EST. / Sudi Arabistan - İHG Tasarım / Urfa 0414 312 05 63 - Jin Yapı / Van 0432 216 1642 


>E İİ a UUTUT O111T( P 
Fİ odecor WW.CUL O li 


Advertorial 


. 
d 


Poltrona Frau Let it be modüler değişen koltuk takımı 


Bir Centilmenin 
Yaşam Alanı 


25 YILLIK BMS A.Ş 44 9 144 
AİLESİNİN TEMSİL 

ETTİĞİ ULUSLARARASI 

100 YILI AŞAN 


MARKALARIN 
TASARIMLARI İLE i Poltrona Frau Lepli Puf BİR CENTİLMENİN di e 
EV HAYATINDA ÖNEM 

VERDİĞİ DEĞERLERİ VE 
DEKORASYONUNDAKİ Fr 
TERCİHLERİNİ SİZİN 
İÇİN İNCELEDİK... 


Yudum Yudum Keyif 

Her içkinin tadı gibi içim ritueli de farklı olmalı... Bir centilmenin barında yer alan özel koleksiyon içkiler kristal bardaklara yakışır. Fransız Kristali Baccarat'ın bu anlara özel yaratığı 6 çeşit farklı tasarımdan oluşan özel seti olan “Everyday Set” farklı tatlar ve ritueller için tercih edilebilir. 
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t Harcourt Serisi 


Manzaraya Karşı 

Yorucu yoğun iş temposu ve seyehatlerin bitiminde evindeki koltuğu gördüğü anda rahatlamalı, manzarasına karşı oturduğunda herşeyi geride bıraktığını hissetmeli. 
İtalyan Poltrona Frau markasının tasarım harikası özel üretim deri kalitesi ile birleşen modellerinde bu konforu yaşayabilirsiniz... 


İtalyan Roberti'den dış mekan yataklar 


Sevdiklerinle Paylaşılan Anlar 
Aile içi kutlamalar, yıl dönümleri veya arkadaşlar için unutulmaz anılara dönüşen yemeklere ev sahipliği yapacak masa ve sandelyeler olmalı. 


Neşenin hakim olduğu masada, uzun süre oturmayı sağlayacak konforlu sandelyeler yer almalı. 


Baccarat 
Kristalleri ile donatılan sofra 


İşlerden Uzaklaştıran Sığınak 

Sabah erken kalkar, güne erken kahvesini içerek ve gazetesini okuyarak başlar. .. 
Günün konsantrasyonunu hissedeceği özel bir koltuğu ve köşesi olmalı. 
Centilmene ait özel alan, evin en sakin alanında yer almalı... 


Poltrona Frau, 
Archibald King 


Poltrona Frau, 
Ginger deri sandalye 


———— Lo " 
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Poltrona Frau, Asteri X tekli koltuk 


Detaylı bilgi için BMS ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Ayazma Yolu Sokak No:5 Etiler İstanbul 

0212 263 6406 /0212 263 6409 

info ©bms.com.tr - bms.com.tr 


Mehmet Emre Doğueri 
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Murat Dinç 


Ceran Nakliyat 


Burçin Toktamış 


İş dünyasi 


abancı gruplar Türkiye'de yatırımlarını büyütme kararı alırken, Burgan Bank 
205 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attı. Bayraktar Grup, Shell ve Novartis'te ise üst düzey atamalar gerçekleşti. 


A MİLLİ BASKETBOL TAKIMLARI'NIN 
ENERJİSİ OPET'TEN 


Türk sporunun gelişimi ve uluslararası alandaki başarıları için spora olan desteğini devam ettiren Opet, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun enerji sponsoru oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu ve Opet ara-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ATAMALAR, YATIRIMLAR VE ÖDÜ! 
HABERLERİYLE SİZLERİ KISA BİR “İŞ DÜNYASI” TURUNA ÇIKARIYORUZ... 


Serdar Aytok 


Neslihan Olcay 


OPET Basketbol Milli Takımlarının resmi akaryakıt tedarikçisi 


areketli gırdı 


sında imzalanan anlaşma uyarınca, Opet basketbol milli takımlarının resmi akaryakıt tedarikçisi olarak, iki yıl boyunca tüm federasyon araçlarının yakıtını sağlayacak. Ülker Sports Arena'da düzenlenen törende, iki yıllık sponsorluk anlaşmasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca imzaladı. Sunuculuğunu basketbol camiasının yakından tanıdığı Mustafa Özben'in üstlendiği imza töreninde TBF CEO'su Ömer Onan da hazır bulundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Federasyonun gelişiminin sürekliliği açı- 


sından özel şirketlerin desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. 


ÇİNLİ SUMEC TÜRKİYE'DE 
BÜYÜME KARARI ALDI 


Smart Energy'nin, Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü olarak kurduğu güneş paneli fabrikası üretime geçerken, stratejik ortak Sumec de yeni yatırım planlarını açıkladı. İlk üretim gününde Gebze'deki fabrikayı ziyaret eden ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Davut Kavranoğlu ile görüşen Sumec yöneticileri, Türkiye'de büyüme kararı aldı. Çinli 


yöneticiler, Smart Energy ile birlikte güneş panelinin ardından güneş hücresi üretimini gündeme aldıklarını da açıkladı. Sumec iştiraklerinden Phono Solar'ın CEO'su RongKun Li de, bu fabrikada üretilen güneş panellerinin bir alıcısının da Avrupa ülkeleri olacağına dikkat çekerek, “Türkiye bizim için Avrupa'ya açılan bir kapı” dedi. Yenilenebilir enerjinin Türkiye'de gelişimine katkıda bulunacak bu fabrikanın ihracat konusunda da önemli bir rolü olacağına dikkat çeken RongKun Li, “Smart Energy ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu yatırımın devamı da gelecek” dedi. 


BAYRAKTAR GRUBU'NDA 
ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİK 


Bayraktar Grubu şirketlerinden Baylas Otomotv A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine, otomotv sektöründe satış, filo, ikinci el, gibi farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Mehmet Emre Doğueri getirildi. 1995 yılından bu yana Bayraktar Grubu bünyesinde çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan, 2009 yılı Temmuz ayından bu yana ise Baylas Otomotiv A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Bahattin Tatoğlu ise H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. 
bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. 


BURGAN BANK'A 205 MİLYON ABD 
DOLARLIK SENDİKASYON KREDİSİ 


Burgan Bank, 8 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 205 milyon ABD dolarlık sendikasyon kredisi aldı. Alınan kredi, dış ticaretin finansmanında kullanılacak. Burgan Bank'ın 14 banka ile imzaladığı sendikasyon kredisi; 117 milyon ABD doları ve 75 milyon euro olmak üzere 
2 dilimde, 367 günlük vadeye sahip. Burgan 
Bank Genel Müdürü Murat Dinç, konuya ilişkin olarak “Türkiye ekonomisini canlandırmaya destek olan ve ülkemizin uluslararası itibarına katkı sağlayan sendikasyon kredimizi bu yıl da yeniliyoruz” dedi. Burgan Bank olarak her zaman müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ürün ve hizmetlerini geliştirdiklerini belirten Dinç, dış ticaret finansmanın- da kullanılacak olan 205 milyon ABD doları değerindeki sendikasyon kredisi ile de pek çok müşterilerinin işini kolaylaştırmayı planladıklarını belirtti. 


rca Spası, dünya çapındaki lüks Spalların değerlendirildiği 2017 World Luxury Spa Awards'tan iki ödülle döndü. Başvurduğu iki kategoride bir- den ödülü kucaklayan Hilton Istanbul Bomonü, Global kategoride “En İyi Lüks İş Oteli Spası” ve Ülke Ödülü kategorisinde “En İyi Lüks Fitness Spa” ödüllerine layık görüldü. Eforca Spa, aynı zamanda Türkiye'den global bazda ödül kazanan tek Spa oldu. 


DR. ALTAN DEMİRDERE, NOVARTİS TÜRKİYE GRUBU BAŞKANLIĞI'NA ATANDI 


Novartis/Sandoz Grubu bünyesinde 40 yıldır çeşitli ülke ve görevlerde bulunan Dr. Altan Demirdere Novartis Türkiye Grubu Başkanlığı görevine getirildi. Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Altan Demirdere, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans, Basel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde ise yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde öğrenim gördü. 
Demirdere, 1993 yılında Sandoz Orta ve Doğu Avrupa Bölge Başkanı olarak Sandoz Basel'e gitti. 
1998 yılında, Sandoz ve Ciba-Geigy'nin birleşmesiyle kurulan Novartis'in Macaristan Genel Müdürlüğü ve Ülke Başkanlığı görevini üstlendi. 
2002 yılında Novartis Türkiye Genel Müdürü 
ve Ülke Başkanı olarak Türkiye'ye geri döndü ve bu görevini 2007 yılına kadar sürdürdü. Aynı dönemde Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD)'nin Kurucu Başkanı oldu ve 6 dönem boyunca Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Dr. Altan Demirdere, Fransızca, Almanca, İngilizce ve orta derecede Macarca ve Rusça konuşmakta. 


KELEBEK ÖNEMLİ PROJELERDE YERİNİ 


ALMAYA DEVAM EDİYOR 

Yurtüçi ve yurtdışındaki binlerce projede edindiği deneyim ve mutfak&zbanyo sektöründe ürünlerine 5 yıl garanti veren tek marka olmasıyla öne çıkan Kelebek, üç önemli projede daha yer almak için anlaşma sağladı. Üç yeni işbirliğine imza atan Kelebek; Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştrma Hastanesi'nin yeniden yapılanma projesi kapsamında sabit ahşap malzemelerini, Özyeğin Üniversitesi'nin Yurt 6 ve Konukevi projesinin mobilyalarını, Mekin İnşaat Mühendislik tarafından yapılan Van Residence'nin mutfak ve hareketli mobilyalarını üretecek. Yılın başından bu yana projeli işler alanında hızlı bir performansa imza atan Kelebek, teklif verdiği toplam proje tutarı 200 milyon lira olan 40 ayrı projeyi de yakından takip ediyor. Devam eden projelerde hedeflenen bütçe rakamı 80 milyon lira olurken, 


bu rakamın üzerinde bir gerçekleşen bekleniyor. 


NEVCO TÜRKİYE'NİN CEO'SU AÇIKLANDI 


Dünyanın önde gelen medya yatırım grubu GroupM, Maxus ve MEC birleşmesiyle ortaya çıkan NewCo'nun Türkiye yönetim ekibini açıkladı. MEC Global ve NewCo'nun CEO'su 'Tim Castree, NewCo Türkiye'nin liderlik görevini Neslihan Olcay'ın üstleneceğini duyurdu. 
MEC ve NewCo CEO'su Tim Castree yaptığı açıklamada; “Medya içeriği ve teknolojiyi aynı çatı altında buluşturmak adına, Maxus ve MEC şirketlerini yeni oluşumumuz NewCo'da birleştirdik. Şu an için 1 milyar dolarlık bir gelire sahip olan NewCo; sektörde yol gösteren ve ilham veren olmayı hedefliyor” dedi. 


SHELL'DE ÜST DÜZEY ATAMA 


Dünyanın önde gelen uluslararası enerji şirketlerinden Shell'de ticari filo alanında Sektör ve Kanallar Global Pazarlama Direktörü pozisyonuna Burçin Toktamış getirildi. Burçin Toktamış'ın Shell'deki uzun soluklu kariyeri 
23 yıldır devam ediyor. Enerji sektöründe yöneticilik kariyeri üniversite mezuniyetinin hemen ardından Shell ile başlayan Toktamış'ın, firmada 23 yılı aşan tecrübesi bulunuyor. Bu süre içinde Üretim Planlama, İkmal Zinciri, Satış, İş Geliştirme, Kanal Yönetimi ve Madeni Yağ Genel Müdürlüğü görevlerinin yanında, 
9 senedir Shell & Turcas'ın icra kurulunda da 
yer alıyordu. 2013 yılından bu yana Shell & Turcas Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcılığı ile Satış ve Operasyon Müdürlüğü pozisyonunda bulunan Toktamış, aynı zamanda Shell Petrol AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyordu. 


CERAN 15 MAN'LA DAHA İDDİALI 


Uluslararası lojistik sektörünün önemli markalarından Ceran Nakliyat, filosunu MAN araçlarla güçlendirdi. Yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren Ceran, giderek artan bir ivmeyle sektöre ağırlığını koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 6 
adet TGX 18.480 ve 100'üncü Yıl aracını satın alan Ceran, 15 adet TGX 18.500 4x2 LLS-U XXL araç satın aldı. Araçlar, Şensan İzmir Tesislerinde düzenlenen törenle firma sahibi Ömer Ceran'a teslim edildi. Alışılagelmiş taşımacılık yerine müşterilerine farklılık ve hızlı teslimatlar ile onlara en uygun maliyetleri sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Ömer Ceran, “Müşterilerimizin taleplerine en uygun ve hızlı şekilde cevap verebilmek için filomuzu devamlı yeniliyoruz” açıklamasında bulundu. 


HILTON İSTANBUL BOMONTİ'YE ÇİFTE ÖDÜL 


İstanbul'un en büyük oteli Hilton Istanbul Bomont içinde yer alan Avrupa'nın en büyük efo- 


BURGAN BANK, 8 ÜLKEDEN 14 BANKANIN KATILIMIYLA 205 MİLYON ABD ) ) DOLARLIK SENDİKASYON KREDİSİ ALDI. ALINAN KREDİ, DIŞ TİCARETİN FİNANSMANINDA KULLANILACAK. Y) 
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& G DOĞRU ALANDA PROJELERİN MİMAR 
DAP HOLDİNG YONETİM KURULU BAŞKANI 


ZIYA YILMAZ 


ZMIR'I YENİDEN INŞA EDECEK 


DAP HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZİYA YILMAZ, DAP YAPPNIN DÜNDEN BUGÜNE UZANAN ÖYKÜSÜNÜ, HER BİRİ ADETA SANAT ESERİ OLAN PROJELERİNİ VE HOBİLERİNİ TÜM İÇTENLİĞİYLE GENTLEMAN'A ANLATTI... 


4 


AP Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz... Kendisi aslen Karadenizli... Mesleğine ise tutkuyla bağlı bir isim o. Kendi ifadesiyle, -biraz espirili de olsa- “İnşaatçılık benim genlerimde var” 
diyor röportajımız esnasında... Yılmaz, 1999 yılında temellerini attığı DAP Yapı ile inşaat sektörüne de pek çok yenilik getirmiş bir iş insanı... Her gerçekleştirdikleri projede kendine özgü karakteristik özellikleri görmek mümkün. Aynı zamanda oldukça çalışkan ve iş hayatında da titizliğe büyük özen gösteren biri... Zaten markalarının 


içinde de bu kodlar gizli... “Doğru 


“Karadenizliyim ve halk arasında espriyle karışık söylendiği gibi inşaat bizim genlerimizde var. Dolayısıyla çok genç yaşlarda içgüdüsel olarak yöneldiğim mesleğimi seviyorum ve tutkuyla sürdürüyorum.” 


N 1 


İr . 


Alanda Projeler”in baş harflerinden oluşan DAP sözlükte temiz ve şık anlamına geliyor... 


Ziya Bey inşaat sektörünün en büyük markalarından biri DAP 
Yapı. Öncelikle sizin sektöre giriş öykünüzle başlayalım, nasıl oldu? 
Karadenizliyim ve halk arasında espriyle karışık söylendiği gibi inşaat bizim genlerimizde var. Dolayısıyla çok genç yaşlarda içgüdüsel olarak yöneldiğim mesleğimi seviyorum ve tutkuyla sürdürüyorum. 
Askere gidene kadar küçük çaplı inşaat işleri yaptım ama hedeflerim çok daha büyüktü. Orijinal tasarımları olan, gelecek nesillere kala- 


— — 


cak ve değerini uzun yıllar boyunca koruyacak binalar inşa etmek istiyordum. Benim için ya hep ya da hiçti, yani bir şey ya iyi olmalıydı ya da hiç olmamalıydı. İşte bu prensip çerçevesinde, DAP Yapı adıyla bizzat tarafımca geliştirilen ve her biri yapısal ilginçlikleriyle anılan konut projeleri ürettim. Ürettiğimiz projeler önce benim zihnimde şekillen- di, sonra da işinin ehli mimarlar 


tarafından çizilerek hayata geçirildi. 


DAP Yapı'nın öyküsü 1999 yılına uzanıyor. O günden bu zamana kadar da pek çok proje gerçekleştirdiniz. DAP Yapı'nın temelleri nasıl atıldı? 


Kendi çapımda ufak tefek inşaatlar yapıyordum. Denizli'de askerliğimi tamamlayıp döndüğümde, Pamukkaledeki şelalelerden ilham alarak Kağıthane'deki Şelale Evleri projesine başladım. Kağıthane Şelale Evleri ilk büyük konut projemiz oldu. 
İnşaat sektörü dışarıdan göründüğü gibi değil; gerçekten çok zor bir sektör. Profesyonellik elbette çok önemli, ancak inşaat sektöründe mümkün olduğu kadar çekirdekten yetişilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biraz da patronun bakış açısı ve vizyonuyla ilerleyen bir alan. Ayrıca bu kadar rekabet olduğu bir yerde işin yapımından lansmanına kadar olan tüm basamakları çok önemli. 
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Montegrappa — Tibaldi for Bentley GT 


— > 


İtalya'nın en eski kalem üreticilerinden Montegrappa, dünyanın en prestijli İngiliz araba markalarından olan Bentley ile muhteşem bir işbirliği yaptı. Bu işbirliğinin temelinde 
Aguila ailesinin Bentley'e olan özel ilgisi yatıyor. 
Montegrappa CEO su Giuseppe Aguila, babasının toplamda 9 Bentley sahibi olduğunu belirtiyor ve Montegrappa — Tibaldi Bentley olarak toplamda 8 Bentley temalı kalem üretildiğinin altını çiziyor. Bentley GT markanın spor modellerinden olan Continental GT serisinden esinlenerek tasarlandı. Bentley'in kendi tasarım ekibi tarafından birebir takip edilen tasarım süreci sonrasında ortaya çıkan Bentley GT'nin, kapağında markanın ikonik “B” amblemi göze çarpıyor. Beluga Black' rengindeki bu dolma kalem özel lake çalışması ile renk etkisini katlıyor ve otomobilin çizgilerini adeta elinizde canlandırıyor. 


—ağa 


Mümkün olduğu kadar bilgili ve donanımlı arkadaşlarla çalışmayı seçiyoruz. Zihnimdeki projeyi aktarırken beni doğru anlayan, ortak bir dil yakalayabildiğim mimarlarla çalışmayı tercih ederim. 


DAP'ın açılımı “Doğru Alanda 
Projeler” aslında. İsmine nasıl karar vermiştiniz, hikayesini anlatır MISINIZ? 

DAP Yapı'nın açılımı: Doğru Alanda Projeler. Sözlük anlamı temiz ve şık demek. Şirketimizin kuruluş aşamasında isim konusunda hayli titiz davrandık; üzerinde epeyce çalıştık. Neticede her ismi marka yapamıyorsunuz. Özellikle dünya markası yapmak istiyorsanız çok daha profesyonel bakmak gerekiyor. 
Biz, geleceğin binalarını inşa ediyoruz. Orijinal tasarımlarıyla dikkat çeken, farklı mimarileriyle öne çıkan, şehre katma değer sağlayan DAP Ya- 
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P! projeleri üstün nitelikleriyle sektöre yön veriyor. Tıpkı İspanyol mimar Gaudi'nin eserleri gibi şehirde dolaşırken aniden karşınıza çıkarak sizi şaşırtıyor. İz bırakan, hayranlık uyandıran, tek tip binaların yanında masallardan fırlamış gibi duran DAP projeleri, bulunduğu yerin bütün havasını değiştiriyor. 


Bugüne kadar DAP Yapı kaç tane proje gerçekleştirdi? 

Kağıthane Şelale Evleri'nden sonra Ümraniye ve Çekmeköy'de Şelale konseptini Space, Village, Premium ve Crown ile sürdürdük. Centro Futura'nın ardından Dragos Royal 
Towers'ı hayata geçirdiğimizde artık tanınan bir markaydık. Söz konusu proje sadece Dragos'la anılmakla kalmayıp, şehrin siluetini değiştiren eserlerden biri kabul edilerek DAP Yapı'nın ününü yurt dışına taşıdı. 
Kartal-Maltepe bölgesinde Dap Royal Center, Burgu, Dalga, Tango, Vazo, Adam ve Teras Kulelerin yanı sıra Kağıthane'de Z Ofis, İ Ofis, Y 
Ofis, A Ofis ve Bumerang diye adlandırdığımız Dap Vadisi'ni ve Taksim Petek Kule'yi inşa ettik. Kartal'daki İstMarina ve Validebağ projelerimizle devam eden bir seyir izliyoruz. Önümüzdeki günlerde ise İzmir'de yeni bir projeye başlayacağIZ. 


Daha çok yoğunlaştığınız bölgeler nereler? 

Merkeze yakın diyebileceğimiz lokasyonlarda konut üretiyoruz. Maliyetlerimiz yüksek olduğu için daha çok merkezi yerlerde çalışmak istiyoruz. 
Projelerimizi ağırlıklı olarak Avrupa Yakası'nda Kağıthane'de, Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy, Kartal, 
Maltepe hattında ürettik. Son dönemde Taksim ve Validebağ'ın ardın- 


dan İzmir projemizle ilk defa şehir dışına çıkmış olduk. Pendik, Kartal, Maltepe, E5'in altından Beykoz'a kadar, Avrupa Yakasında ise Mecidiyeköy, Maslak, Sarıyer'den Havaalanına kadar çalışmalarımız var. 


Hali hazırda devam eden projelerinizden de bahseder misiniz? 

Şu günlerde Kartal İstMarina'nın alışveriş merkezini açmaya hazırlanıyoruz. Validebağ ve İzmir'in satış ofislerini tamamladık; lansmanlarını yapacağız. Kartal, Pendik, Beykoz gibi ilçelerde çeşitli araziler üzerinde çalışıyor, yeni projeler geliştiriyoruz. Kartal'da, dünyanın en iyi karma yaşam konseptini hayata geçiriyoruz. Önünde mega yat marina alanı bulunan, içinden hızlı tren geçen, özel okulu (Mektebim Koleji), özel hastanesi (Acıbadem Hastanesi), deniz manzaralı çarşısı, gurme restoranları ve oteliyle donanmış küçük bir şehir projelendir- 


dik. Rezidans, konut ve ofis alanlarını bu şehrin merkezine yerleştirdik. 
İstanbul Marina lokasyonuyla, havaalanı, deniz otobüsü, metro, hızlı tren, helikopter pisti, deniz taksi ve deniz uçağıyla mükemmel bir ulaşım kolaylığı sunuyor. Araştırmalarımız, içinde bu kadar çok unsuru barındıran bir başka projenin olmadığını gösterdi. Zaten İstMarina, dünyanın en önemli gayrimenkul ödülleri arasında gösterilen “International Property Awards”da, “2014-2015 Yapı Geliştirme” kategorisinde “Dünyanın En İyi Projesi” seçildi. “Harfli mimari'nin dünyada ve ülkemizde ilk defa kullanıldığı DAP Z Ofis'le, dünyada Z harfiyle inşa edilen ilk bina olarak Guines Rekorlar Kitabı'na başvurduk. DAP Royal Center'da, dev bir göletin içindeki evinize sandalla gidebileceğiniz, 20.'nci kata çıkıp Prens Adaları'na karşı golf oynayabileceğiniz bir konsept tasarla- 


“İlk projemiz Şelale Evleri'ydi. 1999 yılında olan depremden sonra başladığımız, yaklaşık 600 dairelik büyük bir projeydi. DAP Yapı'nın dönüm noktası da Şelale Evleri oldu. Bana yedi Oxford'dan daha fazla tecrübe kazandırdı. Orayı Cumhuriyet tarihinin en büyük krizinde yaptık.” 


dık. Emlak Konut ihalesiyle aldığımız Validebağ'da, içinde Hababam Sınıfı'nın çekildiği yaklaşık 400 dönümlük korunun tam karşısında bir proje geliştiriyoruz. Şu anda satışı devam ediyor. Pendik'te dev bir proje inşa edeceğiz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistle birlikte kapasitesi 65 milyon yolcuya çıkacak. 
Proje, hemen onun arkasında yer alıyor. Florya'nın son 7-8 yılda yaşadığı gelişimi Pendik'te de göreceğiz. Sabiha Gökçen, Dünyanın sayılı havalimanlarından biri olacak ve bölgenin gelişimini etkileyecek Beykoz'da, Beykoz Konakları'na yakın büyük bir projemiz olacak. 
Önümüzdeki yılın başında Maslakta bir projeye başlayacağız. Yıl sonunda ise ilk defa İstanbul dışına çıktığımız İzmir projemizin lansmanına hazırlanıyoruz. İzmir'de tek projeyle kalmayıp başka projeler de geliştireceğimizi şimdiden söyleyebilirim. 


İnşaat sektörü Türkiye'nin lokomotiflerinden biri. 2017 yılını sektör nasıl geçirdi, 2018 yılından beklentileriniz neler sektör adına? 
Yaşanan sürecin ardından inşaat sektörü normal seyrine devam ediyor. 
Asıl canlanma, Eylül'den itibaren başlayacak ve yılın son çeyreğinde satışlarda beklenen ivme yakalanacaktır diye düşünüyorum. Ülkemizde yaşanan sıkıntılar, diğer sektörler gibi inşaat sektörünü de etkiliyor. 
İnşaat sektörüne sarılmak, yapılan yatırımların durmaması gerekiyor. 
Ülkemizin içinde ve dışında gelişen olumsuzluklardan ekonomimizin etkilenmemesi adına hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Kentsel dönüşüm projeleri inşaat sektöründe yeni alanlar açtı. Eğer kentsel dönüşüm planlı bir şekilde yapılır ve önümüzdeki 10 yıl içinde hızlı bir şekilde ilerlerse sektöre ciddi bir ivme kazandırır. Şu andaki mevcut piyasada alıcı nezdinde bekleyen bir talep var ve son çeyrekten itibaren alım cephesinde hareket yaşanacağını ve 
2018'in son derece verimli bir yıl olacağını öngörüyoruz. 


Yabancıların bir dönem Türkiye'deki markalı projelere yoğun bir ilgisi vardı. Özellikle mütekabiliyet yasasının çıkışıyla bu anlamda ciddi bir ivmelenme olmuştu. Bu ilgi devam ediyor mu? 

Yabancıya mülk satışı konusu bence ülkemizin kanayan yaralarından biriydi. Ben, ülkenin toprağı satılıyor” 
ya da ülkedeki binalar satılıyor endişesini hiç doğru bulmuyorum. Bir projede çok sayıda konut üretiliyor- sa bunların bir kısmı yabancıya satıl- sa ne olur? Ülkeye girdisi ve ekonomik getirisi çok fazla olacak. Başka ülkelerdeki paraların gelip buralarda harcanması, kalıcı bir sermaye getirilmesi ekonomi açısından olumlu bir süreç. Devletin himayesinde, özel sektörün de katılımıyla, yabancıya satışta çok daha büyük rakamlara ulaşmak mümkün. 30-40 ülkede ülkemizi tanıtan, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'yi tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkaran lobi çalışmaları yapılsa, 3-4 yıl sonra 12-15 milyar dolarlık satış rakamları yakalanabilir. Bu para, kentsel dönüşüm için önemli bir kaynak oluşturabilir. 


Kendinizi rakiplerinizden ayrıştıran en önemli 3 özellik nedir sizce? 
Aslında en önemli özelliğimiz, her projemize özel profesyonel bir ekip 


yerleştirip bizim yönetiyor olmamız. 
Yani satışı tamamlayıp projeden çekilmiyoruz; kendi ekibimizle satıştan sonraki döneme de bizzat eşlik ediyoruz. Sorunuza 3 kısa madde halinde yanıt vermek gerekirse; orijinal mimari, kazandıran yatırım ve markaya duyulan güven diyebilirim. Bunun yanı sıra her türlü olasılığı hesaba katarak proje üreten bir yapımız var. Dünyada ve ülkemizde olup bitenlere kayıtsız değiliz. Finansal planımızı, projelerimizi söz verdiğimiz tarihte bitirmek üzere hazırlıyor ve çoğu kez vaktinden önce teslim ediyoruz. Zaman içinde kemikleşmiş bir alıcı-yatırımcı grubumuz oluştu. 
DAP markasına güvenenleri yanıltmamak adına finansmanını hazırlamadığımız bir projeye girişmiyoruz. 


İstanbul dışında da proje yapmayı planladığınız lokasyonlar var mı? 
Bunlardan da bahseder misiniz? 

Biz aslında 1 milyonun üzerindeki bütün illerde çalışmayı düşünüyoruz. 
Düşünün İstanbul geleniyle gideniyle aşağı yukarı 20 milyonluk bir şehir. 
Üstelik İstanbul'dan konut alanlar 


“Mümkün olduğu kadar kendimden ziyade, aileme zaman ayırmaya çalışıyorum. 
Ama kendinize çok zaman ayırıyor musunuz derseniz, ayıramıyorum. Bunu mümkün olduğunca telafi etmeye gayret ediyorum. Yazın en azından bir hafta ailem ve dostlarımızla tekneyle denize açılırız. Şu sıralar tekneye fazla zaman ayıramasam da, önümüzdeki yıllarda denizde daha çok zaman geçirmeyi planlıyorum. Bir de tavla merakım vardır. Tavlayı bir şans oyunu değil, bir strateji 


oyunu olarak görüyorum.” 


sadece İstanbul'da yaşayanlar değil. 
İzmirden, Ankara'dan, Antalyadan, Malatyadan da İstanbul'da konut alanlar oluyor. Çünkü İstanbul artık bir dünya şehri. İzmir için de benzer nitelikler söz konusu. “Nerede yaşa- 


mak isterdiniz” diye sorduğumuzda 
“İzmir diyenler çoğunlukta. Dolayısıyla artık radarımızda İstanbul kadar İzmir de var... Kendimizi ve markamızı doğru ifade edebildiğimiz büyük şehirlerde olmayı isteriz. 
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Yurt dışında da proje geliştirme hedefleriniz var mı? 

Yurt dışında bir ülkeye gittiğinizde, havaalanında iner inmez, o ülke hakkında izlenimleriniz oluşmaya başlar. 
Kalacağınız otele giderken, yolda gördüğünüz her şey beyninize kaydolur. İşte inşaat sektörü, tam da bu aşamada devreye girer. Bugün, Amerikadan, Hong Kong'tan ya da Dubai'den bahsederken gözümüzde canlanan o yüksek yapılar, bir anlamda ülkenin gücünü yansıtan değerlerdir. Bugüne kadar hep yurt dışında görmeye alıştığımız binaları kendi ülkemizde hayata geçirdik. 
Markamız artık uluslararası mimari platformlarda adını duyurdu, ödül ler aldı. Gelecekte yurt dışında da kendi know how'ımızı uygulayacağımız projeler neden olmasın? 


Markalı projeler aynı zamanda önemli bir yatırım aracı. Markalı inşaat projeleri yatırımcısına nasıl bir kazanç sağlıyor? 

Halkımıza, bugünü değil yarını saün almalarını ve geleceğe yönelik projelerde konut sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bugünü satın alıyorsanız, 5 yıl sonra o proje- 


lerin modası geçmiş oluyor. 5 yıl sonra öyle kuleler, öyle binalar yapılıyor ki, siz artık orada oturmaktan rahatsız olmaya, ezilmeye başlıyorsunuz. Eğer ezilmek istemiyorsanız, farklı, butik, geleceğe dönük projelerde yer alın. Uzun vadede hem kar edebilir hem de orada otururken gurur duyabilirsiniz. Dap Yapı projeleri lansman sürecinde yüzde 90, hatta yüzde 100'e varan satış başarısı yakalıyor. Satış rakamları, başlangıç rakamlarıyla kıyaslandığında minimum yüzde 35-65 oranında prim yaptığı görülüyor. Emlak endeksleri 


de, DAP projelerinde yer alan konutların her türlü ekonomik etkene direnç göstererek yatırımcıyı kazandırdığını doğruluyor. Üstün teknolojisi ve sıra dışı mimarileriyle, alıcı ve yatırımcıların gözdesi olan DAP projelerinin sunduğu yenilikler, avantajlarla birleşerek yatırımcıyı eksenine alıyor. 


Türkiye bir deprem kuşağı ülkesi. 
Özellikle Marmara ve İstanbul 
Bölgesi bu risk altında. Bu konuda daha fazla neler yapılmalı? Sektörün önde gelen isimlerinden biri olarak düşünceleriniz neler? 

Depremden sonra yapılan binalar, kim üretirse üretsin artık depreme uygun üretiliyor. Yüksek katlıysa 


özellikle son teknoloji ile yapılıyor. 
Firmalar artık eskisi gibi alaylı şekilde çalışan şirketler değil. Tükeüci de eski tüketici değil. Artık daha bilinçli yaklaşıyor, zeminine kadar araştırıp soruyor. Bence depremden önce yapılan binaları bir an önce dönüştürmek lazım. DAP 
Yapı olarak, ülkemize ve insanımıza karşı bir vefa borcu olarak gördüğümüz değişim ve dönüşüm hareketlerini gönülden destekleyen bir anlayışa sahibiz. Bir süredir projelerimizi eski fabrika alanlarından geliştirdiğimiz araziler üzerine inşa ediyoruz. Bir anlamda, dönüşüm projeleri gerçekleştiriyor, üzerlerine üstün özellikler taşıyan binalar koyuyoruz. 


“Dap Yapı projeleri lansman sürecinde yüzde 90, hatta yüzde 100'e varan satış başarısı yakalıyor. Satış rakamları, başlangıç rakamlarıyla kıyaslandığında minimum yüzde 35-65 oranında prim yaptığı görülüyor. Emlak endeksleri de, Dap projelerinde yer alan konutların her türlü ekonomik etkene direnç göstererek yatırımcıyı kazandırdığını doğruluyor.” 


Adam Kule 
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“Londra, Milano, Paris, Monaco en sevdiğim şehirler... Onun dışında; yapılarından etkilendiğim ilk ülke Dubai'ydi. Dubai'de yelken otele benzeyen projeler gördüm ve çok beğendim. Onlar, çölde bir vaha kurmuşlar, ciddi bir yatırım yapmışlar. Bizim ülkemizin koşulları daha uygunken “Biz neden güzel konutlar üretmiyoruz' diye sordum kendime.” 


Biraz da günlük hayatla ilgili sorulara geçelim. Ziya Yılmaz normal hayatında nasıl biridir? 

40 defa düşünür, bir defa yaparım. 
Yapı olarak mükemmeliyetçiyim, hatayı asla kabul edemem. Disiplinli çalışırım, işe yarım saat geç gelsem üzülürüm. Belki o yarım saatlik gecikme işi çok etkilemez, ama ben kendi kendimi yerim. Bir de sürekli dile getirdiğim bir konu var: Her ne yaparsanız yapın, ister inşaat, ister farklı sektörde bir şey illa ki para kazanırsınız. Ama önemli olan ileriki kuşaklara ve ülkeye değer katan şeyler yapmaktır. 
Bu meslekte en önemli konu güvendir. Dürüst çalışılmalı ve müşteri odaklı bakış açısı geliştirilmelidir. Müteahhit; Ar-Ge, üretim, pazarlama ve satış sonrası müşteri mutluluğu gibi her aşamayı bilmek durumundadır. Bu da 7x24 çalışmayı gerektirir. 


Çok fazla boş zamanınız olmuyordur diye tahmin ediyoruz ama olan vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Neler yapmaktan keyif alırsınız? 

İşimiz her zaman hayatımızın bir parçası oldu. Yani çalışırken de dinleniyorum diyebilirim. Öte yandan hobilerim olmazsa işin stresini üzerimden asla atamam. Tabii ki yorucu bir meslek, kolay değil. Küçük kum tanelerinden, koca eserler üretiyorsunuz. Hakikaten biz olaya bir sanat değeri olarak bakıyoruz. 
Mümkün olduğu kadar kendimden ziyade, aileme zaman ayırmaya çalışıyorum. Ama kendinize çok zaman ayırıyor musunuz derseniz, ayıramıyorum. Bunu mümkün olduğunca telafi etmeye gayret ediyorum. Yazın en azından bir hafta ailem ve dostlarımızla tekneyle denize açılırız. Şu sıralar tekneye fazla zaman ayıramasam da, önümüzdeki yıllarda denizde daha çok zaman geçirmeyi planlıyorum. Bir de tavla merakım vardır. Tavlayı bir şans oyunu değil, bir strateji oyunu olarak görüyorum. 


Klasik giyinmeyi mi yoksa spor giyinmeyi mi daha çok seversiniz? 
Özellikle hangi markaları tercih edersiniz? 

Spor giyimi tercih etmekle birlikte, iş hayatının gereği takım elbiseler ağırlıkta oluyor. Vakko'da özel olarak diktiriyorum. Haftasonlarında veya şantiyelere gittiğimde ise rahat giyinmekten yanayım. 


Erkeklerin olmazsa olmazlarından biri de kuşkusuz saatlerdir. 
Saat merakınız var mıdır? Hangi markaları tercih edersiniz? 

Saatlere aşırı bir merakım yok ama 
Rolex ve Audemars Piguet gibi yüksek kalitede ve fonksiyonda üretilen 


özel ve orijinal saatler kullanıyorum. 


Otomobil konusunda tercihiniz ne tür araçlar diye sorsak? 

Otomobil merakım aşırı değil; zaten pek fazla direksiyona geçecek zamanım olmuyor. Şoförlü araç kullanıyorum. Yolda, trafikte geçen zamanı rapor okuyarak veya gerekli telefon görüşmelerini yaparak değerlendiriyorum. Farklı durumlar için kullandığım araçlar da değişiyor. Arazi bakıyorsak ya da şehirlerarası yol yapacaksak daha büyük bir aracı seçiyorum. Bentley ve MercedesVito 


model otomobillerim var. 


İş dışında otomobille uzun yolculuklara çıkar mısınız? 
Tekneyle çıkmayı tercih ederim. 


Tatillerinizi nerelerde geçirirsiniz? 
Sık gittiğiniz yerler nereler? 

Akdeniz ve Ege kıyılarına mavi yolculuk yaparız. Türkiye'de özellikle 
Göcek tutkunuyum. Yurt dışında ise Monaco, Milano, Londra, Paris gibi şehirleri tercih ediyoruz. 


Dünyada sizi en çok etkileyen yer neresidir? 

Londra, Milano, Paris, Monaco en sevdiğim şehirler... Onun dışında yapılarından etkilendiğim ilk ülke Dubai'ydi. Dubai'de yelken otele benzeyen projeler gördüm ve çok beğendim. Onlar, çölde bir vaha kurmuşlar, ciddi bir yatırım yapmışlar. Bizim ülkemizin koşulları daha uygunken “Biz neden güzel konutlar üretmiyoruz diye sordum kendime. 
Kaliteyi yukarı çekip, topluma örnek olmak istedim. Önce Dragos 
Royal Towers projemize, sonra diğer orijinal tasarımlı projelerimize esin kaynağı oldu o binalar. Sonraki yıllarda İspanya seyahatimde Barselonadaki Mimar Gaudi'nin muazzam eseri Sagrada Familiadan da çok etkilendim. 


Kendinizi en huzurlu hissettiğiniz yer neresidir diye sorsak? 

Tek kelimeyle Göcek. Orası benim kaçış noktamdır diyebilirim. Deniz- 


de seyir halinde olmayı ve bazen de teknede balık tutmayı severim. Suyun beni dinlendirdiğini, stresi alıp götürdüğünü düşünüyorum. 


Kitap okumayı sever misiniz? Son günlerde hangi kitapları okuyorsunuz? 

Tarih ve biyografi kitaplarını severim. Özellikle başarı hikayelerini okumaya çalışırım. En son Hüsnü Özyeğin'in “Bir Dünya Kurmak” ve 
Özlem Gürses'in “Bazen Olmaz” 
adlı kitaplarını okudum. 


Müzikle aranız nasıl? Ne tür müziklerden hoşlanırsınız? 

Evde ve otomobilde duruma göre rahatlatan veya hızlı tempolu müzik dinlerim. Eşimle özellikle yazın açık hava konserlerine gideriz. Kemençe sesini severim. 


“Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. 
Buna rağmen işimiz gereği sık sık iş 


düzeni maalesef bozuluyor. Sporla, özellikle yürüyüş yaparak dengelemeye gayret ediyorum.” 


yemekleri veya iş seyahatleriyle yemek 


Ailenizle beraber neler yapmaktan keyifalırsınız? Mesela sinemaya gider misiniz? En son gittiğiniz film hangisiydi? 

Sinemayı ailece seviyoruz. Kızlarımla ve eşimle vizyon filmlerini takip ederiz. Fırsat buldukça sinemaya gitmekten keyif alırız. Aksiyon ve tarihi filmler favorim. 


Yeme ve içmeyle aranız nasıl? Gitmeyi tercih ettiğiniz mekanların başında hangileri geliyor? 

Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Buna rağmen işimiz gereği sık sık iş yemekleri veya iş seyahatleriyle yemek düzeni maalesef bozuluyor. Sporla, özellikle yürüyüş yaparak dengelemeye gayret ediyorum. Mekan anlamında deniz kenarında, iyot kokusu duyabileceğim yerlerde olmayı tercih ederim. Kalabalık ve gürültü- den uzak, kapalı olmayan mekanlar 


seçmeye özen gösteririz. (Gİ 
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69 Celestial, Rolez 
Sydney-Hobart Yat 
Yarışı'nda Tasman Adası geçişi sırasında. 


GOSTA SMERALDAMDAKİ 
MAXI YARIŞLARINDAN, 
FAŞSINET, SYDNEY HOBART 
VE MIDDLE SEA GİBİ AÇIK 
DENİZ YARIŞLARINA. TEKNİK 
VE TUTKU, ROLEX'İ YELKEN 
DÜNYASINA BAĞLIYOR. 


ANTONTO VETTESE 
FOTOĞRAF GARLO BORLENGHI 
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HANGİ OTO? 


otomobil alım rehberi 


Türkiye'nin ilk ve tek karşılaştırmalı otomobil alım rehberi artık yayında! 


Www.hangioto.com 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axi boydalar, çok büyükler ve çok fazlalar. Eylül ayı başında Costa Smeralda'da Maxi Yacht Rolex Cup & Rolex Maxi 
72 World Championship yarışları, İtal- 


yada yelkenin yaygınlaşmasına büyük katkıları olan Yacht Club Costa Smeralda'nın 50. yıl kutlamaları ile çakıştı. Bu yıl 28”incisi düzenlenen yarışlara katılan isimler arasında en iyi yarış ve seyahat tekneleri, hızlı Wally 100'ler, oldukça fazla sayıda Swan ve prototipler yer aldı. En teknik sınıf Moro di Venezia, Matador ve Drumbeat gibi eski maxi 80 feet'lerin mirasçıları olan ve çok hızlı gidebilen, 22 metrelik minimaxi 72ler. Yarışın favori isimleri Hap Fauth'un Amerikan bayrağı taşıyan Bella Mente'si ve Tommaso Chieffi'nin taktikleri ile 

Korfu'daki yarışı kazanan, Ge- © Yukarıda Middle Sea orge Skellaris'in Proteus'u idi. Yarışı nın başlangıcı; Bir süredir suskunluk yaşayan ee li Tropez'deki Giraglia 
İtalyan açık deniz yelken tut- Rolex Cup. 
kunu Dario Ferrari'nin Cannonball ile tekrar yarışlara dönmesi ise sevindirici bir haber oldu. En yeni tekneyle yarışıyor olması onu da favoriler arasına katıyordu. Bu genç tekne Marcelino Botin & Partners tarafından projelendirilmiş ve merkezi Dubai'de bulunan, yüksek teknoloji üretimler yapan Premier Composite tersanesi tarafından hayata geçirilmiş. 

Eylül ayındaki bu organizasyon Yacht Club Costa Smeralda ve Rolex evliliğini de gündeme taşıdı: “Swan Cup ve maxi yat yarışları bizim spor aktivitelerimizin kökenlerini oluşturuyor”, diye belirtiyor, Yacht Club Costa Smeralda'nın yöneticisi Riccardo Bonadeo, “ve Rolex de sağlam bir iş ortaklığı ile bizi uzun bir süredir destekliyor”. Kulüp, 50. yılını sanatçı Cecilia Bartoli ve aktör Luca Zingaretti'nin katılımı ile düzen-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Maxi Yacht Rolex Cup yarışından bir görüntü. 
Diğer sayfada Wight 
Adası'ndaRolex 
Fasinet Race. 
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lediği büyük bir yemek daveti ile kutladı. Bu kapsamda, Milano'daki Teatro Franco Parenti'de düzenlenecek One Ocean aktivitesi ile de sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekilecek. “Rolex, yüksek performanslı teknelerin kronometre ile olan ezeli 
rekabetini izlediğimiz Maxi Yacht Rolex Cup'ta 1985 
yılından bu yana iş ortaklığı yapıyor”, diye aktarıyor Rolex Italia Başkanı ve Rolex Sa Yönetim Kurulu üyesi Gian Riccardo Marini. “Costa Smeralda gibi muhteşem bir yerde gerçekleştirilen bu yarış, artık yelkencilerin bütün bir yıl beklediği bir olay haline geldi. 
Dünyanın en iyi skipper'arı ve ekipleri, en modem ve en güçlü teknelerde yarışıyorlar. Bir kez daha Rolex saatlerinin ultra teknolojik malzemeleri, bu dere- 


ce yüksek performanslı teknelerin maksimum teknoloji ve araştırma unsurları ile birlikte anılıyor”. 
Üstelik sadece bunula kalmıyor, ünlü saat markası en büyük uluslararası yarışlarda ve her yıl haziran ayında gerçekleştirilen, Saint Iropez, Korsika (Giraglia) ve Cenovajyı birbirine bağlayan Giraglia gibi önemli parkurlarda da yerini alıyor. Tüm bu iş ortaklığı panoraması içinde özellikle üç açık deniz yarışının oldukça önemli bir geçmişi var ve yelken tarihinde efsane olarak anılıyorlar. Bunların da en ünlüsü bu yaz koşulan Rolex Fastnet Race. Bu en eski yarış, kıyılardan ve limanlardan uzakta, açık denizdeki yarışların anası kabul ediliyor. İlki 1925 yılında gerçekleştirilen yarışta yedi katılımcı Solentten başlamış, İrlanda'daki 


Sağda, Rolex Italia 
Başkanı ve Rolex 
Sa Yönetim Kurulu üyesi Riccardo 
Marini. Solda, bu Yıl 
50. yaşını kutlayan 
Yacht Club Costa 
Smeralda'nın yöneticisi Riccardo 
Bonadeo. 


Seçkin bağlantılar 


Fastnet Rock'ı dolaşarak Plymouth'taki bitiş çizgisine ulaşmış. Bu yıl 47'si koşulan yarışta (605 mil) farklı klasmanlardan 350 tekne yarışıyor. İlk yarışı kazanan Jolie Brise ise bugün hala gururla deniz üstünde seyir halinde. Zorlu İngiliz yarışına karşılık olarak Akdenizde de Rolex Middle Sea Race düzenleniyor. Maltadan başlayıp yine Malta'ya dönülen yarışta Sicilya etrafında da dönülerek 608 mil yapılıyor. Yarışların 38'incisi öngörülen 120 katılımcı ile 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. Akdeniz sonbaharda oldukça zorlu olabiliyor ve parkur da özellikle Messina Boğazı ve onun güçlü akıntıları ile hiç de kolay bir rotaya sahip değil. Dünyanın diğer ucunda ise 600 mili aşan bir başka yarış var, efsanevi Rolex Sydney to Hobart: Noel'in ertesi günü Avustralya başkentinden başlayıp, 
'Tasman Denizi'ne ve onun fırtınalarının arasına 608 
millik bir dalış yapılıyor. Burada Neville Crichton'ın maxi Alfa Romeo'su ve onun neredeyse ikizi olan, Avustralyalı Oats ailesine ait Wild Oats tekneleri başı çekiyor. Bir düzineyi aşan katılım sayısına sahip olan Wild Oats, ana yelken direğinin kırılması sebebi ile geçtiğimiz yılki yarıştan çekilmek zorunda kalmış ve zaferi Perpetual Loyal'a bırakmıştı. Cruising Club of Australia ve RORC tarafından düzenlenen yarış 73'üncü sayısına ulaştı. 2015 yılındaki yarışta Giovanni Soldini'nin Maserati'si dördüncü gelirken, yarışın galibi software kralı Jim Clarkın Comanche adlı teknesi olmuştu. 
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(Gentleman 


Genileman'lorn Leros 


GENTLEMAN DERGİSİ HER 


GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYEN 
HEDEFLERİYLE, YENİ DÖNEMİNDE 1 
YILI GERİDE BIRAKTI... BÜYÜK BİR 
MEDYA GRUBU OLMA YOLUNDA 
EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEYE 


DEVAM EDEN DERGİMİZ, 
SİZLERDEN ALDIĞI GÜÇLE 
ALANINDA ÖNCÜ OLMANIN DA 
GURURUNU YAŞIYOR... 


 GENLERİNDE KLASİK VAR 
FEST TRAVELLA 
NOTALARIN İZİNDE 


m METE NİSARİ 
YENİLİKÇİ BİR MİMAR, 


İŞDÜNYASININ HAYLAZ CENTİLMENİ'» 
“DÜĞÜN” E HAZIRLANIRKEN | 
SİZE DE KAZANDIRMAK İÇİN 

KAPINIZI ÇALABİLİR 


5 OTELCİLİK VE 
RİNE 3 
MİSAFİRPERVERLİĞİ.. 
a ŞUBAT A. 
özEL SEÇKİN 


'HEDİYELE) 


DME DULLA GÜ 
IŞMA OFİSİNİ 
KAPILARI! 

G TLEMAN'A AÇ 
— & 7 
AT DÜNYASIN 

SEN ŞEÇKİNL 

© sŞİHH'DE A 
2 
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A, İCRA KURULU BAŞ 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asım 2016'da Türkiye'deki yayın hayatına yeniden merhaba diyen Gentleman Dergisi, 1'inci yaşına girmenin sevincini yaşıyor... İtalya'nın ünlü yayın grubu Classi Editori çatısı altında doğan Gentleman, Türkiye'nin ilk “Lüks Yaşam” dergisi olarak bugüne kadar Türkiye'nin önde ge- 
“Legion D'Hön len pek çok ismini kapağında ağırladı. Kendi-ÖLÜRSE sine hedef olarak, elit, kültürlü ve yaşamdan HÜBUCED SU keyif alan işadamlarını seçen derginin içeriğinği de saatten otomobile, ayakkabıdan giysiye, akir sesuardan mücevhere, otomobilden mimariye, yemekten tekneye ve geziye kadar pek çok başlık yer alıyor. Yaşam kalitesinden yola çıkılarak hazırlanan Gentleman Türkiye'nin hedef kitlesini ise, iş yaşamında belli bir yere gelmiş, rafine zevkleri oluşmuş ve tarzı olan erkekler oluşturuyor. 
Görsel ağırlıklı olarak hazırlanan Gentleman, imza attığı kapaklarıyla da bugüne kadar pek çok ödüle layık görülmüş bir yayın... Genel Yayın Yönetmenliğini Feyzan Ersinan Top'un yaptığı Gentleman bayi satışlarının yanı sıra, ülkenin ön- 
* ed de gelen iş adamları, CEO'ları, genel müdürleri FELS EN z ile sanat ve cemiyet hayatının önemli ismlerinin G4HER ZAMAN ye masasına abonelik sistemiyle de direkt ulaşıyor. 
Gentleman Türkiye, sadece yayıncılıktaki başarısıyla değil imza attığı “Gentleman Ödül Geceleri”yle de çıtayı yükseltmiş olmanın haklı gururunu yaşıyor. Alanında pek çok ilki gerçekleştiren dergi, bugüne kadar gerçekleştirdiği ödül törenleriyle “Yılın Gentleman”larını seçiyor ve iş dünyasının önemli isimlerini her yıl bir aile ortamında bir araya getiriyor. Konseptine yakışır ortamlarda, alanında profesyonel ekiplerce organize edilen gecelerde “Yılın Gentleman”ları da ödüllerine kavuşuyorlar. 
Son 1 yıldır geleneksel Ödül Geceleri”ne ek ola- 


BİSİKLETE 
"CHOPPER" 
RUHU 


HAYIRSE OLEKSİYO) 


BİR GENTİLME 


GONEY RKLASIR rak Türkiye'nin lüks alanında öncü markala-OTOMOBİL SEVDASI e rıyla işbirliği yapan Gentleman Türkiye, birbi-DEN .< “2D YILDIR A MAAN KOSKUNE rinden “Özel Davetler”e de imzasını atıyor... 
SİLOYUNLARI; | İZBANIRGENELM OSI Gentleman, sizlerden aldığı güçle ilerlediği bu MAÇ SAYISI V yolculuğunda, ilkleri başarmanın haklı guru- di runu yaşıyor... 
Siz değerli okurlarımızla nice yıllara... G 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Lexus ile geziyoruz 


GENÇ, BAŞARILI VE 
INOVATIF BIR IŞ ADAMI 


ÖNDER KALISDEMİR 


“LEXUS İLE GEZİYORUZ” BÖLÜMÜMÜZÜN BU AYKİ KONUĞU ÖNDER HALİSDEMİR... GENÇ 

YAŞINA RAĞMEN BANKACILIK - FİNANS SEKTÖRÜNDE UZUN YILLAR GENEL MÜDÜRLÜK 

YAPAN VE PEK ÇOK ÖNEMLİ PROJENİN HAYATIMIZA GİRMESİNDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENEN HALİSDEMİR İLE YENİ GİRİŞİMLERİNİ VE HOBİLERİNİ KONUŞTUK... 


on nder Halisdemir, bankacılık ve finans sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmış bir isim. Başarılarla dolu kariyeri boyunca hayatımızda yer alan pek çok önemli projede onun imzası olmuş. İstanbulkart ve Ankarakart gibi projelerin yanı sıra “Passolig”in de fikir babalığını üstlenmiş ve bugünlere gelmesinde en önemli aktörlerden biri olmuş. 40'lı yaşlarını ise kendi ifadesiyle “Farklı yaşamak” istediğine karar verdikten sonra -kısa bir “istirahat döneminin ardından-Mart 2017'de Kanyon Kapital A.Ş'yi kurarak yepyeni oluşumlara yelken açmış Önder Halisdemir... 
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Siz bankacılık ve finans sektöründe uzun yıllar genel müdürlük yapmış bir isimsiniz. Sektöre başlama hikayeniz nasıl oldu? 

Ortaokul ve lise zamanım o zamanlar ticaretin şah damarı olan Sultanhamam, Kapalıçarşı ve Sirkeci üçgeninde geçti. Parayı, sözün değerini ve iş yaşamını orada tanıdım. Tabii ticaret şahane okul vasat gidiyordu. Ancak anne-baba öğretmen olan ailem okumamı istiyordu. Erken yaşta babayı kaybedince okula ağırlık vermeyi vasiyeti gördüm ve ticari faaliyetleri aza indirdim. Okurken siyasetle de ilgilendim. O zamanki iktidar partisinin Fatih İlçesi ve 


İstanbul gençlik yöneticiliklerini yaptım. Ülkemizi ve halkımızı çok daha iyi tanıdım. Organizasyon becerilerim çok gelişti. Bu arada iflah olmaz bir idealist olduğumu da görmüş oldum. Sonra öğrenim görenlerin 90'lı yıllarda en gözde mesleği olan bankacılığa 1995 yılında yöneldim. Bakış açısı ve iş tutuşu farklılıklarım sektörde birçok yeniliğe yol açtı. 
Çalıştığım kurumlara birçok uluslararası yenilik ödülleri kazandırdım ve kurumları alanında liderliğe taşıdım. En alt kademeden bankacılığa başladıktan sonra 12'nci yılımda da genel müdür oldum. 8 
yıl genel müdürlük görevinde bulundum ve bu esnada bankanın altında kurduğum şirketlerin yöne- tüm kurulu başkanlığı görevlerini yerine getirdim. 


AktifBank Genel Müdürlüğü zamanında Passolig, fikrini siz geliştirdiniz. Süreci anlatır mısınız? 

Sporda şiddeti önleme yasası aslında yıllar önce meclisteki tüm partilerin mutabakatı ile 2011 yılında çıkmış ve e-bilet konusu genel olarak tariflenmiş ancak dünyada da bir örneği olmadığı için sürdürülebilir ve tüm tarafların menfaatine olabilecek bir dizayn yıllar içinde ortaya konulamamıştı. Federasyon bunun için önde gelen bir yabancı danışmanlık firmasına bir ihale dokümanı hazırlattı. 2013 yılında gezi olayları da yaşanmıştı. Futbola getirilecek düzen bu arka plandan dolayı tepki görebileceği rezervli yaklaşılan bir konuydu. Oysa zaten teknoloji çağındayız halen kağıt biletle giriş yapılan ve gişeler önünde kuyrukların oluştuğu birçok verimsizlik barındıran karaborsaya yol açan ve en önemlisi müşteri/taraftar deneyimi kötü olan sistemin zaten teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni bir tecrübe ile yenilenmesi gerekliydi. Şiddeti engelleme yeni sistemin aslında yan faydasıydı. Benim bu işle ilgili kişisel geçmişimde de dünyadaki ilk cepten kredi verme gibi o zamanki kompleks bir iş akışını basitleştiren çözümü ortaya koyma ve tabii İstanbul karttan başlayan ve 20 şehirde ekibimle gerçekleştirdiğim ulaşımda kağıt bilet ve biletçiden elektronik karta geçirme tecrübesi vardı. Bu tecrübeler ile bu işi en iyi şekilde yapabileceğimizi gördüm. Birçok isteklinin yarıştığı ihalede 106'ncı turda ihaleyi aldık. İhalenin asgari isterlerine bağlı kalarak ancak çok daha iyi bir tecrübeyi 7 ayda hayata geçirdik. Burada süre önemli. 
Dünyadaki önemli firmaları çözüm ortaklığı için davet ettim hepsi bu sürede imkansız olduğunu belirtü. 
Doğru ve başta taraftar olmak üzere tüm kesimlerin menfaatine bir sistem dizaynı yaptığımız için de yılmadan ve hiçbir mazerete sığınmadan olağanüstü bir iş ortaya koyduk. Dünyada yepyeni bir stat giriş tec- 


— EEE 


“ORTAOKUL VE LİSE YILLARIM 
O ZAMANLAR TİCARETİN ŞAH 
DAMARI OLAN SULTANHAMAM, 
KAPALIÇARŞI VE SİRKECİ 
ÜCGENİNDE GECTİ. PARAYI, 
SÖZÜN DEĞERİNİ VE İŞ YAŞAMINI 
ORADA TANIDIM.” 
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rübesi ortaya çıktı. Şu an birçok ülke benzerini yapmak için harekete geçmiş durumda. Passolig kart sayısı da 3 milyonu geçti. Şimdi kaldırıyoruz dense başta taraftar ve kulüpler izin vermez. 


Passolig ismine nasıl karar verdiniz? 

Passolig ismini şunu düşünerek federasyona önerdim. Paso kelimesine ve fonksiyonuna herkes aşinaydı. Liglere giriş kartı olarak da uygun düşüyordu.Paso ayrıca argoda önüne geldiği kelimeyi güçlendiren bir tabirdi bunlardan esinlenerek oluşturdum. Fokus gruplarda kolaylıkla benimseyince federasyona sundum orda da teveccüh gördü ve dilimize yerleşti. 


Passolig dışında da aslında pek çok önemli projedesizin olduğunuzu biliyoruz. İstanbul ve Ankara Kart da bunlardan bazıları. Bu uygulamalar dünya standartlarında olan projeler mi? Gelişim süreçlerini sizden dinlemek isteriz... 

Dünyadaki ilk cepten kredi verme uygulaması benim 


uygulama imkanı bulduğum doktora tezimdir. Sektörde ve dünyada bir standart haline geldi. Ancak ne ben ne kurumum o zamanlar patent nedir bilmediği için Türkiye bunu patentliyemedi. Biz de kurumumun verdiği parasal ödülle ve dünya yarışmalarındaki ödüllerle yetindik. İstanbul ve diğer şehirlerin kartları 2006 yılında Mastercard Avrupa yönetim kurulu üyesiyken londradan esinlendiğm bir projedir. Daha iyilerini yaptık. Passolig'in de alilığını sağladı. Amerikadan sertifikalı mortgage bankacısı olduğum için bu işlerden anlayacağım düşüncesiyle bu işle görevlendirildim. Mortgage yasasının birçok maddesini yazdım. Bugün yine ülkemizin ilk yerli para transferi markası ve çözümü olan milyonlarca para gönderimi yapan UP'I, Bakkallar yaşasın diye geliştirdiğim bugün ayda milyonlarca adet işlem yapılan özgün düşüncesi ve ismini yine benim koyduğum Nkolay, Türkiye'nin en büyük sigorta brokerlarından sigortayeri, ülkemizin ilk varlığa dayalı menkul kıymet ihracı, ilk PT'Tlerden kredi verme gibi birçok konu var. Ev alana vatandaşlık veren uy- 


“PASSOLİG İLE DÜNYADA 
YEPYENİ BİR STAT GİRİŞ 
TECRÜBESİ ORTAYA ÇIKTI. ŞU 
AN BİRCOK ÜLKE BENZERİNİ 
YAPMAK İÇİN HAREKETE 
GEÇMİŞ DURUMDA.” 
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gulamanın yasa önerisini de ülkemizin kullanılmadık bir kapasitesi olarak görerek ve esinelenerek yaptığım bir çalışmadır. Çok konu var. Kimisi esinlenerek hayata geçirdiğim işler kimileri de özgün düşüncesi bana ait işler. Tüm bu yeni işlerde karşılaşılan zorluklar tüm kaslarınızı çalıştırıyor ve başka zor bir iş için sizi hazır hale getiriyor. 


Bankacılık sektöründen sonra geçtiğimiz sene inşaat sektörüne geçiş yapmıştınız. 
Bankacılık sektörünün ardından bu alanda neler yaptınız? 

2015 Ocak ayında tüm görevlerimden istifa 
ederek 40'lı yaşlarımı farklı yaşamak istedim. 
Zira kendi oluşturduğum dev ajandanın figüranı olmuştum. Biraz iş hayatına bir mola ve hayatta ıskaladığım şeyleri yakalamak istiyordum. Ancak kendimle başbaşa kalmam mümkün olmadı. Kıymetli ricaları kıramıyarak inşaat alanında lider olan önemli bir holdingin icra kurulu başkanlığını kabul ettim. Bir yıl görevde kaldım ve haziran 2016'da ayrıldım. 
Hayatımda ilk defa gerçek bir tatil yapacağım dedim bu esnada 15 Temmuz kalkışması oldu. 
Böyle olunca “Yıl sonuna kadar bir şey yapmayacağım aileme, kendime ve dostlarıma vakit ayıracağım kendime yeni bir ajanda oluşturacağım” dedim ve bunu yaptım. Çok verimli bir dönem oldu. Bol kitap okudum, girişimcilerle iş adamları ile biraraya geldim. Dünya ve ülke meselelerini takip ettim. Tam bir sabetical oldu. Mart 2017'de kendi aile ofisimi kurdum. 


Artık profesyonel yaşamınıza kendi işlerinizle devam ediyorsunuz. Şirketiniz bünyesinde hangi iş alanları var. Nerelere yatırım yapıyorsunuz? 

Kurumsal girişimci olmamın dışında uzun yıllar banka yöneticiliği yapmanın şöyle bir faydası var. Her sektörü tanıyorsunuz. İş adamları çoğunlukla birtek kendi şirketlerinde çalıştığı için yalnızca geçmişleri ile bugünü iyi kıyaslıyabiliyorlar. Siz hangi sektörde olursa olsun yüzlerce firmanın hikayesini kredi vererek tecrübe ettiğiniz için ticari sırlarına hakim olduğunuz için çok zengin bir bakış açınız oluyor. Aynı sektörde pekçok firmanın hikayesi 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ile yoğruluyorsunuz. Ayrıca makro perspektifiniz çok gelişiyor. Makro ekonomik ve siyasi gelişmelerin sektörel ve mikro düzeyde şirketlere olan etkisi odak konunuz oluyor. Tüm bunlar müthiş bir deneyim oluşturuyor. Şimdi bu deneyimler ile yeni iş tasarımlarında bulunuyorum. Akıl ve fikir veriyorum. Yeni ekonomi yatırımları yapıyorum. Yeni ekonomi yatırımlarım konvansiyonel işlerin teknoloji ile yeniden dizaynına yönelik işler. Diğer yandan Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı'ndaki sorumluluğum önemli. Vakıf yöneticiliğine geldikten sonra vakıftaki arkadaşlar ile etkin bir Sivil Toplum Kuruluşu olmasını sağlama konusuna eğiliyorum. Bu çok keyifli ve sosyal faydası yüksek bir iş. Sivil toplum sektöründe yaptığım işler en çok keyif aldıklarım oluyor. 


Sizin bir de Yelken Okulu'nuz var. Yelken Okulu açmaya ne nasıl karar verdiniz? 

5 sene önce hiç hobim olmadığını görüp kaptanlık eğitimleri almaya başladım. Umudum istanbul'da olduğum haftasonlarını kendi kullandığım teknede denizde geçirmekti. Ancak son derslere geldiğimde baktım ki işi öğrendim ancak denizde sıkılırım, bana eğitim veren arkadaşı ayarttım ve bir yelken okulu kurduk. Onu işinden ettim ama şimdi çok memnun olduğu kendi işi var eşiyle beraber çalışıyor. Tabii söylemeye gerek yok yelken sabır işi, ben motoryatçıyım. Küçük bir trawlerim var istanbul'da onunla ailemle, dostlar- 


la işgüç karışık takılıyoruz. 


Okul kimlere hizmet veriyor, kaç öğrenciniz var faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? 
Kurumsal firmalarla yıllık anlaşma yapıyoruz. 
Onların personelleri eğitim alıyor şirket yarışlarına katılıyorlar. Çok güzel bir şirket içi aktüvite oluyor onlar için. Tüm teknelerimiz çeşitli firmaların sponsorluğunda şu an. 
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“5 SENE ÖNCE HİÇ HOBİM 
OLMADIĞINI GÖRÜP 
KAPTANLIK EĞİTİMLERİ 
ALMAYA BAŞLADIM. UMUDUM 
İSTANBUL'DA OLDUĞUM 
HAFTASONLARINI KENDİ 
KULLANDIĞIM TEKNEDE 
GECİRMEKTİ. ANCAK SON 
DERSLERE GELDİĞİMDE 
BAKTIM Kİ İŞİ ÖĞRENDİM 
ANCAK DENİZDE SIKILIRIM, 
BANA EĞİTİM VEREN 
ARKADAŞI AYARTTIM VE BİR 
YELKEN OKULU KURDUK. 


Biraz da iş yaşamı dışındaki Önder Halisdemir'i soralım. Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirisiniz? Hobileriniz neler? 

Birkaç yıl öncesine kadar işleri mutfakta aşçı olarak geliştirmek benim için yöneticilikten önemli olduğu için sosyalleşmeye vakit ayıramıyordum. Artık sosyalleşmeye vakit ayırıyorum. Ailemle geçirdiğim zaman ve kalitesi arttı. Passolig'e kadar iyi bir sporcuydum. 
Düzenli boks ve diğer aktiviteleri yapıyordum. 
Şimdi tekrar ısınmalar başladı. Sonra başka insanlar için küçük de olsa iyi birşeyler yapmak ruhumu besliyor bunla meşgul oluyorum. 
Hayata karşı meraklı bir yapım var. Araştırma- ya, öğrenmeye deneyimlemeye bayılırım.Boş zamanlarımda konu belirleyip kısa sürede o konuda uzmanlaşacak pratikleri geliştiriyorum. 


Giyim kuşam ve saat merakınızı da soralım. 
Tercih ettiğiniz markalar hangileri? 

Saat kültürüm bu konuda meraklı olan arkadaşlarımla mukayse edince gelişmiş değil. Tercihlerime bakınca Rolex,IWC, Ulysse Nardin kullandığım markalar. İyi giyinmeye özen gösteririm. Erkek modasına yön veren markaların ürünleri ile takım elbiselerde özel dikimi tercih ediyorum. 


Otomobillerle aranız nasıl? Ne tarz otomobillerden hoşlanırsınız? 

Daha çok haftasonları kullandığım küçük bir spor otomobil ve iş için kullandığım ağırbaşlı bir arabam var. Otomobillere meraklıyım. Güçlü ve hızlı olanlar ilgimi çeker. Ancak karbon ayak izimi küçültme konuları ilgimi çekmeye 


başladığından dolayı, elektrik motorlu bir arabaya geçmeyi düşünüyorum. 


Peki tercih ettiğiniz mekanlar hangileri? 

İş hayatının klasiği haline gelmiş mekanlara Gina, Papermoon, Sunset gibi gitmeyi sürdürürken yeni keşiflere önem veriyorum. İstanbul mekan açısından şanslı bir şehir ancak yeterli çeşitlilik yok. Daha çok birbirini tekrar eden işler açılıyor. 


Son olarak seyahat etmekten keyif aldığınız lokasyonları spralım.... 

Ege dünyada çok özel bir coğrafya egeye gitmekten hep büyük keyif alırım. Kuzey Ege'ye ve güzel gelişmese de Assos'a ayrı bir sempati besliyorum. İstanbul'a bu kadar yakın, bu kadar özel bir yer yok. Ülkemizin düzensiz şehirleşme ile güzelliğini bozamadığımız tüm şehirlerine gitmekten büyük zevk alıyorum. Dünyada ise Los Angles sundukları ile listemde bir numaradadır. Öğrenciliğimin geçtiği New York'un ayrı bir yeri vardır. Londra'yı severim. Bayıldığım bir millet olan Japonlardan dolayı komple Japonya seyahaetleri hep özeldir. w 
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Fikir Laboratuvarı 


İNSAN VE DENİZ 


OFFICINE PANERAVNİN BİR NUMARALI İSMİ ANGELO BONATI KLASİK YAT YARIŞINDAN AMERİKA KUPASI'NA MARKANIN DENİZ İLE OLAN İLİŞKİSİNİ ANLATIYOR 


44 en, hür adam, seveceksin denizi her zaman!”, diyordu Charles Baudelaire, İnsan ve Deniz 

adlı şiirinde. Floransada denizde, deniz 

için ve denizle birlikte 1860 yılında bir saat üreticisi doğdu ve kısa zamanda 

İtalyan Donanması'nın resmi tedarikçisi haline geldi. Ponte alle Grazieli firmayı meşhur eden ilk saat ise 1916'da 

Guido Panerai tarafından tasarlanan 

Radiomir modeliydi; bu saatin kolları 

ve mekanik aksamı radyum tozu sayesinde karanlıkta dahi görülebiliyordu. 

1997 yılında Cartier, Vacheron Constantn, Jaeger LeCoultre, Piaget; Iwcve 


DI GIULIA PESSANI 


diğer birçok markayı çatısı altında bulunduran İsveçli-Güney Afrikalı grup Richemont'un (o dönemki Vendöme) 
başı Johann Rupert, Radiomir'in mirasçıları, 1940'lardan kalma iki eski Luminor'u tarihi saat atölyelerinden birinde modern zamanlara uyarlamaya karar verdi. “O zamanlar biz hep hayal kuruyorduk”, diye anlatıyor, başından beri projede yer alan ve bugün Panerai'nin Ceo'su 


olan Angelo Bonati. Ru- 


oluşan bir set bulmuştu ve bu herşeyden farklı, iki büyük, sağlam, askeri modelde olağanüstü bir potansiyel görmüştü. Bugün su, tutku, macera, keşif ve yeni malzeme peşinde koşma hâlâ 
(ve hatta daha çok) markanın dnasını temsil eden özellikler. Bonati de markayı denize çift düğümle bağlamayı uygun buldu: Akdenizde klasik yelkenliler ile düzenlenen 
Panerai Classic Yacht 
Challenge ile. Bu yarış 


Solda Panerai'nin 
Ceo'su Angelo Bonati, marka tarafından satın 


pert, çalışma masasında Sil- z di ; b i > : İ € nl le ii zincirine 1936 model bir vester Stallone tarafından O ( Eiean'in düm pin " Bermuda ketch'i olan Fi-Daylight filminde kullanıl- Üstte Classic Yacht o leaniile katılıyor Panerai. 
mış olan iki Luminor'dan Challenge. Bir de tabii resmi partner 


olunan Amerika Yelken Kupası var. 
Marka bu kupada ayrıca Oracle Team 
USA ve SoftBank'Team Japan teknelerine de sponsor oldu. 

Gentleman. Sayın Bonati, klasik yelkenlilere bir de Amerika Kupası'nı ekleme fikri nasıl doğdu? 

Angelo Bonati. Beni Mr. Oracle, yani Larıy Ellison aradığında şaka yapıyorlar sandım... Kendisi bir Panerai koleksiyoncusu, bir dizi kişiye özel parça rica ediyordu. Böylece Russell Coutts'un ceosu olduğu Amerika Kupası Vakfı ile olan ortaklık ilişkimiz başladı; beş modelden 1.100 parçanın tamamı iki haftada satıldı. 
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Fikir Laboratuvarı 


AMERİKA KUPASI İNOVASYONU VE TEKNOLOJİYİ TEMSİL EDİYOR. KLASİK TEKNELER İSE ZAMANA KARŞI DURAN EL İŞÇİLİĞİNİ VE GÜVENİLİRLİĞİ. 


Ekim 2017 


G. Büyük bir başarı öyley- 


A.B. Evet ama asıl mesele bu değil: önemli olan ileti- 


Burada solda, se? Bermuda'daki 
Amerika Kupası'nda 
Oracle. Altta ve sağda, Argentario ve 


A.B. Ahşap tekneler Panerai'nin diğer bir ruhunu temsil ediyor; zanaat, savoir faire ve İngilizler'in dediği 


şimin odak noktasında ne (o Antigua'daki Classic (o gibi, çok önemli bir değer olduğu. Yacht Challenge olan long lasting life. 
G. Fakat Orade takımı kay- yarışları. 1800'lerin sonlarından kalbetti, Amerika Kupası Ber- ma tekneler var ve hâlâ seyir 


mudada meydan okuyucu Emirates 
New Zealand takımının zaferi ile sonuçlandı. 

A.B. Koruyucu takım olarak Oracle son dakikaya kadar sahnedeydi. Bizim amacımız da Panerai'nin teknoloji ve inovasyon demek olduğunu anlatmak. 
Örneğin karbon tekne gövdelerinde, yelken direklerinde ve yelkenlerde kullanılan bir malzeme ve biz bunu saat kasalarında kullanıyoruz. Ben yelkeni denizi, rüzgarı, bu sporun yarattığı heyecanı sevdiğim için seçtim ama hepsinden önemlisi su, markanın tarihinde çok önemli bir rol oynuyor. Denizin Formula | yarışçılarından birinin güvertesinde olmak, geleneklere bağlı kalarak geleceğe yatırım yaptığımızı anlatmanın en güzel yolu. 

G. Gelenek kavramı Ağustos sonu — 
Eylül döneminde İspanyada Mahön 
Copa del Rey ile başlayan ve sonra 
Cannes Rögates Royales ile devam eden Classic Yacht Challenge'ın olmazsa olmazı, öyle değil mi? 


halindeler. Dayanıklılık lüks bir obje için oldukça önemli bir özellik. 

G. Johann Rupert Luminor Panerai'leri aldığında siz grupta çalışıyordunuz ve hemen operasyona dahil oldunuz. 
Bir marka nasıl oluşturulur, bir grup öğrenciye bunu anlatsanız neler söylerdiniz? 

A.B. Bana üç kişi, bir Ficus Benjamin, bir telefon ve iki saatten sonra neler olduğunu mu soruyorsunuz? Öncelikle zaman içinde daha da önem kazanan değerleri, kimliği ve tutarlılığı iyi oturtmak gerekiyor, zira her marka otantiktir, kendini dışa vurma yöntemleri farklıdır. Eğer karmaşa ve şüphe içinde olursanız müşteri sizi anlayamaz. Biz de öyle yaptık; iki Luminor'dan başlayarak bir kutu yarattık, üzerine Officine Panerai yazdık -ki o sıralarda bu marka saatlerde yazmıyordu- ve sonra da içini ürünlerle, değerlerle ve hayallerle doldurduk. Bizim ürünümüz otantik bir ürün ve otantik insanlara hitap ediyor. 
Biz herkesten farklıyız, özgünüz... 8 
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ULUSLARARASI 
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OTOMOBİL 


ULUSLARARASI 
FRANKFURT 


RANKFURT'A 


“GELECEK ŞİMDİ” Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından olan ve iki yılda bir yapılan 67'nci Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı (lAA) geçtiğimiz ay gerçekleşti. Fuara SLOGANIYLA d e i 
ER amgasını vuran otomobilleri sizler için inceledik... 
GEÇTİGİMİZ 


AY YAPILDI. 
DÜNYANIN EN 
BÜYÜK OTOMOBİL 
ŞOVLARINDAN 
BİRİNE SAHNE 
OLAN FUARDA, 
BİRBİRİNDEN GÖZ 
ALICI MODELLER. 
OTOMOBİL 
TUTKUNLARININ 
BEĞENİSİNE 
SUNULDU... 
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Tamamen elektrikle çalışacak şekilde tasarlanmış olan Aicon, tek bir şarjla 700-800 kilometre menzile ulaşabiliyor. Tasarımı, teknolojisi ve hareket kabiliyetiyle otonom sürüşün geleceği olan Audi Aicon, direksiyonsuz ve pedalsız tasarımıyla, modern iletişim teknolojisinin tüm imkanlarını ve ergonomisini sunan bir iç tasarıma sahip. Dış tasarımda geniş ön ve arka camlar ile konveks yan camlar yolcular için geniş biralan sunuyor. Ön ve arka bölümde kesintisiz geniş yüzeylere odaklanılmış. Aicon da da Audi'nin gelecek nesil elektrikli otomobillerinin tipik bir özelliği olan ters alugen tek çerçeveli ızgara bulunuyor. Geleneksek far ve aydınlatma üniteleri Audi Aicon'da yerini yüzlerce üçgen piksel segmenti içeren tamamen dijital görüntüleme yüzeylerine bırakmış. 


OTONOM SÜRÜŞÜN GELECEĞİ «AICON» İLE GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR. ARAÇ TEK SARJ İLE 700 KM'DEN FAZLA YOL ALABİLİYOR... 


BMW i Vision Dynamics isimli yeni modeliyle elektrikli otomobillerin artık vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. Modelin 600 kilometrelik menzili ve 200 km/s'lik maksimum hızı içten yanmalı motorların artık sonunun geldiğini gösteriyor. 
0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayan bu 4 kapılı Gran Coupe sadece BMW için değil alternatif yakıtlı araçlar için de önemli bir gelişme. 
Bugüne kadar Tesla'nın hakimiyetinde olan elekirikli otomobiller konusunda söz sahibi olmak isteyen BMW'nin bu yeni otomobili otonom sürüş konusunda da teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Araç firmanın 2025 yılına kadar üretme söz verdiği 25 elektrikli otomobiller konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. 


BMW İ VISTON DYNAMICS SERİ ÜRETİME GEÇİNCE ADINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK VE UZUN SÜREDİR BEKLENEN İ5 MODEL İSMİYLE SATIŞA SUNULACAK. 


BUGATMI > > CHİRON a My 


Firmanın yeni iddialı otomobili Chiron, O'dan 100 0 kai yeğ. 5s sâniyenin Re, çikabiiyor i 
8.0 litrelik 4 turbo ile beslenen W16 mötordan güç alacak »Y&ii canavar, tam olarak 1478 
hp güç üretebiliyor. İki tane V8 motorun'birleşimi i şekğinde tsarlanan W16-motor, 1.600” Nm tork üretiyor. Öte yandan buraracın hızı elektronükesınırlayıcı ile 420 km/s ölârak sını , Araçimaksimum saatte 420 km hıza ulaşabiliyor gibi görünüyor. Ancak aracın sinir > 

6l km hıza kayar EMİ söyleniyor. 


inik : : 


Markanın 67'nci Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yeni ürün anlamındaki en önemli yeniliği Citroön C3 Aircross oldu. SUV pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen Citroön, SUV kullanıcılarından ilham alarak yepyeni bir model olan C3 Aircross'u geliştir- di. Yeni Citroön C3 Aircross, güçlü, özgün ve canlı duruşu ile dikkat çeken, 4,15 m uzunluğunda kompakt bir SUV. Dört farklı tavan renk seçeneğine sahip olan araçta toplam renk kombinasyonları 90'ı, kabin opsiyonları da 5'i buluyor. 


Citroön, yüzde 100 elektrikli otomobili E-M&- hari için sınırlı sayıda üreteceği özel bir versiyonu da Frankfurt'ta sergiledi. E-M&hari Styled by Courröges adındaki araç iki ikonik Fransız markasının işbirliğini gözler önüne seriyor. E-M&- hari Styled by Courröges'in gövdesindeki siyah 


E-MEHARI, CITROEN'İN YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ OLAN DİKKAT ÇEKİCİ MODELLERİNDEN BİRİ. 


CİTROEN - E-MEHARİ 


renkler, iç mekandaki beyaz ile kontrast oluşturarak ünlü markanın tasarım çizgisine gönderme yapıyor. 4 kişilik üstü açık bir araç olan E-M&- hari, bu versiyon ile birlikte camları da kapsayan bir sert tavan (Hardtop), merkezi kilit sistemi ve hava yastıklarını sunmaya başlıyor. 


leke 


Ford, yenilenerek daha güçlenen Ford Mustang 'in Avrupa prömiyerini Frankfurt Motor Show 2017'de yaptı. Avrupa pazarına sunulan yeni Ford Mustang daha şık, daha hızlı ve ileri teknolojilerle donatıldı. Araç, sportif tasarım, sofistike motor ve süspansiyon iyileştirmelerine ek olarak gelişmiş sürücü destek sistemleriyle dikkat çekiyor. İlk bakışta tanı- 


1008 ya 


nan güçlü Mustang'in ön bölümü alçalırken, daha agresif bir yüz tasarlandı. Otomobilin arka kısmının etkileyici tasarımı, yenilenen tampon ve difüzörle zenginleşti. Mustang'in heyecan veren performansı ile keyifli sürüş 
deneyimi, daha da geliştirilmiş yaklaşık 450 
PS güç üreten Ford 5.0 litre V8 motorla bir üst seviyeye taşındı. 


Önceki yıllarda pek çok kez başarılı işbirlikleri yapılan Rip Curl markasıyla Citroön, Frankfurtta SpaceTourer için özel bir konsept hazırladı. Dangel'in geliştirdiği 4x4 sistemine sahip olan SpaceTourer Rip Curl Concept, kamp araçları üreticisi Pössl markasının hazırladığı açılır tavan sistemiyle kompakt bir kamp aracına dönüşüyor. Özel kabin içi renkleri ve materyalleri sayesinde hem günlük hayatta hem de outdoor aktivitelerinde kolaylıkla kullanılabilecek olan Space Tourer Rip Curl Concept, Rip Curl Takımı ile beraber Ocak 2018'e kadar sürecek Rip Curl by Citroön turnesinin resmi aracı olacak. 


Dacia, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Yeni Dusterin dünya prömiyerini gerçekleşürdi. Yenilenen ta- 


sarımı, modern, sağlam ve kendini gösteren tarzı Yeni Duster'ın tam bir SUV olduğunu gözler önüne seriyor. 
Araç, modern bir duruşa ve daha iddialı bir kişiliğe sahipken, her yönüyle bir Duster olmaya devam ediyor. 
Yeni Duster'ın hem iç hem de dış kısmı daha cesur bir kişiliğe sahip. Tamamen yenilenen dış tasarım, otomobilin güçlü karakterini ortaya çıkaran daha belirgin hatlarıyla öne çıkıyor. Güçlü ön ve arka kısım sayesinde daha geniş bir görünüme sahip olan araç, daha yüksek kemer çizgisi sayesinde otomobilin hatlarını daha yatay gösteriyor. Öte yandan, yeni tavan çubukları ve kendini gösteren ön ve arka ızgara plakaları, yeni Dusterin maceracı kimliğini öne çıkarıyor. Yeni LED ön farlar ise Duster'in heyecan verici yeni görünümüne güç katıyor. Yeni Duster iki benzinli motor seçeneğiyle sunuluyor: SCe 115bg (4x2 versiyonu) ve T'Ce 125bg (4x2 ve 4x4 versiyonlar), her iki seçenekte de manuel vites kutusu bulunuyor. 
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Lexus, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda birçok önemli yenilik ile otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. Öncüsü olduğu hibrit teknolojisini Frankfurt standında yenilenen model gamıyla gözler önüne seren Lexus, NX kompakt crossover ve CI kompakt hatchback modellerini de ziyaretçilerle buluşturdu. Bununla birlikte markanın amiral gemisi Yeni LS ve süper coupe LC, Frankfurtta sergilenen hibrit modeller arasındaki yerini aldı. 


LEXUS'UN ÖNCÜ OLDUĞU HIBRIT TEKNOLOJİSİ FRANKFURT'A DAMGASINI VURDU 


Lexus'un dünyanın ilk kompakt lüks hibrit hatchback modeli olarak tanıtılan CT 200h, yenilenerek ilk kez Frankfurt Otomobil Fuarı'nda beğenilere sunuldu. Lexus markasının en çok satan hibrit modeli olan CT 200h, global olarak 300 bin adetlik satışı aşmayı başardı. Dış tasarımı ve iç tasarımı yenilenen otomobil, daha sportif bir tarza kavuştu. 
Lexus markasının genç kullanıcıları hedefleyen modeli CTI; heyecan verici sürüş tarzını son teknolojiyle ve lüks kabinle birleştiriyor. 


LEXUS NX , MARKANIN AVRUPA SATIŞLARININ YÜZDE 30'UNU TEMSİL EDİYOR... 


Lexus, kısa zamanda markanın önemli modellerinden biri olan ve Avrupa satışlarının yüzde 30'unu temsil eden NX modelinin sportif tarzını geliştirmeye devam ediyor. Modem tasarımı, lüks özelliklerle ve sportif sürüşle buluşturan NX, bir dizi özellikler ve yeni tasarımıyla iddiasını daha da güçlendirdi. Hem dış tasarımı hem de iç tasarımı yenilenen araçta, yeni güvenlik ve donanım özellikleri de sunulacak. 


THE NEW LEXUS NX 


LEXUS - L$ 


2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenen tamamen Yeni LS sedanda güvenlik 
teknolojileri çok daha yüksek bir seviyeye taşınacak ve Lexus'un son güvenlik sistemlerini kullanan ilk modeli olacak. Lexus LS, Lexus Safety System * özelliklerine ek olarak daha sofistike sürüş asistanlarını ve gelişmiş çarpışma önleyici sistemleri içeriyor. 
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Mercedes'in FI'de kullandığı turbo V6 hibrit motoruna sahip olan Mercedes-AMG Project One adlı yol otomobili Frakfurttaki fuarda tanıtıldı. Mercedes-AMG Project One aracında Formula 1 aracında kullanılan 1.6 litrelik turbo V6G hibrit motor yer alıyor ve açıklamaya göre bu 
motorla 1000 beygir güç üretiliyor.Araç maksimum 350 
km/sa hız yapıyor ve 200 km/sa hıza 6 saniyeden daha az zamanda ulaşıyor. 4 çeker otomobilde arka akslarda hibrit gücü yer alırken ön tekerlekler sadece elektrik motoru ile çalışıyor. Sadece elektrik motorundan 25 kilometre güç üretiliyor. Güç ünitesi dışında bu araçta Mercedes'in FI araçlarıyla başka benzerlikler de bulunuyor. Mercedes-AMG Project One aracında karbon fiber şasi kullanılırken, Formula 1 aracındakine benzer motor modları yer alıyor. En üst motor seviyesinde, Formula 1 aracındakine benzer sıralama performansı gibi üst seviye güce ulaşılıyor. 


Eee 


MERCEDES - CONCEPT EGA — 


Concept EOA da, Frankfurt'ta örtüsünü kaldıran modellerden biri oldü. 272 beygirlik motor gücüne sahip olan konsept, dört tekerlekten çekiş sistemi ile al. 600 Kwhi lik in sistemi ile 400 kilometrelik bir menzil sunan EÇ; JA konsepti, hızlı ş enolojisi ile ge geli İdi. Buk onsepte ait ilk üretim 
2019 yılında yapılacak. Merced 022 yılına k )'dan fazla el keiki üç tanıtacak. 


FORD - ECOSPORT 


Yeni kompakt SUV Ford EcoSport, yeni tarzı ve gelişmiş teknolojileriyle daha fonksiyonel ve çok yönlü bir araç olarak öne çıkıyor. EcoSport, Avrupada 2014 yılında satışa sunulduğundan bu yana 150 bin adet satış rakamına ulaştı. Ecosportta ilk kez sunulan Ford Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi (AWD), 125 PS'ye kadar güç üreten ve CO2 emisyon değerlerini optimize eden geliştirilmiş yeni 1.5-litrelik EcoBlue motorla birleştiğinde gerek yol, gerek arazi koşullarında daha iyi bir çekiş gücü sağlıyor. Ford'un bol ödüllü 1.0 litre EcoBoost benzinli motoru da, üç güç seçeneğiyle, 140 PS'ye varan güç sunuyor. Kuga ve Edge'in stilini yansıtan yeni EcoSport 12 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. 


SMART - VISION 
EG FORTWO 


Smart da yeni Vision EO Fortwo konsept modelini Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde tanıttı. Küçük elektrikli otomobil ileri seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.EO markası altındaki ilk Smart modeli olacak olan araç, şirketin çıkaracağı diğer elektrikli araçlara da öncülük edecek. 2022 yılına kadar 10 adet elektrikli araç piyasaya sürmeyi planlayan Mercedes-Benz, elektrikli Smart modelinden başlayarak geniş SUV modeller de dahil olmak üzere farklı elektrikli 


araçlar sunacak. 
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Porsche, Frankfurt'ta Porsche Cayenne Turbo ve Yeni Porsche Touring Paketine sahip 911 G13'ü tanıttı. 
Fuarda ilk kez sergilenen Touring Paketine sahip 911 
GT3, sadece manuel 6 ileri vitesli olarak sunuluyor. 
Sabit arka kanat yerine 911 Carreradaki gibi, hareketli bir arka spoiler mevcut. 911 G13'ün sade dış görü- 


TOURING PAKETİNE SAHİP 911 GT3 


Porsche'nin fuarda öne çıkan diğer modeli 911 ruhunu taşıyan SUV'u yeni Porsche Cayenne Turbo. Tamamen yenilenmiş üçüncü nesil Cayenne kendi segmentinde sporüf performans standardını bir kez daha yükseltiyor. Otomobilin çift turbolu 4 litrelik V8 motoru 550 hp güç üretiyor. Sıfırdan 100 km/s hıza 4,1 saniyede (Sport Chrono Paketi ile 3,9 saniyede) çıkan Cayenne Turbo'nun azami hızı ise 286 km/s. 


Pİ. TL a çe gi 
v VA p â 5» di 1 


Markanın SUV serisi otomobillerinin küçük kardeşi olarak değerlendirilen Arona, aynı zamanda Seat'ın kompakt crossover segmentine attığı ilk adım. Martorell'de üretilecek olan yeni Seat Arona, mükemmel ölçüleri, geniş kişiselleştirme seçenekleri ve güvenlik ile bağlantı alanındaki gelişmiş teknolojileri ile öne çıkıyor. 
Hafta içi günlerinde geniş, pratik ve konforlu, hafta sonunda ise maceracı, sportif ve verimli bir otomobil olan yeni Seat Arona, Seat'ın kendine özgü tasarımından izler taşıyor ve İspanyol markasının sportif özelliklerinden taviz vermeyen, heyecan arayan sürücülere 


hitap ediyor. 
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nüşünün altında kusursuz bir motor sporları teknolojisi yatıyor. Doğrudan motor sporlarından alınan 4 
litrelik motor 500 hp güç ve 460 Nm tork üretiyor. 
İdeal vites aralıkları sayesinde Touring Paketine sahip 
911 GT3 sıfırdan saatte 100 km hıza 3,9 saniye gibi 
kısa bir sürede çıkıyor ve 316 km/s azami hıza ulaşa- 


biliyor. Touring Paketine sahip G13'ün gövde tasarımı, otomobilin arka kısmı hariç, olduğu gibi korunmuş. Yani otomobilin özel olarak tasarlanmış ön kısmındaki geniş hava girişleri ve bagaj kapağının önünde yer alan 911 GT13'e özgü hava çıkışları Touring Paketinde de bulunan tasarım özellikleri arasında. 


'ÜN 4 LİTRELİK MOTORU 500 HP GÜÇ ÜRETİYOR 


SEAT tarihindeki en güçlü yol otomobili olan Leon CUPRA R, yalnızca 799 adet üretileceği için aynı zamanda markanın şimdiye kadarki en ayrıcalıklı modeli olarak görülüyor. Her ikisi de altı vitesli ve önden çekişli manuel (310 PS) ve DSG (300 PS) şanzıman seçenekleriyle sunulacak olan yeni Seat Leon CUPRA Rün, ön ve arka spoyler parçalarında, yan eteklerinde ve arka difüzöründe karbon fiber detaylar hakim. Ön 


ve arka kanatlarda, yan eteklerde ve arka difüzörde yer alan karbon fiber detaylar, bakır rengi yan aynalar ve jantlar gibi ayrıntılar dikkat çekerken, çamurluklar ve ön kısım da çok daha güçlü bir tasarıma kavuşmuş durumda. 2017 sonunda müşterilere teslim edilecek olan aracın 799 şanslı sahibini, otomobilin dışı gibi karbon fiber ve bakır işlemeli bir iç mekan ve Alcantara kaplamalı direksiyon gibi ayrıntılar bekliyor. 


SKODA - VISION E 


Vision E 120 yıldan uzun bir geçmişe sahip Skoda tarihinin ilk elektrikli konsept aracı olarak dikkat çekiyor. 
Skoda Bağlantu servislerinin ve gelişmiş yardımcı sistemlerinin de gösterildiği araç, uzun bir menzile, kolay şarj teknolojisine ve düşük tüketime sahip. Modüler elektrikli platformu üzerine yapılan Vision E, iki elektrikli motoruyla 225 kW güç üretiyor. 180 km/s maksimum hıza sahip olan araç, verimli ve güçlü lityum iyon bataryalarla 500 km menzil sunuyor. Uzun aks aralığıyla geniş bir iç hacim sunan Vision E, SUV tarzı yüksek oturma pozisyonunu ve coupe otomobillerin dinamik çizgilerini bir araya getiriyor. Skoda, 2019'da üretilecek plug-in hibrit araçlara ek olarak 2025 yılına kadar tamamen elektrikli beş aracı yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Buna göre her satılan dört araçtan biri plug-in hibrit veya tamamen elektrikli olacak. 


SUBARU - XV 


Subaru, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda, “Global Platformu”nun ilk örneği yeni XV'yi sergileyerek yeni bir çağı başlattı. Subaru'nun markaya özgü Sürekli Simetrik Dört Çeker Sistemi'ne dayanan SUV tecrübesiyle üretilen, kompakt gövde ile sağlam ama sportif tasarımı birleştiren orta sınıf crossover modeli XV, hem şehir yollarında hem de arazide üstün performans sağlıyor. 2012'deki tanıtımının ardından ilk kez tamamen yenilenen Subaru XV, Subaru'nun gövde ve şasi sağlamlığı ile verimliliğini önemli ölçüde artıran, tamamen yeni, Global Platform mimarisi temel alınarak tasarlandı. Bu platformun Avrupa pazarına sunulduğu ilk model unvanı yeni XV'nin oluyor. Yeni Subaru XV, markanın müşterilerine sunacağı en önemli avantajların başına “Keyif ve İç Huzuru yerleştiren “Prominence 2020” adındaki orta vadeli yönetim vizyonu kapsamında Avrupada piyasaya sunulan ilk stratejik model. 


SUBARU 


VOLKSWAGEN - T-ROC 


Ağustos ayında internet üzerinden T-Roc'u tanıtan Volkswagen, yeni crossover modelini sportif R-Line paketiyle birlikte 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda detaylandırdı. Kasım ayında Avrupa'ya adım atacak olan SUV, hızla büyüyen kompakt crossover segmentinde mücadele edecek. Ön bölümde Volkswagen'in geniş, altıgen ızgarası ve ona köşelerden bağlanan farlardan oluşan yeni tasarım dilini görüyoruz. Alman üretici, müşterilerine bu modelde çift renk opsiyonu da sunuyor. I-Rocun motor yelpazesi de oldukça geniş. Benzinli seçenekler 1.0TSI (115 bg), 1.5 TSI (150 bg) ve 2.0TSI (190 bg) ünitelerden oluşurken dizel kanadında 115 bg'lik 1.6 TDI, 150 ve 190 bg'lik türevleriyle 2.0 TDI motorlar yer alıyor. Motor seçeneğine göre araç 6 ileri manuel veya 7 ileri, çift kavramalı DSG şanzıman ile eşlenebiliyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi ise güçlü motorlarda sunulan bir opsiyon. 
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Tasarım 


tasarladığı bu kr istal kağıt tutucu ağırlıklar NE 


Swarovski İÇİN 
7NONLAR. Studio Bıynja Ve oyn örer olgusunu YE den yorumlu ile ışık dağ! 


- Optik oyunlar 


DEKORASYON, YÜZEYLERİ, OPTİK EFEKTLERİ, BAĞLANTILARI, DEĞİŞEN FORMLARI BAŞTAN YORUMLUYOR. MALZEMELER İSE AHŞAPTAN GAMA VE PİRİNCE DEK UZANIYOR 


ILARIA BARTOLOME!S 


SIR SAKLAMAK İÇİN. Mille Jeux, Gianpaolo Pagni tarafından Hermös için baskı tekniği ile hazırlanmış, cilalı ahşaptan bir kutu. Üçfarklı boyu mevcut. hermes.com 


ğ 


İKONİK ŞEKİLLER. Richard Hutten tarafından Ghidini 1961 için tasarladığı şemsiyelik parlatılmış pirinçten; ortadaki sopaya küçük şemsiyeleri asabilmek için sap yapılmış. ghidini1961.com 


SANATSAL KUMAŞLAR. 
Martin Gamper ve Brigitte 
Niedermair mavi rengin tarihini araştırarak, Dedar için kare desenli, ipek panellerden oluşan, Screenshot başlıklı bir çalışma yaptı. dedar.com 


MODÜLER MODA. Larusmiani için Ora-ito tarafından tasarlanan Cube, modüler bir saklama kutusu. Farklı ölçülerdeki 
26 parça, her defasında yeni bir 
düzenleme ile birleştirilebiliyor. 
larusmiani.it 


TEKRAR EDEN SERİLER. Cassina için 
Patrick Jouin tarafından tasarlanan Labeau Wood başlıklı masa, 22 adet, kıvrılmış dişbudak çıtasının, elle bir araya getirilmesinden oluşmuş. Cam tabla 140 ve 160 
cm'lik çap ölçülerinde mevcut. cassina.com 


SAĞLAM KOMBİNASYONLAR. Renkli camlardan oluşan kare paneller birleşerek, Giulio Cappellini ve Antonio Facco tarafından Cappellini için tasarlanan Luce adlı sehpaları oluşturuyorlar. cappellini.it 


TAVANDAN SARKAN FİKİRLER. Massimo Castagna tarafından Henge için tasarlanan Light Ring Horizontal başlıklı avizede farklı çap ölçülerine sahip beş halka boşlukta sallanıyor gibi görünüyorlar. henge07.com 


be b, 


/ 


ELMASIN YÜZLERİ. Cilalı mdf'den yapılma Diamante adlı sehpalar, Sâo Paulo'da bulunan Estudio Bola'nın, değerli taşların fasetlerinden esinlenerek yarattığı bir projenin ürünleri. estudiobola.com 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Sanat 


ontemporary İstan 


CGONTEMPORARY ISTANBUL, ÖN İZLEME GÜNÜ OLAN 13 EYLÜL VE 14-17 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA 80 BİNDEN FAZLA SANATSEVERİ AĞIRLADI. AKBANK'IN DESTEĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARDA TOPLAMDA 55 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE ESER SATIŞA ÇIKTI... 


z dani! 
ve. 


m 


kbank desteği ve Ferko ile Yıldız Holding ortak sponsorluğunda gerçek- (O leşen Contemporary Istanbul, geçtiğimiz ay Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ie rw ve İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Ön izleme günü dahil beş Ne . 
gün süren fuarda 42'si yabancı olmak üzere, toplam 73 galerinin yanı sıra, yaklaşık bin 500 sanat eseri İstanbullu sanatseverlerle buluştu. 

Fuarda sergilenen eserler arasından 500 bin Euro'ya satışa sunulan Yayoi Kusama'nın İnfinity — Nets |Sotoa)'sı, 500 bin dolara satışa sunulan Fahrelnissa Zeid'in eseri, 380 bin dolara satışa sunulan Manolo Valdes'in Retrato con Marco'su, adedi 250 bin liraya satışa sunulan 5 adet Mithat Şen'e ait İstif Serisinden Küre bir'i alıcı bulan eserler arasında yer aldı. 

Pilevneli Galeri'den 40 bin dolara satışa sunulan Ahmet Güneştekin'in Çürüme isimli videosu ise Yunanlı bir koleksiyonerle buluştu. G 


FUARDA SERGİLENEN VE ALICI BULAN BAZI ESERLER © 


GALERİ ESER SATIŞA SUNULUŞ FİYATI Victoria Miro Galeri (o Yayoi Kusama'nın Infinity — Nets |Sotoal (500 bin Euro) Dirimart Fahrelnissa Zeid'in Eseri (500 bin Dolar) Marlborough Gallery Manolo Valdes'in Retrato con Marco (380 bin Dolar) Art On İstanbul Mithat Şen'e ait İstif Serisi'nden “Küre bir” (Adedi 250 bin TL/ Toplamda 5 adet) 
Vigo Gallery Ibrahim El-Salahi'nin Flamenco Dancers (130 bin Pound) | di Victor Lope Salustiano'nun Presente Pluscuamperfecto (62 bin Euro) | Dastan's Basement (o Sahand Hesamiyan'ın Nahankhane'si (65 bin Dolar) Pg Art Gallery Mehmet Sinan Kuran'ın Fiftysixdoublezero'su (45 bin TL) Pilevneli Galeri *Ahmet Güneştekin'in Çürüme isimli videosu (40 bin Dolar) 


(#Yunanlı bir koleksiyoner tarafından satın alındı) 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Ö 
İSTANBUL ARTIK BAMBAŞKA" 


Kapanış gününde konuşan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, bu yılki fuarın 15'inci İstanbul Bienali'yle aynı günlerde düzenlendiğine dikkat çekerek bunun çok önemli bir hamle olduğunu vurguladı. Bu gerçeği gören, anlayan galerilerin ve müzelerin çok dikkat çekici sergiler düzenlediklerini vurgulayan Güreli, tüm bunların İstanbul'u bir anda dünya sanat haritasında çok önemli ve çarpıcı bir noktaya yerleştirdiğini söyleyerek “Dünyada bambaşka bir İstanbul var” dedi. 


Ö 
“SANATIN YAYILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SURUYOR” 


Akbank, Türkiye'nin en kapsamlı uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'a 2007 yılından bu yana desteğini sürdürüyor. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer de konuyla ilgili yaptığı açıklamada geleceğin şekillenmesine öncülük eden sanatın, toplum geneline yayılması ve daha çok takip edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. 

Contemporary Istanbul'un bir sonraki edisyonu ise 13-16 Eylül 
2018 tarihleri arasında gerçekleşecek... 


— 


Tony Cragg, Kırmızı Figür, Bronz, 235x211cm, Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu 


Fahrelnissa Zeid, Drimart 


Michelangelo Pistoletto, Galleria Continua 


Server Demirtaş, At, 2017, Motor, mekanik sistemler, delrin, polyester,225x170x51 cm Bozlu Art Project 


Fahrelnissa Zeid, Drimart 


Ekim 2017 77 


Saat 


MEKANİK oAAAL 261, 
Ser 


TÜRKİYE'NİN 
EN BÜYÜK SAAT 
KOLEKSİYONERLERİNDEN 
BİRİ SERDAR OAL.... 

2000'Lİ YILLARIN BAŞINDA 
MEKANİK SAATLERE İLGİSİ 
BAŞLAYAN VE ARADAN 
GEÇEN 17 YILDA BU 
KONUDA OLDUKÇA İYİ 

BİR KONUMA GELEN OAL 
İLE HEM KOLEKSİYONUNU 
HEM DE DÜNYANIN 200 
ÜLKESİNDEN ZİYARETÇİ 
ALAN “HOROBOX”IN 
ÖYKÜSÜNÜ KONUŞTUK... 


erdar Oal... O tam bir mekanik saat tutkunu. 
Aynı zamanda Türkiye'nin en iyi saat koleksiyonerlerinden de biri. Aslen Jeofizik mühendisi olan Oal'ın yolu bundan 20 yıl evvel ablasının da tavsiyesiyle tekstil sektörü ile kesişmiş. 
20 yıldır İtalyan markalarının acentalığını yapan 
Serdar Bey, aynı zamanda uzun yıllar da profesyonel olarak basketbol oynamış. Saate olan tutkusu ve mekanik saatlerle ilgili bir dijital platformun olmadığını fark edince de bundan 2.5 sene evvel “Horobox”ı kurmaya karar vermiş. Kısa zamanda öylesine büyük bir ilgi görmüş ki site, bugün dünyanın 200 ülkesinden ziyaretçi alan bir konuma yükselmiş ve tekstil işinin dahi önüne geçmiş. Gerisini Serdar Oal'ın kendisinden dinleyelim... 


Serdar Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? 
Ben 47 yaşındayım ve Jeofizik mühendisiyim. Aynı zamanda eski bir basketbolcuyum. Bir şekilde yolum tekstil sektörüyle kesişti, İtalyanlarla çalışıyorum. Onların Türkiyedeki acentalığını yapıyorum. 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. 2000'li yılların başında da mekanik saatlere ilgim başladı. O günden bugüne de ilgim devam ediyor. 


Basketbolu profesyonel olarak mı oynadınız? 
Evet Yıldız Genç Milli Takımlar'da da oynadım. Sonra bir sakatlık geçirdim ve ardından da pek topralayamadım. Üst düzey bir oyuncu olamadım ama yaklaşık 20 sene oynadım. 


Tekstil sektörüyle tanışmanız nasıl oldu? 

O tamamen şans eseri oldu. Turizm acentam vardı onu sattıktan sonra ne iş yapsam diye bir arayışım vardı. Ablam bu işleri yapıyordu bana da yabancı dilim olduğu için yapmak isteyip istemeyeceğimi sordu ve öyle şans eseri başladı. Halen de devam ediyoruz. 


2000'lerin başında ilk mekanik saatinizi aldığınızı söylediniz. Hangisiydi ilk saatiniz? 

Baume & Mercier 8692 referans Classima serisinden. 
Hala da saklarım onu. Bende ayrı bir yeri vardı. 


Peki ilk saatinizi kim size hediye almıştı hatırlıyor musunuz? 

Çok net hatırlıyorum 9 yaşımda sünnet düğünümde amcam hediye etmişti. Markası Stempo'ydu. 


Horobax'ın doğuşu nasıl oldu? 

Horobox açıkçası tekstil işlerinin de önüne geçti. 2.5 
sene önce başlamıştık ona. Özellikle Türkiye'de böyle bir eksiklik vardı. Dijital medyada mekanik saatlerle ilgili bir platform hiç yoktu. Olmamasının da tabii sebepleri var halen de çıkmıyor. Gerçekten bir sürü parametreyi bir araya getirmeniz gerekiyor. Saatten anlayan, belli bir bilgi birikimine erişmiş bir ekip kurmak gerekiyor. Ondan sonra da bu ekibin bunu yazıya dökebilmesi gerekiyor. Biz bunları hep arkadaşlarımı bir araya getirerek yaptık. İyi de gidiyor. 


Kaç kişilik bir ekip var arka planda? 
Şu an aktif olarak 6 kişi ama 11 kişinin ismi geçiyor Horobox'ta. Dışarıdan pek destek almıyoruz. Almayı 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“MEKANİK SAATLERE İLGİM 
2000'Lİ YILLARIN BAŞINDA 
BAŞLADI. O GÜNDEN BUGÜNE DE 
BU TUTKUM DEVAM EDİYOR.” 
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da düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü birinden aldığınız zaman başkalarından da almak gerekiyor. Kızanlar- bozulanlar oluyor o zaman da (gülüyor). Bu yüzden kendi bünyemizde gitmek istiyoruz. Siteyi Türkçe-İngilizce yapıyoruz. Yaklaşık 200 ülkeden ziyaretçi alıyoruz. Global anlamda da belli bir yere taşıdık sitemizi. 


Neredeyse dünyanın her yerinden tıklama alıyorsunuz diyebiliriz o zaman. 

Evet hakikaten öyle. Benim de beklemediğim bir şeydi. 5 sene gibi bir hedef koymuştum ama ikinci senenin sonunda biz hem yatırımımızı geri aldık, güzel reklam anlaşmaları da yaptık. Bizim önceliimiz özgün bir içerik çıkarmak. Benim beklentimin üstünde zor bir görev ortaya çıktı. Haftada 6 
gün aynı gazete gibi özgün bir içerik hazırlıyoruz. 
Biz basın bülteni falan da kullanmıyoruz. Kendi yazılarımız, kendi fotoğraflarımız, kendi videolarımız hepsi. İş gelişiyor, bir tane de sanal editörümüz oldu. Onu geliştirmeye çalışıyoruz. Horobox 'Ivmiz var. Spor, sanat ve saat dünyasından canlı röportajlar yapıyoruz. Böyle ilerliyor. 


Türkiye'de özellikle 2000'li yıllardan sonra lüks saat konusunda bir ivmelenme başladı. 
Dünyaya kıyasla Türkiye'deki lüks saat pazarını kıyasladığımızda nasıl bir tablo var karşımızda. Yeterince büyüdü mü? 

Türkiye maalesef dünya pazarında geldiği yeri rakamlarla anlatamıyor. Bunun en büyük nedeni de “Grey Marketin fazla kullanılıyor olması. 
Rakamları tam olarak bilmiyorum ama Türkiye'nin resmi mekanik saat ithalatı yüksek segmentte 10 milyon euro ise aslında gerçekte dönen rakam 200 milyon falan. Anormal büyük bir fark var. Ama bu rakamlar resmiyete yansımadığı için maalesef Türkiye mekanik saatçilik- te ne kadar önemli bir pazar olduğunu dışarıya gösteremiyor. Dünyada da buna benzer marketler var tabii sadece Türkiye'de durum böyle değil. 
Önemli örneklerinden biri de mesela İsrail, Onların durumu da böyle. Bu istatistikler saat üreticileri tarafından da biliniyor. Neden olduğunu sorarsanız, Türkiye Avrupa Birliği'nin dışında olduğu için AB'den alınmış bir ürün buraya geldiğinde “Tax Free” uygulanıyor. AB içinde olsa- 


nız bu avantaj kullanılamıyor. Bence en büyük sebebi de bu. Aslında bu saati Türkiye'ye getirdiğinizde bildirim yapıp gerekli ödemeleri yapmanız gerekiyor ama maalesef bu tam oturtulabilmiş değil. 


Sizin favori markalarınız ve saatleriniz hangileri? 

Ben bir saatsever ve koleksiyonerim. Ben daha çok 
5 marka üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Bunların başında da Panerai geliyor. Kendimi mekanik saatlere tutkun hissetmem de Panerai'leri biriktirmeye başlamam ile oldu. Onun arkasından Audemars Piguet ve Patek Philippe geliyor. Zaten çok saatseverin gıpta ettiği markalardır. Ardından da Rolex ve WC geliyor. Bu markalara çok yakınım. Devamlı takip ediyorum, ilk modelleri oradan belirliyorum. Ama saat koleksiyonuma bakarsanız bir çok marka var. 


Koleksiyonunuzda toplamda kaç saatiniz var? 
Hiç söylemeyeyim gereğinden fazla saat var diyebilirim (gülüyor). 


O zaman Türkiye'nin iyi saat koleksiyonerlerinden birisiniz diyebiliriz. 

O da ayrı bir konu aslında. Bence koleksiyonerlik ikiye ayrılıyor. Biri koleksiyonun yapıldığı ürün, diğeri de koleksiyonu yapan kişi. Koleksiyonu yapan kişi kendini mutlu etme yoluna gidiyor. Eleştirmek için söylemiyorum ama meselabiri çıkıyor hiçbir özelliği ve hikayesi olmayan 
45 tane kalemi, 50 tane saati, 30 tane posta pulunu falan alıp “ben koleksiyonerim” diyor. Bu parametre de işte kişinin kendisi. Bir de ürün koleksiyonerliği var. Onun da 3 tane saati var biri Atatürkün saati, biri Churchill'in saati digeri de başka önemli birinin saati. Bu da bir koleksiyon. İkisini birbiriyle kıyaslamak doğru degil. O yüzden Türkiye'de iyi bir koleksiyoner miyim bilemiyorum ama güzel saatlerim var açık konuşmam gerekirse. 


Peki bu kadar çok saatin bakımını takip etmek zor olmuyor mu? 

Birincisi o bir zevk zaten benim için. O bir objeye olan tutkunluğunuzun güzel tarafı. Bir saat 
3 ila 5 yıl arasında bir bakım gerektiriyor. Onda 
da benim kişisel tercihim bozulmadıkça servise göndermiyorum. Saatler bakımdan öte özellikle kurmalıysa ve uzun süre bıraktıysanız özelliklerini ayarlamak biraz sıkıntılı oluyor. 


Dünyadaki saat fuarlarını takip ediyor musunuz? Hepsine gider misiniz? 

Dünyadakileri diyemem ama dünyanın en önemli iki fuarını SIHH ve Basel'i takip ederim heryıl. Hem Horobox için hem de kişisel zevkim için. Zaten o fuarları takip ettiğiniz sürece başka birşeye de çok ihtiyaç duymuyorsunuz. 


> 


“BENİM HEDEFİMDE ŞİMDİ 
“VINTAGE SAATLER” VAR. 
ONLARA PEK KONSANTRE 
OLMADIM BU ZAMANA 
KADAR. ŞİMDİ ONLARLA 
İLGİLİ KENDİMCE BİR EĞİTİM 
GÖRÜYORUM. OKUYORUM, 
BAKIYORUM, ANLAMAYA 
ÇALIŞIYORUM. KENDİMİ 
HAZIR HİSSETTİĞİM ZAMAN 
GÜNCEL KOLEKSİYONDAKİ 
SAATLERİ BİRAZ YAVAŞLATIP 
“VINTAGE SAATLER”E DOĞRU 
GİDECEĞİM.” 


“Bu saati mutlaka koleksiyonuma koymalıyım” dediğiniz bir saat var mı? 

Olmaz mı dolu (gülüyor). Bu işin güzel tarafı da bu. O heyecanı kaybetmemek lazım. Heyecan kaybolunca insanın kafası da başka tarafa kayıyor. Elinizdeki objeler artık size keyif vermiyor. Dolayısıylao hedefleri de korumak lazım. Benim hedefimde şimdi “Vintage Saatler” var. Onlara pek konsantre olmadım bu zamana kadar. Şimdi onlarla ilgili kendimce bir eğitim görüyorum. Okuyorum, bakıyorum, anlamaya çalışıyorum. Kendimi hazır hisset tüğim zaman güncel koleksiyondaki saatleri biraz yavaşlatıp “Vintage Saatler”e doğru gideceğim. 


“Vintage Saatler” için belli bir yaş aralığı var mı? 
Hangi saatler “Vintage” kabul ediliyor? 

Aslında tam bir tanımı yok. Ama şu an üreülmeyen saat olarak açıklayabiliriz. Sıfırını veya yenisini bir yerden alamayacağınız saatler olarak ifade edebiliriz. 1800'lerde yapılmış bir saat de vintage kabul edilir, en son 1998 yılında üretilmiş ama üretimine devam edilmeyen bir saat de 


bu kategoride kabul edilebilir. 
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Ismarlama 


SÜRÜŞÜN KEYİFLİ HALİ 


PROJESİ BİR TALEP ÜZERİNE ÖZEL OLARAK ÇİZİLEN ROLLS-ROYCE SWEPTAIL, OTOMOBİL TUTKUNLARINA EŞSİZ BİR DENEYİM YAŞATIYOR. SANKİ LÜKS BİR YATIN İÇİNDEYMİŞSİNİZ HİSSİNİ 


tomobil tutkunu bir insanı rüya boyutuna taşımak için bir dizi ufak dokunuş 

yeterlidir. İşte size en güzel örneği. Yumuşacık bir deri ile kaplanmış, evdeki kanepe rahatlığında, koca bir koltuğa oturup, kapıların elektronik olarak açılıp kapanmasını sağlayan düğmeye hafifçe dokunuyor ve ardından 6,7 litrelik, heybetli VI2 motoru çalıştıran düğmeye basıyorsunuz. Herhangi bir gürültü ya da tireşim olmadan, sanki benzinli değil de elektrikliymiş gibi harekete geçişini izliyorsunuz. Partenon'u andıran radyatörün üzerinden Anglosaksonlar'ın Spirit of Ecstasy dedikleri, endüstriyel bir üründen çok, saat ustaları tarafından üretilmiş izlenimi veren o sevimli, kanatlı heykelcik de çıktı mı büyülü sürüş keyfi başlıyor demektir. Rolls-Royce, sü-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VEREN, RÜYA GİBİ BOYUTLARIYLA... 


MAURIZIO TOMA 


rücüyü dış dünyadan tamamen izole ederek, neredeyse sürreal bir sessizlikte, kendinden emin adımlarla ilerliyor. Sanki yol üzerinde hem konforlu, hem de güvenli bir şekilde kayan, dev bir hava baloncuğunun içinde gibisiniz. Bunlar eşi benzeri olmayan, çok özel hisler. Olay şöyle gelişmiş olmalı; varlıklı olduğu aşikâr olan bir Rolls müşterisi, Goodwood'da üretilen birçok aracı garajına çektikten sonra daha fazlasını istemiş ve artık kapris denebilecek tüm arzularının tek bir otomobilde vücut bulmasını dilemiş. Bu beyefendi ta 2013 yılında Rolls-Royce yetkilileri ile, hatta doğrudan içerideki, Bespoke müşterilerden sorumlu takımla temasa geçerek bir one-ofi istediğini belirtmiş; yani tamamen kişiye 


Üstte, tamamen kişiye özel üretilen 
Sweptail'in projesi. 
Diğer sayfada, otomobilin Zenith'ten görünümü. 


özel, ısmarlama araçların üretimi ile ilgilenen takımla görüşmüş. “Sweptail bizim için çok önemliydi”, diye belirtiyor Rolls-Royce'un Ceo'su Torsten Müller, “çünkü bizi Rolls-Royce'un tarihini ve geleneklerini simgeleyen one-off dünyasına geri döndürdü. Bespoke takımımız çok zarif, klas, çok özel bir iş ortaya çıkardı. Yakın gelecekte de bizi son derece heyecanlandıran, bu tarz işleri göğüslemeye devam edeceğiz”, diyor. “Son yıllarda müşterilerimizin dünya çapındaki yaş ortalaması önemli ölçüde küçülmeye başladı. Elimizdeki verilere göre bugün artık bizim araçlarımızı kullananların birçoğu 30 ila 40 yaş aralığında yer alıyor, ki bu da bizi gelecek adına oldukça umutlandırıyor. Zira gelecek demek yeni 


84 


Soldan itibaren saat yönünde, arka alan değerli ahşap malzemesi, kristalleri, yumuşak deri kullanımı ve krom kaplı çelik detayları ile yat stilini andırıyor; Rolls-Royce'un ceo'su Torsten Müller-ÜÖtvös, otomobilin zarif çizgileri ve kristal tavan faltta ve diğer sayfada); içinden şampanya ve iki flüt kadeh çıkan, soğutmalı bölme. 


teknolojiler demek. Biz de şimdiden elektrikli bir Rolls-Royce konsept otomobilin sunumunu yapuk, ancak bu henüz başlangıç tabii”, diyerek sözlerini tamamlıyor Torsten. Bugün endüstriyel işleyiş, Rolls-Royce gibi bir firma için dahi, üretimde belli bir standardizasyona gitmeyi gerektüriyor ki Phantom ve onun türevleri olan Coup& ve Drophead Coupe ya da Ghost ve Wraith gibi modeller tanımlanabilsin. 

Ancak Sweptail bu hikâyede sıra dışı bir kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Siparişi veren beyefendi en başından, yani 2013'ten bu yana hep çok spesifik isteklerde bulunmuş. Gilles Taylor, Rol-Is-Royce'un tasarım takımının sorumlusu ile konuşurken, istediği iki kişilik aracın tavanının Phantom iskeletine oturtulup, tamamen kristal olmasını ve bu aracın 1920'lerde, 30'larda, otomobil dünyasının Belle Epogue döneminde, 1s-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SIRA DIŞI BÜYÜKLÜKTEKİ CAM YÜZEYLER SAYESİNDE SON DERECE FERAH, DİNAMİK VE ZARİF 


marlama olarak üretilen eşsiz araçların tarzı ile benzerlikler taşımasını arzu ettiğini söylemiş. Üretim aşaması gerçekten uzun ve zorlu olmuş. 

Araç ancak bu yıl gün ışığına çıkartılabildi ama sonuç kesinlikle göz alıcı ve tatminkâr olmuş. Ön kısımdan başlayacak olursak, Partenon tapınağını andıran, benzersiz radyatör hemen göze çarpıyor ve bu kez krom kaplı bir çerçeveye oturtulduğu için daha da güçlü bir etki yaratıyor. Krom kaplı profillerin burundan kuyruğa dek oldukça geniş bir alanda kullanılması, Rolls-Royce Sweptail'in lüks yatlara benzemesini sağlamış. Aracı eşsiz kılan en önemli özelliklerden biri de müşterinin isteği doğrultusunda tüm tavanın, ön camdan kuyruğa kadar kristal oluşu, ki bu da içeride sonsuz bir aydınlık, ferahlık hissi yaratıyor. Yandan baktığı- 


nızda ise, bu devasa coupe atası Phantom'a benzese de aracın kuyruk tasarımında özellikle vurgulanan, zarif yay sayesinde çok daha dinamik görünüyor. Yukarıdan bakınca, olağanüstü cam yüzey elbette görkemli iç tasarımı net bir şekilde gözler önüne seriyor. Muhteşem görünümlü, iki geniş, ön koltuğun arkasında ender rastlanan, çok değerli ahşap malzemeler, bir Bohemya mağazasından yeni alınmış gibi görünen kristaller ve mücevhere benzeyen, krom kaplı çelik kollar ile donatılmış bir alan yer alıyor. Bu alan aracın insana verdiği üstün bir zevkle döşenmiş, lüks bir yat izlenimini daha da güçlendiriyor. Az çok seçilebilen minik detaylar dahi son derece özenle yerleştirilmiş. Deri, karbon ve ahşaptan üretilmiş ve kapı çerçevesine gizlenmiş bir bilgisayar çantası 


bulunması ya da ortadaki konsolda yer alan, soğutmalı bölmeden bir düğme ile araç sahibinin doğduğu yıl üretilmiş bir şampanya ve kişiye özel, iki adet Hüt kadeh çıkması gibi detaylar insanı büyülüyor. 

Sözün kısası Sweptail için, varlıklı bir otomobil tutkununun kapris bile denebilecek düzeydeki hayallerinin vücut bulmuş hali denebilir, ancak bu, aynı zamanda Rolls-Royce gibi elit bir markanın, tarihini oluşturan, ısmarlama otomobil sektörüne görkemli bir geri dönüş yaptığının da kanıtı. Bu 
noktada, böylesine değerli bir objenin yaklaşık 10 
milyon sterlin, ya da 11,5 milyon euro gibi bir edere sahip olması önemini yitiriyor; neyse ki dünyada lüks deneyimleri uçlarda yaşamaya gücü yetecek kişiler var. 
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İngiliz mimari ofisi 
HMKM tarafından projelendirilen 
Beymen Suadiye 
481, yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda eksiksiz bir 
Beymen deneyimi sunuyor. 


di 


MM Sa 


DAĞDA ADOS RÖNESANS 
“BEYMEN SUADIYE 461. 


TÜRKİYEDE MODERN ŞEHİRLİ HAYATIN İLK AKLA GELEN ADRESLERİ ARASINDA, KUŞKUSUZ İSTANBULUN GÖZBEBEĞİ BAĞDAT CADDESİ YER ALIYOR. ANADOLU YAKASININ KALBİNDEKİ “CADDE, MODANIN, ALIŞVERİŞİN VE PRESTİJLİ BİR DÜNYANIN KAPILARINI ARALIYOR... 


971 yılından bu yana moda ve lüks perakende alanında 

pek çok ilke imza atan Beymen, yeni “flagship” mağazası Beymen Suadiye 481 ile Anadolu yakasında yepyeni bir dönem başlatıyor. Dünya moda başkentlerindeki cadde mağazalarından yola çıkarak İngiliz mimari ofisi HMKM tarafından projelendirilen Beymen Suadiye 481, yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda eksiksiz bir Beymen deneyimi sunuyor. 
Mağaza, 700'ü aşkın marka ile kadın, erkek, blender, ayakkabı çanta, aksesuar kategorilerinin yanı sıra uzun zamandır beklenen kozmetik, home ve kids gibi çok talep gören yeni kategoriler de yer alıyor. 


Beymen Suadiye, bu çok özel mağaza ile Bağdat Caddesi'ne yepyeni bir soluk getiriyor, modanın ötesinde, yeni ürünleri ve departmanları ile kusursuz bir deneyim vadediyor. Sürekli güncellenen etkinlik takvimi ve periyodik olarak ev sahipliği yapacağı farklı alanlardaki “pop up store” uygulamaları ile mağaza, hayatın ritmini takip eden, rutinden uzak bir deneyim ile Cadde'nin yeni cazibe merkezi olacak. 

Marka, Suadiye açılışıyla birlikte Boyner Grup Sosyal Sorumluluk projelerinden “Askıda İyilik'e de destek verecek. Askıda İyilik ile Beymen müşterileri alışverişlerine ek olarak markanın desteğiyle ve özel bir fiyatla hazırlanan iyilik paketlerini satın 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MAĞAZADA, 790'Ü AŞKIN MARKA İLE KADIN, ERKEK, BLENDER, AYAKKABI ÇAN Wi AKSESUARKATEGĞ ORİLERİNİN YANISIRA UZUN ZAMANDIR BEKLENEN KOZMET. İK, HOME VE KIDS GİBİ ÇOK TALEP GÖREN YENİ KATEGORİLER DE YER ALIYOR. 


di 


Pp 


alabilecekler. Bu iyilik paketleri içindeki giysileri farklı sivil toplum kuruluşlarının üniversite öğrencisi bursiyerlerine hediye ederek gençlere destek olabilecekler. 

Beymen Suadiye 481, modern ve özgün çizgilere sahip botanik peyzaj düzenlemeli bahçesi ile de misafirlerini karşılıyor. Mağazanın ilk iki katına kadar yükselen görkemli giriş kapısı, kozmetik ve bijuteri bölümüne açılıyor. Soft renk ve malzemelerin hakim olduğu katın orta alanında yer alan ve teras katına kadar yükselen atrium bölgesi gün ışığının yansımaları ile birlikte büyük bir ferahlık hissi veriyor. 350 metrekarelik kozmetik ve bi- 


AMEMİMTTAR CN ül “TO 
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Beymen Suadiye 481, modern ve özgün çizgilere sahip botanik peyzaj düzenlemeli bahçesi ilede misafirlerini karşılıyor. Mağazanın ilk iki katına kadar yükselen görkemli giriş kapısı, kozmetik ve bijuteri bölümüne açılıyor. Softrenk ve malzemelerin hakim olduğu katın orta alanında yer alan ve teras katına kadar yükselen atrium bölgesi gün ışığının yansımaları ile birlikte büyük bir ferahlık hissi veriyor. 


juteri katında Jo Malone, Dior, Hermes, La Mer, Tom Ford Make Up, La Prairie gibi prestijli güzellik markaları ve Creed, By Redo, Frederic Malle gibi exclusive Niş parfüm dünyasının önde gelen 35 markası özel konsept alanları ile tüm duyulara hitap ediyor. Giriş katının tam ortasındaki özel mozaik döşemeli zemini ile öne çıkan bijuteri bölümünde ise Missoni'den Kısmet by Milka'ya Anton Heunis'den Bee Goddess'a birbirinden çekici markalar bijuteri ve takı koleksiyonları ile göz kamaştırıyor. 
Giriş katının arka bölümünde yer alan yalın çizgilere sahip, ahşap korkuluklu mermer merdivenler, katları birbirine bağlıyor. 
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Moda 


Erkek bölümü, 
Blender Erkek Hazır 
Giyim koleksiyonları 

ile ziyaretçileri 

karşılıyor. Maskülen dekorasyon detayları ve özel teşhir üniteleri ile dikkat çeken kat, çiftrenkli zemin döşemesi, özel aydınlatmaları, leopar desenli özel tasarım halısı ve 

“denim barı'ile 

genç ve canlı bir dünyanın kapılarını açıyor. 


Beymen Suadiye 481- Erkek Bölümü 

Beymen Suadiye 481'de iki kattan oluşan erkek bölümü, Blender erkek hazır giyim koleksiyonları ile ziyaretçileri karşılıyor. 
Maskülen dekorasyon detayları ve özel teşhir üniteleri ile dikkat çeken kat, çift renkli zemin döşemesi, özel aydınlatmaları, leopar desenli özel tasarım halısı ve en gözde jean modellerini farklı bir dekorasyonda sunan “denim barı” ile genç ve canlı bir dünyanın kapılarını açıyor. Blender Erkek bölümünde öne çıkan markalar arasında; American Vintage, All Saints, Canada Goose, Hıgo, John Varvatos Star USA, MCO, PS By Paul Smith, Roberto Collina yer alıyor. Blender erkek katının bir alt katında yer alan “Erkek Designer Hazır Giyim” katı ise maskülen ve sofistike çizgiler ile öne çıkıyor. Eski çevreci zemin kaplaması Terazzo zemin döşemesi, dökme palmiye heykelleri ve dikey peyzaj duvarı ile sıradışı bir ortamda müşterilerine hizmet veren bölüm ayrıca gömlek duvarı ile çok geniş bir ürün seçkisi sunuyor. Beymen Collection markasının da özel dekorasyonlu alanında hizmet verdiği katta, dünya markalarının hazır giyim ve ayakkabı koleksiyonları yer alıyor. 
Özel dikim hizmetler ile öne çıkan Canali, Isaia, Kiton, Cor-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BEYMEN S UADİ YE, BU ÇOK ÖZEL MAĞAZA İLE BAĞDAT CADDESİ NE YEPYENİ BİR SOLUK GETİRİYOR. BEYMEN SUADİYE 481, Mh ODANIN ÖTESİNDE, YENİ ÜRÜNLERİ VE DEPARTMANLARI İLE KUSURSUZ BİR DENEYİM VADEDİ YOR. 


neliani, Zegna gibi sartorial markaların koleksiyonları da satuşa sunuluyor. Smokin/ abiye bölümünün de bulunduğu katta yoğun iş temposundan kısa süre ayrılabilenler için ayrıcalıklı bir alışveriş imkanı sunan VIP alanı da yer alıyor. 


Kadın Designer Hazır Giyim & Abiye 

Beymen Suadiye 481 Kadın Designer “Hazır Giyim ve Abiye Katı” ise, Fransız panel duvar sistemi, özel tasarım paravanları, ünlü Fransız aydınlatma tasarımcısı Serge Mouille imzalı pirinç aydınlatmaları ve gün ışığını alan kabinleriyle müşterilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Kadın Designer Hazır Giyim & Abiye koleksiyonlarının yer aldığı 3'üncü kat mint ve gül kurusu renkleri ile feminen ve sofistike bir ortamda dünyaca ünlü moda markalarının klasikten günlük giyime ve dış giyim koleksiyonlarına kadar geniş bir marka ve ürün yelpazesine yer veriyor. Aynı katta gecenin şıklığını ve feminenliği anımsatan özel dekorasyonuyla diğer bölümlerden ayrışan göz kamaştıran gece kıyafetlerinin sunulduğu abiye bölümü; Aidan Mattox, Elie Saab, Balmain, ETRO, Herve Leger, Roland Mouret gibi ünlü markaların tasarımlarını sergiliyor. 
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Moda Dünyasının Kalbi 


Mercedes-Benz Fashion 


UJeek İstanbul'da att 


TÜRKİYEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EN ÖNEMLİ MODA ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ OLAN MERCEDES-BENZ FASHION WEEK ISTANBUL GEÇTİĞİMİZ AY ZORLU PERFORMANS SA-NATLARI MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİ. MERCEDES-BENZ OTOMOBİL GRUBU DİREKTÖRÜ ŞÜKRÜ BEKDİKHAN MARKALARININ MODAYA OLAN DESTEĞİNİ GENTLEMAN'A ANLATTI... 


ürkiye'nin yılda iki defa düzenlenen en önemli uluslararası moda etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un 10'uncu sezonu, 12-15 Eylül tarihleri arasında Zorlu Centerda bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)'nde gerçekleşti. Marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonlarını sergiledikleri hafta, davetlilere yine heyecan verici bir moda haftası deneyimi yaşattı. Biz de bu önemli etkinlikte Mercedes-Benz Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan ile bir araya geldik ve Mercedes-Benz Fashion Week'i konuştuk... 


Mercedes 10 sezondur Fashion Week Istanbul'u destekliyor. Öncelikle Mercedes'in moda sektörüne olan ilgisinin ve desteğinin temelinde neler var, bunu soralım. 

Mercedes-Benz, moda aracılığıyla hem marka kimliğini kendisiyle özdeşleşen bir sektör ile tamamlıyor, hem de bu birliktelik sayesinde farklılaşabiliyor. Yıllardır Mercedes-Benz'in iletişim felsefesinin temelinde, hedef kitlesinin ilgi alanlarına hitap etmek önemli bir yer tutuyor. Moda ile işbirliğimiz bize hem halihazırda sahip olduğumuz müşteri kitlemizle daha yakın bir ilişki kurma fırsatı, hem de yeni kitlelere markamızı ulaştırma şansı veriyor. Elbette bu birlikteliğin temelinde tasarım yer alıyor. Gerek otomotiv, gerekse moda dünyasında tasarım çok önemli bir değer. Bu değer ortak paydasında buluştuğumuz moda sektörüne uluslararası ölçekte desteğimizi derinleştirerek devam ettiriyoruz. 


Mercedes Türkiye'de ne kadar zamandır moda endüstrisini destekliyor? 

Global ölçekte moda sektörüne desteğimizi Türkiye'ye taşımak uzun zamandır gündemimizdeydi, ama doğru zamanı ve doğru iş ortaklarını bekledik. 
Mercedes-Benz olarak her zaman uzun soluklu iş birliklerini tercih ediyoruz, moda ile birlikteliğimizin de uzun soluklu olacağından emin olduğumuz- da İstanbul'da da moda haftasına isim sponsorluğumuz başladı. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un ilk sezonu Mart 2013'te gerçekleşti ve bugün 10. sezonumuzu geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle Türkiye'de, ülkenin en büyük ve devlet düzeyinde desteklenen uluslararası moda etkinliğini 10 sezon boyunca kesintisiz devam ettirebilmiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu süreçte Türk modasını sahip olduğumuz global moda ağı aracılığıyla uluslararası moda platformunda konumlandırdık ve İstanbul'un alternatif moda başkentleri arasında anılmasına büyük katkı sağladığımıza inanıyorum. 


Mercedes-Benz Fashion 
Week Istanbul'un 10'unc sezonunda, sektörün 
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V tecrübeli isimlerinden Arzu N 
Kaprol, Atıl Kutoğlu, Özgür 
Masur, Özlem Süer, Raşit 
Bağzıbağlı, Zeynep Tosun 


gibi tasarımcılar dikkat çekti. İlk kez moda 


haftasına katılan marka ve tasarımcılar arasında ise 


AGA, Giovane Gentile, 
Mehmet Korkmaz, Şiyar 


Akboğa ve Ümit Kutluk gibi 


isimler yer aldı. 
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RASHID BAGZIBAGLI 


Destek verdiğiniz tasarımcıları neye göre belirliyorsunuz? Bu konudaki kriterleriniz neler? 

Mercedes-Benz olarak tüm dünyada sponsorluğunu üstlendiğimiz moda haftalarında destekleyeceğimiz tasarımcıları özgün stil, yaratıcılıklarını yansıtan yetenek ve kaliteli işçilik gibi kriterleri göz önünde bulundurarak seçiyoruz. Seçtiğimiz isimlerin tasarımdaki başarıları dışında markalarını geliştirme hedefleri, uluslararası bir vizyona sahip olmaları da bizim için oldukça önemli. Bu sezon seçtiğimiz Başak Cankeş, genç yaşına rağmen markasını uluslararası moda platformuna taşımayı başarmış ve çok değerli ödüllere layık görülmüş bir isim. Moda ile sanatı buluşturarak “Giyilebilir Sanat” adını verdiği tasarımlara imza atıyor. Öyle ki bu sene Contemporary Istanbul sanat fuarında işleri sergilendi. Bir moda tasarımcısının kendini aynı zamanda sanatçı olarak da ispatlaması çok büyük bir başarı. Başak Cankeş, “Mercedes-Benz presents Bashagues” sunumuyla “Aşk Cenazesi” performansını bu sezon sergiledi ve 


yine büyük beğeni topladı. 


Mercedes global tarafta da çok önemli isimlerle kampanyalar yürütüyor. Bundan da biraz bahseder misiniz? 

Mercedes-Benz dünya çapında sponsorluğunu üstlendiği moda haftalarının her sezonunda, Karlie Kloss, Georgia May Jagger, Tilda Swinton, Dree Hemingway, Doutzen Kroes, Natasha Poly gibi isimlerin başrolde olduğu moda kampanyaları sunuyor. Geçtiğimiz sezon ise toplamda üç bölüm sürecek olan #mbcollective projesinin ilk bölümünü sundu. Kanaat önderi kişilerin, trend belirleyicilerin ve tasarımcıların bir araya gelmesinden oluşan #mbcollective bu konsept doğrultusunda Mercedes-Benz'in global ölçekte moda ile birlikteliğini vurguluyor. Mercedes-Benz'in moda ile ayrılmaz birlikteliğinin bir parçası olarak kampanya, üç bölümlük #mbcollective ile Mercedes-Benz'in bugüne kadar globalde desteklediği Anna October, Xiao Li, William Fan, Ran Fan ve Steven Tai gibi tasarımcıları da bir araya getiriyor. Hikayenin kahramanları bu tasarımcılardan parçalar ile stillerini yansıtıyorlar. 
Generation Now, Generation Next (Şimdiki Nesil, Gelecek Nesil) isimli yeni #mbcollective moda hikayesinin ikinci başlığı fotoğrafçı, yazar ve yönetmen 


DENİZ BERDAN 


ATIL KUTOĞLU 


Luke Gilford imzasını taşıyor ve dünyaca ünlü oyuncu Susan Sarandon ile onun himayesinde tasvir edilen, yeni neslin yetenekli yönetmenlerinden Bryn Mooser'ı bir araya getiriyor. Görsel kampanyada ünlü sanatçılara yeni jenerasyon elektrikli otomobil Concept EO eşlik ediyor. Şahsına münhasır “elektro-estetik” stiliyle farklılaşan Concept EO, elektrikli otomobillerin geleceğine bakış açısını da bu sül aracılığıyla yansıtıyor. “Generation Now, Generation Next” görsel kampanyası kapsamında geçmiş ve gelecek arasında kurulan duygusal köprüyü simgeleyen Concept EO, “Electric Intelligence” bünyesinde ürün, hizmet, teknoloji ve yenilikçi çözümleri barındıran eksiksiz bir ekosistem sunuyor. 


Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında 10 sezondur desteklediğiniz isimler bu yıl bu yıl Mercedes'in yıldızını tasarladılar. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? 

MBFWİ'nin 10'uncu sezonunda farklı bir proje gerçekleştirmek uzun zamandır aklımızdaydı. Tasarım 


Mercedes-Benz ve modanın ortak paydası, bu fikir- den yola çıkarak geliştirdiğimiz proje ile bugüne kadar Mercedes-Benz'in destekleyerek defile ve enstalasyonlarını sunduğu tasarımcılar Özlem Kaya, Zeynep Tosun, Gül Ağış (Lug Von Siga), Hande Çokrak (Maid in Love), Gülçin Çengel, Mehtap Elaidi, Bahar Korçan, DB Berdan ve Başak Cankeş (Bashagues), Mercedes-Benz'in ikonik yıldızını kendi tasarım anlayışları doğrultusunda yorumladılar. 
Ortaya moda ile otomobilin tasarım ortak paydasında buluştuğu, yaratıcı eserler çıktı. Ceyda Balaban'ın kreatif direktörlüğünü üstlendiği ve kendisi- nin de bir yıldız tasarladığı serginin açılışı, 11 Eylül Pazartesi akşamı bir parti ile gerçekleşti. Yıldızlar MBFWI boyunca Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde davetlilerle buluştu. 


Peki sanatçılar nasıl bir tasarım ortaya çıkarttılar? 
Detaylarını sizden alalım... 

Her tasarımcının kendine özgü bir tasarım dili var, ilham kaynaklarını, hayal dünyalarını ve tasarım anlayışlarını yansıtan, yaratıcı ve ilham verici yıldızlar ortaya çıktı. Her yıldızın, tasarımcısının tasarım anlayışına dair ipuçları taşıdığını düşünüyorum. 


Geride kalan yarım asır aslında markanın Türkiye'ye olan güveninin de önemli bir göstergesi. Bu konuda da düşüncelerinizi almak isteriz. 

1967 yılında Otomarsan adıyla 92 kişilik bir ekip ile 
İstanbul Davutpaşada başladığımız yolculuğumuzu bugün Mercedes-Benz Türk olarak 6.300 kişiyle birlikte yeni başarılara imza atarak sürdürüyoruz. Markamızın Türkiyedeki 50'inci yılını, tüm yıl boyunca hem şirket içi hem de şirket dışı etkinliklerle kutlamaya devam ediyoruz. En büyük etkinliklerimizden biri, şüphesiz ki temmuz ayında hikayemizin ilk başladığı yer olan Davutpaşa eski otobüs fabrikamızda düzenlediğimiz basın toplantısıydı. Mercedes-Benz Türk üretim tesislerinin 1995 yılından itibaren yavaş yavaş Hoşdere'ye taşınması ve 2007 yılında Davut- 


Türkiye'yi uluslararası ölçekte başarıyla temsil eden Dice Kayek, moda filmleri ile adından söz ettiren yönetmen Marie Schuller'in yönettiği en son koleksiyon filmi ile MBFWI takviminde yer aldı. 


paşa'daki fabrikanın bütünüyle boşaltılmasıyla Mercedes-Benz Türk yetkili bayii Mengerler olarak hizmet vermeye devam eden eski otobüs fabrikasını film setlerini andıran şekilde dekore ettik. Kurduğumuz “50. 
Yıl Sokağı” nda; manavından, bakkalına, kahvehanesinden gazete bayiisine kadar eski İstanbul sokakları- nın canlandırıldığı giriş bölümünde konuklarımızı, Mercedes-Benz Türk'ün kurulduğu 50 yıl öncesinin Türkiyesine doğru yolculuğa çıkardık. Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye'ye ve insan potansiyeline, değerlerine ve yetkinliklerine olan inancımız doğrultusunda 50 yıldır yalnızca kendi işimize değil, Türkiye'nin geleceğine de yatırım yapmayı ilke olarak benimsedigimiz için 50. yılımızda 50 start-up'ı destekleme kararı aldık. Geride kalan yarım asır, markanın Türkiye'ye, Türkiye'nin de markaya olan güveninin bir temsili diyebiliriz. Mercedes-Benz Türk ailesi olarak hedeflerimizi belirleyip sonrasında kendi rekorlarımızı kırmak adına çalışırken tutku, saygı, disiplin ve dürüstlük ilkelerimizden ödün vermiyoruz. 


Mercedes-Benz bu sezon Zorlu PSM'de yer alan MBFWI alanında C-Serisi platformu üzerine geliştirdiği ilk cabriolet modeli yeni E-Serisi Cabriolet'i de sergiledi. Son olarak E-Serisi Cabriolet'i soralım size... 

Mercedes-Benz, yeni E-Serisi Cabriolet ile kumaş tente geleneğini devam ettirirken aynı zamanda üstü açık otomobil deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Üstü kapalı kullanıldığında E-Serisi Coupe ile aynı silueti sergileyen E-Serisi Cabriolet, coupe kardeşiyle aynı zarif çizgilere ve gövde ölçülerine sahip. Yalın ve düz yüzeylere sahip tasarım iki araç arasındaki akrabalık bağını gözler önüne seriyor. Ateşli ve havalı olmak üzere farklı karakteristikleri harmanlayan yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cabriolet her bir tasarım detayıyla lükse ve stile vurgu yapıyor. En önemlisi ise üstü açık kullanımlarda tamamen özgün ve kendine has bir görünüm sunuyor. 
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“2012 yılından bu yana Perform'da görev yapıyorum. Dünyanın en büyük dijital spor içeriği sağlayıcısı olan İngiltere merkezli Perform'un Mackolik A.Ş.'yi satın almasının ardından, şirketin Türkiye ofisinin genel müdürü olarak Perform ekibine katıldım.” 


Ekim 2016 


BİR FUTBOL AŞIĞI EMRE UĞURLU... SEYAHAT ETMEYİ SEVEN VE HER GİTTİĞİ 

ÜLKEDEN FUTBOL TAKIMLARININ ATKILARINI BİRİKTİREN BİR KOLEKSİYONCU 

AYNI ZAMANDA... SON YILLARDA YARIŞ ATLARINA DA MERAK DUYMAYA 

BAŞLAYAN VE 11 ADET YARIŞ ATI SAHİBİ OLAN UĞURLU İLE İŞ YAŞAMINI VE HOBİLERİNİ KONUŞTUK... 


mre Uğurlu... Dünyanın en büyük dijital spor 

içeriği sağlayıcısı olan İngiltere merkezli Perform'un Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Genel Müdürülüğü nü yürüten Uğurlu, aynı zamanda tam bir futbol tutkunu. Maçları yerinde izlemek en büyük hobilerinden biri... Şampiyonlar Ligi finallerinde, Dünya Kupası organizasyonlarında ve Türkiyedeki birçok futbol maçında Emre Uğurlu'yu tribünde görmek mümkün... Bol bol seyahat eden Emre bey, her gittiği ülkenin önemli takımlarının atkısını da biriktiren bir koleksiyoner aynı zamanda... Son yıllardaki tutkusu 
ise yarış atları... Emre Uğurlu'nun ortaklarıyla birlikte 11 
adet yarış bulunuyor... 


Emre bey sizi biraz tanıyarak başlayalım... 

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde; yüksek lisans eğitimimi ise İstanbul Üniversitesi'nde pazarlama ve yönetim stratejileri alanında tamamladım. Profesyonel kariyerime 1999 yılında başladım. 
Farklı sektörlerde edindiğim pazarlama ve iş geliştirme tecrübesinin ardından, 2006 yılında internet sektörüne geçtim. İlk olarak Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak Maksimum İletişim A.Ş.'ye bağlı Sporx.com'da görev aldım. Burada yürüttüğüm çalışmalar ve yönettiğim süreçlerle, o dönemde bir start-up olan Sporx.com'un Türkiye'nin en önemli internet gruplarından birine dönüş- 


Söyleşi 


mesinde önemli bir rol oynadım. Ardından Yemeksepeti'nde İş Geliştirme Müdürü olarak görev yaptım. 
Burada geliştirdiğim ve yönettiğim projelerle Yemeksepeü'nin uluslararası alanda büyümesinde rol alırken, şirketin uluslararası ofislerinin yanı sıra Türkiyedeki yeni projelerinin yönetimini de üstlendim. Sonrasında ise Perform'a geçtim. Üniversitelerde dijital pazarlama ve iş geliştirme konularında seminer ve dersler de veriyorum. 
İngilizce, Almanca ve İtalyanca biliyorum. 


Ne kadardır Perform'un başındasınız? 

2012 yılından bu yana Perform'da görev yapıyorum. 
Dünyanın en büyük dijital spor içeriği sağlayıcısı olan İngiltere merkezli Perform'un Mackolik A.Ş.'yi satın almasının ardından, şirketin Türkiye ofisinin Genel Müdürü olarak Perform ekibine katıldım. 2015 yılında Türkiye ve Doğu Avrupa Genel Müdürü pozisyonuna terfi ettim. 2017 yılının hemen başında ise, sorumlu oldugum bölgelere Ortadoğu ve Kuzey Afrika da eklendi. 


Daha önce yemeksepeti.com'da çalışıyordunuz. Yiyecek içecek alanından spor tarafına geçiş nasıl oldu? 
Spor dünyasıyla da yakından ilgilisiniz sanıyoruz... 
Yemeksepeti ndeki görevimden önce de yine dijital spor alanında görev yaptığım için, aslında sert bir geçiş olmadı diyebilirim. Sizin de belirttiğiniz gibi, çocukluğumdan iübaren spora hep ilgi duydum. Birçok farklı spor yaptım ve farklı seviyelerde hep sporun içinde oldum. Oyunculuk, antrenörlük, taraftarlık, hakemlik, yöneticilik, spor medyası... Yani sporun her yerinde aktif olarak bulundum. Spor tam anlamıyla hayatımın merkezinde bulunuyor. 


Perform'un Türkiye macerası ne zaman başladı? En son Maçkolik'i satın aldınız... Faaliyetlerinizi biraz anlatır mısınız? 

Perform'un Türkiye pazarına girmesi, 2012 yılının ikinci yarısında gerçekleşen Mackolik A.Ş. satın alması ile birlikte oldu. Mackolik A.Ş. deyince akla ilk gelen doğal olarak Mackolik.com oluyor ancak şirketimizin Türkiye'deki varlığı sadece bundan ibaret değil. Mackolik. 
com'a ek olarak, Sahadan.com, Goal Türkiye, Tahminkolik.com, Beygir.com web sitelerini ve bu sitelerin mobil uygulamalarının yanı sıra dünyaca ünlü spor istatistik ve analiz platformu Opta'nın da Türkiye içeriğini yönetiyoruz. Türkiye, Perform'un yatırım odağındaki öncelikli pazarlardan biriydi. Türkiye'nin genç nüfusu, spora olan ilgisi, yeni teknolojilere hızlı uyum göstermesi ve hızlı büyüyen mobil dünyaya olan adaptasyonu gibi faktörler Türkiye'nin hedef pazarlar arasında bulunmasında önemli rol oynadı. Maçkolik özelinde ise şunları söyleyebilirim; Perform birşirketi satın alacağı zaman özellikle iki unsuru göz önünde bulunduruyor. Öncelikle bir ülkeye girmeye yönelik bir satın alma ise, lideri satın alarak pazara girmeyi tercih ediyor. İkincisi de satın 


alınan şirketten, grubun bütününe fayda sağlamayı amaçlıyor. Maçkolik bu anlamda çok önemli bir konumda. Türkiye'de uzak ara lider ve canlı skor, istaüstk ve veri konularında dünyanın en önemli plat formları arasında yer alıyor. 


Türkiye dışında Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu operasyonları da size bağl. Türkiye'den kaç ülkeyi yönetiyorsunuz? 

Şu an 35 ülke sorumluluğum altında bulunuyor. Perform dijital spor içeriği sağlama alanında dünyanın en büyük şirketi. Benim görev tanımım da tıpkı dijital spor içeriği gibi son derece kapsamlı diyebilirim. 
Perform çatısı altında bulunan internet sitelerinin ve spor istatistiği şirketinin yönetimi, bu sitelerin ve çeşitli projelerin mobil uygulamalarının hayata geçirilmesi, büyümeye ilişkin sorumluluklar, stratejinin belirlenmesi görev tanımım içinde. 


Türkiye özellikle bir futbol ülkesi ama son yıllarda taraftarlar istenilen kalitede bir seyir yaşayamıyor. 
Bunu neye bağlıyorsunuz? 

Ülkelerde zaman zaman spor kalitesinde düşüş ve artışlar yaşanabiliyor. Farklı jenerasyondaki oyuncular geldikçe, oyun kalitesinde değişiklikler olabiliyor. Türkiye'de son dönemlerde olan düşüş ise bazı takımların kaynaklarını doğru kullanmamasından kaynaklanıyor. Doğru yatırımları yapan takımlar ise başarılı olabiliyorlar. 


Sizin futbolla aranız nasıl? 
Futbolla aram çok çok iyi. 


Yurtiçi ve yurt dışındaki maçları takip eder misiniz? 

Maçları genelde yerinde izlemeyi seviyorum. Şampiyonlar Ligi finalleri, Dünya Kupası gibi organizasyonlarda ve Türkiye'deki birçok futbol maçında, bir aksilik olmadıkça tribünde oluyorum. Futbolun yanı 


sıra iyi bir Euroleague maçını ya da Federer-Djokoviç maçını tribünde izlemenin tadı da bambaşka. 


İzlemek dışında futbol oynamayı da sever misiniz? 
Evet, çok seviyorum. Hala veteran olarak futbol oynamaya da devam ediyorum. Bu yaşta ve fiziksel kondisyonda hala 1 1'er kişilik takımla futbol oynuyorum. 
Tabii sakatlıklar müsade ettikçe... 


Boğaziçi Mezunları olarak kurduğunuz bir de takımınız var. Yurtiçi ve yurt dışında turnuvalar yaptığınızı öğrendik. İddialı bir takım mısınız? 
Gençlik yıllarımdan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Futbol Takımı ile üniversite yıllarında, sonrasında da mezun takımımızla ulusal ve uluslararası turnuvalara katılıyoruz. Yaş ortalamamız 40'ı geçti ama büyük sahada futbol oynamaya devam ediyoruz. Her sene minimum iki farklı turnuvaya katılıyoruz. Bunun dışında, sürekli her hafta maç yaptığımız 1 Ver kişilik futbol takımlarının oynadığı bir ligde mücadele ediyoruz. Bu ligin adı “Efendilig”, www.efendilig.com. 
Uluslararası katıldığımız turnuvalardan bazıları da Prague Barrel, Budapest Vets gibi turnuvalar. Prag'da 
60 takım arasında bir sene şampiyon, bir sene de 
ikinci olduk. Üstelik daha genç İtalyan, Alman, İngiliz, İsveç takımlarını yenerek. 


Biraz da futbol dışındaki hobilerinizi soralım. Boş zamanlarınızı nasıl geçiriyorsunuz? Neler yapmaktan keyif alırsınız? 

Kayak yapmayı seviyorum. Seyahat etmek de olmazsa olmazım. Fırsat bulduğumda farklı yerleri görme- yi tercih ediyorum. 50'ye yakın farklı ülkeye gittim, çok daha fazla farklı sayıda şehri ziyaret ettim. 


Her gittiğiniz ülke takımlarının atkılarını biriktirerek bir koleksiyon oluşturdunuz? Kaç adet atkınız var? 


Şu an 100'e yakın farklı ülke ve takıma ait 1200'den 


“At yarışı son yıllarda hayatıma girmiş bir merak. 
Maçkolik A.Ş.'nin kurucuları Erdem Yurdanur ve Tarkan Onar'ın sayesinde at yarışına ilgi duymaya başladım. Şu an Tarkan-Erdem ve Yemeksepeti 
CEO'su Nevzat ile beraber ortak olduğumuz 11 
tane atımız var. Ve bu atlarımız sürekli olarak farklı seviyelerdeki yarışlara katılıyorlar.” 


fazla parçadan oluşan geniş bir atkı koleksiyonum var. Ayrıca Türkiye'nin 81 ilinin tamamından da koleksiyonumda atkı bulunuyor. Bu koleksiyon, spora ve futbola olan ilgimin uzantısı şeklinde başladı ve gelişti. 20 yıl kadar önce bir iddia sonucu arkadaşımdan bir atkı kazandım ve o ilk atkıyla başladım. Daha sonra gittiğim maçlardan, izlediğim takımlardan bireranı olsun diye atkı almaya ve biriktirmeye devam ettim. Atkıları havası alınmış torbalarda, depoda saklıyorum. Hedefim bir gün onları keyifli bir şekilde sergilemek. 150 civarında da formam var ve onları da atkılarla beraber saklıyorum. 


Bir de yarış atlarına meraklısınız. Bu merak ne zaman başladı? Kaç adet yarış atınız var ve yarışlara katılıyorlar mı? 

Atyarışı son yıllarda hayatıma girmiş bir merak. Maçkolik A.Ş.'nin kurucuları Erdem Yurdanur ve Tarkan Onar'ın sayesinde at yarışına ilgi duymaya başladım. 
At yarışı derken bahis yapmak değil, kendi atlarımıza sahip olmaktan bahsediyorum. Atın yarıştığı zaman, son düzlükteki heyecan gerçekten anlatılamaz. 
Kazandıktan sonra nefes nefese kalmış, yorgun atın başını okşamaksa harika bir duygu. Şu an Tarkan-Erdem ve Yemeksepeti CEO'su Nevzat ile beraber ortak olduğumuz 11 tane atımız var. Ve bu atlarımız sürekli olarak farklı seviyelerdeki yarışlara katılıyorlar. 


Siz ata biner misiniz? 


Üniversite yıllarımda binmiştim ama şu anda yarışan atlarımızı tribünden izlemeyi tercih ediyorum. 
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Galeri 


MİCKELANDEL 
KLON 


GALERİ ARTİSTTE 


DÜNYACA ÜNLÜ İTALYAN SANATÇI 
MICHELANGELO PISTOLETTO'NUN 


ESERLERİ 1 ARALIK 2017 TARİHİNE el 
KADAR GALERİ ARTİST'TE İM, 


OLACAK... PISTOLETTO İLE YENİ 


SERGİSİ ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ — « GERÇEKLEŞTİRDİK... | am, v 


aleri Artist, 1 Aralık tarihine kadar ünlü İtal- ili 

i 3 di yan sanatçı Michelangelo Pistoletto'nun eser- ' lerini sanatseverler ile buluşturuyor. Pistoletto, 


sanat tarihinde, Rönesans perspektifini tersine çeviren, izleyiciyi ve gerçek zamanı doğrudan esere dahil eden bir anlayışla yaptığı “Ayna” işleri önemli bir yer tutuyor. Yüzeyleri saran ve yansıtan biyomorfik formlar, Jean Arp kabartmaları ya da Matisse kolajları gibi fraktalları ya da hücre bölünmesini uyandırıyor. Yapıtlar böylece, izleyicisiyle tamamlanan, yansıması sona eren organik bir hayat imgesi sunuyor. Ayna eserleri kadar Arte Povera'nın doğumunda temel kabul edilen “Eksi Nesneler” başlıklı bir dizi eserin, farklı disiplinlerden bir araya getirdiği sanatçılarla oluşturduğu ardıl ve klasik sergi mekanı dışına çıkan çalışmaları ise sanat dünyasında devrim yaratmıştı. Sanatçı eserleri için, “Bölünme ve Çarpma” işlemi olarak iki temel yol tanımlıyor... Huzursuz zekası, öncül sanat formları yaratan eğitimci ve aktivist bir sanatçı olarak önemli ödüller de alan Pistoletto, halen İtalya'da yaşıyor ve çalışmalarını sürdürüyor... 
Biz de sergi ile ilgili olarak Michelangelo Pistoletto ile konuştuk... 
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Sn. Michelangelo Pistoletto, bize ifade etmekte olduğunuz konsepti anlatır mısınız? 

Öncelikle Jale ile Dağhan'a çok teşekkür etmek istiyorum beni İstanbul'da misafir ettikleri için. Çok onurlandığımı belirtmek isterim. Aynalar kendilerini değil, 
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1960 yıllarında bireysel çalışan bir sanatçı olarak hem 
Avrupa'da hem de Amerika'da prestijli birçok galerilerde ve müzelerde yer alan sanatçı Biella-İtalya'da 1933yyılında doğdu. 1955 yılında ise çalışmalarını sergilemeye başladı. 1960'da Turin'deki Galleria Galatea'da ilk kişisel sergisini açtığı günden bu yana 


“takdirle izlenen sanatçı” olma unvanını sürdürdü. 


önünde olanları temsil ederler. Toplum, insanlar, hayvanlar ve diğer canlılar, herşeyi aynalar temsil etmektedir. Eğer realiteyi okumak istiyorsanız, önce aynaları okuyabilmelisiniz. Aynalar gerçeklerin ve yaşanmışlıkların aslında şahidi diyebiliriz. Ben toplumu aynanın içine çekmeye çalışıyorum, aynı zamanda aynadan dışarı çekip gerçek dünyaya getirmeye. 


Sizden evvel ayna sanat dalında bireyin kendi yansımasını izleyip, kağıda veya başka bir sanata dökmesi için kullanılan bir objeydi. Siz bu konsepti değiştirip, aynı zamanda o yaşadığımız 'an' a kıymet vermemiz ve değerini bilmemiz için bir eser haline getirdiniz. Sizin için anı yaşamak neden bu kadar önemli? 
Aynalar iki ayrı parçadan oluşuyorlar; ayna ve fotoğraf... Fotoğraf eskiyi, yani geçen yaşanmışlıkları yansıtır. Fotoğraf ise üstünde baskıdır. Bir anıdır. Fakat ayna da, anı yok olmuştur. An ve geleceği yansıtmaktadır. İkisini birleştirmek için bu eserler ortaya çıkar. Statik ve dinamik, bir dakika diğer dakikalar ile birleşir ve bu sürer. Bu taktirde fotoğrafın değerini anlamalıyız; anın anısı olduğu için, bu 'an'ı temsil ettiği için. Ayna'yı kırdığım zaman, bir eylem aynanın içinde bir fotoğraf olarak yerleşik halde. Anın fotoğrafı, yaşanmışlığın, bir olayın kaydı. 


Artık cep telefonları, selfiler toplumumuzda birçok insan için rutin bir alışkanlık haline geldi. Siz aslında bunun bir yerde başlangıcısınız. Nereden doğdu bu ihtiyaç? 

Aynada görmüş olduklarınız, sizin önünüzde olanlar. Zaman- yolculuk perspektifi önünüzde ama gördükleriniz arkanızda kalanlar ve aynı zamanda kendinizdir. Aslında bir “self”. Günümüzde herkes “selfi” kullanıyor ve bunu aslında kendilerini anlamak için yapıyorlar .Birey olabilmek aynı zamanda toplumda olmayı başarabilmeliyiz. 
Bütün olabilmeliyiz... 


| gr” 


“Pistoletto, sanat tarihinde, Rönesans perspektifini tersine çeviren, izleyiciyi ve gerçek zamanı doğrudan esere dahil eden bir anlayışla yaptığı “Ayna” işleri önemli bir yer tutuyor. Yüzeyleri saran ve yansıtan biyomorfik formlar, Jean Arp kabartmaları ya da Matisse kolajları gibi fraktalları ya da hücre bölünmesini uyandırıyor.” 


2003 


2004 


2007 
2015 


Michelangelo Pistoletto'nun 
Önemli Bazı Ödülleri 


Venedik Bienali Yaşam Boyu 
Başarı Altın Aslanı Ödülü 
Turin Üniversitesi Siyaset 
Bilimi dalında onur Ödülü 
Kudüs'teki Kurt Vakfı Ödülü 
Havana Üniversitesi de Las 
Artes onur Ödülü 
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AND DAGLARI'NIN GİZEMLİ ULKESİ 
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LARPNDA YAŞAMIŞ 
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OLARAK HİSSETTİĞİMİZ ÜLKE 


İSE PERU, 


IKÜM SÜRDÜĞÜ VE BUGÜN 


GÜNNUR GÜNDÜZ AYAR 


YAZI VE FOTOĞRAF: 
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erek kıyı şeridini boylu boyunca yatay olarak kesen And Dağları, gerekse yüksek rakımlarda süren yaşamı ile Güney Amerika'nın en kendine has ülkesi Peru. 
Türkiye'den oldukça uzun ve aktarmalı bir uçuş ile varabildiğim başkent Lima, aslında tipik bir Akdeniz liman kentini andırıyor. Fakat sürekli olarak gri bulutların hüküm sürdüğünü öğrendiğim de hayli şaşırıyorum. Bir Ekvator ülkesi olması, deniz seviyesinde olmasına rağmen bu şehirde neredeyse hiç yağmur yağmıyor ve hiç aşırı sıcaklar olmuyormuş. 
Nedeni; kıyı şeridi boyunca yatay uzanan And Dağları. Okyanusun suyu çok soğuk, dağlar doğudan gelen rüzgarları kesiyor ve böylece yağmur yoğunlaşıp düşemiyor. İroniye bakın ki And Dağları'nın öte tarafı dünyanın en çok yağmur alan bölgesi, Amazon Ormanları. Şehirde kuraklık öylesine hissediliyor ki bir semtin yeşilliği, parkları, bahçeleri arttıkça o semtin daha zengin olduğu biliniyor. Çünkü şehir ancak yapay olarak yeşillendirilebiliyor ve bunun için de sürekli sulama yapmak gerekiyor. 
Lima, bir dönem İspanyolların koloni merkezi olması sebebiyle günümüzde ülkenin diğer şehirlerine oranla daha gelişmiş. Aslında uzun bir uçuş sonrası yüksek rakımlara çıkmadan biraz yorgunluk giderip Peru'nun atmosferine alışmanız için ideal. Ama bu şehre gelmişken de şehrin modern tarafı Miraflores sokaklarında biraz yürümek, Pargue del Amor'da ( Aşıklar Parkı ) muhteşem Pasifik Okyanusu manzarasının keyfini çıkarmak, Larcomar Alışveriş Merkezi'nde okyanusa karşı birşeyler atıştırmak ve tabii ki şehrin tarihi merkezi San Martin meydanını gezmek için de kendinize bir fırsat tanıyın. Ayrıca dünyaca ünlü gurme restoranları ile ağzının tadını bilenlere çok geniş olanaklar sunuyor. Bu garip iklim koşulları balık çeşitliliğinin artmasına neden olmuş. 
Şehirde gurme dükkanlarına bolca rastlayabilirsiniz. 
Hatta Eski Postane'nin ilk katı Gastronomi Müzesi. 
GDO'nun ülkeye hiç girmediğini düşünürsek tüm sebze, meyve ve bakliyatin doğallığı da bu zenginliği pekiştiriyor. O kadar çok ünlü restoranı var ki hangi birine gideyim diyebilirsiniz, benim size önerim mutlaka Huaca Pucllana'yı listenize almanız. 
Hem Peru mutfağının farklı tadlarını bulabileceğiniz, hem de bir İnka Tapınak kalıntısının ortasına kurulmuş farklı atmosferi ile gitmenize değer bir restoran. 
Limadan sonra yaklaşık birbuçuk saatlik bir uçuşla 


“GEREK KIYI ŞERİDİNİ BOYLU BOYUNCA 
YATAY OLARAK KESEN AND DAĞLARI, 
GEREKSE YÜKSEK RAKIMLARDA SÜREN 
YAŞAMI İLE GÜNEY AMERİKA'NIN EN 
KENDİNE HAS ÜLKESİ PERU...” 
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Gezi 


“YERLİ HALKIN ÇOK ESKİ ZAMANLARDAN BUGÜNE, TİCARET AMACI İLE ÜRÜN DEĞİŞİMİ YAPTIKLARI EN ÜNLÜ PAZAR YERİ, PISAC...” 


Cusco'ya varıyorsunuz. Cusco, 3400 metre rakımıyla, havalimanına indiğiniz anda size hafif bir baş dönmesi ile merhaba diyor. Oldukça deneyimli bir rehber ile seyahat ettiğimiz için bize ilk önerisi havalimanının hemen çıkışın- da yer alan küçük bir dükkan- da koka yaprağı çaylarından içmemiz oldu. Peru'ya seyahat etmeye karar verenlerin en büyük korkusu “yükseklik hastalığı” ndan etkilenip etkilenmeyecekleri oluyor. Açıkçası ben de aynı korkuyu taşıyordum ama bilmelisiniz ki bunun bir çaresi var. Öncelikle Lima'da hemen hemen her eczanede bulabileceğiniz özel haplar bulunuyor. Tamamen 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bitkisel, hiçbir ilaçla olumsuz etkileşimi olmayan bir ilaç bu. 
Yüksek rakımlarda vücudun oksijensiz kalmasına verdiği tepki aslında yükseklik hastalığı ve bu ilaç vücudunuzda oksijeni tutuyor. 

Yükseklik hastalığına yakalanmamak için Cusco gezimi sonraya bırakıyor ve öncelikle yaklaşık beş yüz metre aşağı bir rakımdaki “Kutsal Vadi”yi gezmeye gidiyorum. Derler ki; Kutsal Vadi'ye inmeden önce vadiyi görebileceğiniz bir yükseklikte durun ve bulunduğunuz süre içerisinde sizi mucizeleri ile zenginleştirmesi için vadiye dilekte bulunun, teşekkür edin. Vadinin ortasından geçen ve vadiye bolluk 


ve bereketi getiren Urubamba 
Nehri'ni de yine aynı şekilde kutsal kabul ederler. Artık Peru'nun yerli halkı ile daha içiçe olacağınız ve İnkaların etkilerini daha yoğun hissedeceğiniz bölgesinde olduğumuzu söyleyebilirim. 
Yerli halk, bugün halen geleneklerine bağlı olarak yaşıyor. 
Bizim bir nevi köy olarak ayırımımızı onlar komite olarak adlandırmışlar. Her komite- nin ayrı kıyafetleri ve şapkaları bulunuyor ve baktıkları zaman birbirlerini ayırt edebiliyorlar. En çok ilgimi çeken de kadınların şapkaları ile kurdukları iletişim biçimiydi; kullandıkları şapkaya göre ben evliyim, ben bekarım ve evlenmek istiyorum veya ben bekarım ve hayatımı bu şekilde devam ettirmek istiyorum gibi anlamlar taşıyormuş. 

Yerli halkın çok eski zamanlardan bugüne, ticaret amacı 


Cusco 
San Petro Pazarı 


"ân 
S ge- 
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> a Pisde Pazarı 


«Yerli müzisyen 


Kutsal Vadı - Yerli Halk 


Lima-San Martin 
Meydanı 


ile ürün değişimi yaptıkları en ünlü pazar yeri, Pisac. Peru'ya özgü her türlü hediyelik eşyayı en uygun fiyatlarla bulabileceğiniz bu pazara mutlaka 
2-3 saatinizi ayırın, pazarın hemen yanındaki Çikolata 
Müzesi'nden de harika kakoa 


i ve çikolatalardan almadan 


geçmeyin derim. 

Moray tarlaları ve Maras tuz madenleri, Peru'yu anlamanız için mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerin başında geliyor. 


MORAY TARLALARI VE MARAS TUZ 
MADENLERİ, PERU'YU ANLAMANIZ İÇİN 
MUTLAKA ZİYARET ETMENİZ GEREKEN 
YERLERİN BAŞINDA GELİYOR, 


Maras Nt 
Madenleri © 


Kayıp şehir, Machu Picchu 
Machu Picchu'ya yerel ve oldukça şirin kasaba Ollantaytambo'dan kalkan tren ile gitmeniz gerekiyor. Dar bir geçit olduğu için karayoluna olanak vermiyor. Ya da 3-4 gün süren treking rotası ile varabiliyorsunuz. Belli noktalardaki treking kampları ile ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. 
Panoramik tren ile yaptığınız yolculuk süresince bu noktaların bazılarını görebiliyorsunuz. Yol boyunca öyle eşsiz doğa manzaraları ile karşılaşıyorsunuz ki daha Machu Picchu'ya varmadan büyüleniyorsunuz. 

Machu Picchu, 1911 yılında 
Amerikalı arkeolog Hiram 
Bingham tarafından keşfediliyor. Aslında antik kentin bu kadar geç keşfedilmesinin sebebi zaten bulunmamak üzere inşa edilmiş olmasından kaynaklanıyor. 

İnkaların başkenti Cusco ise kendine has atmosferi ile sizi tek kelimeyle hayran bıraktırıyor. Tipik İspanyol koloniyel kent görünümüdeki bu şehrin meydanında oturup saatlerce 


geleni geçeni izleyebilirsiniz. 
Yerel pazarı, harika restoranlariile keyifli ama Lima'ya göre daha yöresel bir şehir. Peru'da olduğunuzu sonuna kadar hissettiğiniz bir şehir Cusco. 
Mükemmel bir formda kesilen antik taşları kullanarak inşa edilmiş binaları ile size halen bir İnka şehrinde yaşamış olduğunuz izlenimi bıraktırıyor. Şehir merkezinin yanı sıra en yakın noktadaki Puca 
Pucara ve Sacsayhuaman Kalesi mutlaka gezmenizi önereceğim bölgeleri. Sacsayhuaman Kalesi, Peru'da beni en çok etkileyen yerlerden birisi oldu. Bugün halen 80 ton ağırlığındaki kayaların öyle muntazam bir şekilde nasıl üstüste getirildiğini açıklayamıyor bilim adamları. Kalenin büyüleyici atmosferinden daha kurtulmadan 10 dakika mesafedeki Puca Pucarada önceden organize ettiğim yerli bir şamanın yönettiği ayine katıldım. İçinde bulunduğum bölgenin atmosferine tam anlamıyla teslim olarak muhteşem bir arınma ayini gerçekleştirdim diyebilirim. 
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İlk kurulduğu yıllarda üyelerinin tahsis ettiği mekanlarda bir araya gelen kulüp, ilk olarak Aydın Harezi'nin başkanlık yaptığı dönemde 
Tarabya'da, daha sonra 
Göksu'da yer aldı. Bundan sonra ise üyeleri çalışmalarını, kulübün potansiyeline layık olan bir mekan olan Maslak 42'de yürütecek. 


TÜRKİYE KLASİK OTOMOBİL KULÜBÜ 


ww a ENİ MERKEZİ 
EZ MASLAK 42'DE 


KLASİK OTOMOBİL KULÜBÜ, ÜYELERİNİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE MASLAK 49'DEKİ YENİ MERKEZİNDE, AĞIRLADI. 100'ÜN ÜZERİNDE DAVETLİNİN YER ALDIĞI KOKTEYLDE KONUKLAR KEYİFLİ MÜZİKLER EŞLİĞİNDE, UNUTULMAZ BİR GECE YAŞADILAR... 


eçtiğimiz Temmuz ayında Anadoluhisa- o bü Başkanı Aydın Harezi, geceye gösterilen ilgiden ndaki Kulüp Merkezi'ni, Maslak 42'ye (| dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Toplataşıyan Klasik Otomobil Kulübü, Başkan (o nan bağışlarla gelecekte kulübümüz için çok daha Aydın Harezi'nin ev sahipliğinde gerçek- O güzel ve başarılı işlere imza atmak için yönetim olaleştirdiği açılış kokteyli ile kulüp üyelerini bir araya (o rak canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
getirdi. 100'ün üzerinde davetlinin katıldığı gece davetliler tarafından da çok büyük bir ilgi gördü. o Yeni Merkez Modern ve Rahat Bir Ortam Sunacak Otomobil sporları, iş, sanat ve cemiyet hayatından (o Kulübün yeni lokalinin sanayii mahallesinin içinde birçok klasikseverin katıldığı davette, klasik otomo- O oluşu, genellikle haftasonlarında araçlarının bakımbil tutkunları Hüt, keman ve akordeon eşliğinde hoş | ları için gelen üyelere dostlarıyla rahat bir mekanda sohbetlerle, hoş bir akşam geçirdiler. “Bir Tuğlada O vakit geçirebilme imkanı tanıyacak. Yeni merkez, Sizden” mottosuyla düzenlenen açılış davetinden (o kulübün düzenli etkinliklerinin yanı sıra üyelerin elde edilen gelirle, 27'inci yılını büyük organizas- O biraraya geleceği bir mekan olacak. Lokal klasikseyonlar ve büyük başarılarla geride bırakmış olan Kla- (| verlerin gönül rahatlığıyla tüm aile ve arkadaşlarıyla sik Otomobil Kulübü'nün faaliyetlerine katkıda bu- O vakit gelebilecekleri modern ve zevkli bir lounge halunan üyelere, isimlerine özel tuğlalar oluşturuldu. O vasında, çeşitli müzik ve sanat etkinliklerinin düzen-Gecede bir konuşma yapan Klasik Otomobil Kulü- O lenebileceği sıcak bir atmosfer sunacak... 
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Türkiye Klasik 
Otomobil Kulübü Yönetim 
Kurulu'nun özverili çalışmasıyla düzenlenen bu açılışa katılan üyeler ve sponsorlar mekanda hazır bulundurulan tuğlaları satın alarak 
“Bir Tuğla Da Sizden” kampanyasına katılıp kulübün bütçesine katkıda bulundular. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar keyifle geçen açılış tüm katılımcıların memnuniyetiyle sona erdi. 


Meral Kurdaş - Aydın Harezi - 
Erol Özmandıracı - Tufan Bolkan 
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KLASİK TUTKUNLARINI HEYECAN 
VERİCİ ETKİNLİKLER BEKLİYOR 


Kulüp, ekim ayında Karadeniz EKonomik İşbirliği Örgütü ile ortak bir Selanik turu gerçekleştirecek. 
Ayrıca FIVA A sınıfında yer alan Geleneksel Cumhuriyet Rallisi'sini yurtdışından da gelecek katılımcılarla beraber Bolu ve çevresinde düzenleyecek. Son olarak da Aralık ayında düzenlenecek Klasik Otomobil Kulübü Yılbaşı Balosu'yla da seneyi tamamlayacak. 


Kulübün yeni lokalinin sanayii mahallesinin içinde oluşu, genellikle haftasonlarında araçlarının bakımları için gelen üyelere dostlarıyla rahat bir mekanda vakit geçirebilme imkanı tanıyacak. 


Ağustos 2017 


g 


Cüneyt Türktan - Durgut Berberoğlu - Ahmet Öngün - Kemal Gamgam - Fuat Hacıoğlu ve Faruk Ariti 


Otomobil sporları, iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok klasikseverin katıldığı davette, fan Bod klasik otomobil tutkunları flüt, 


keman ve akordeon eşliğinde — Ee 


hoş sohbetlerle, nefis bir akşam geçirdiler. 


> 
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Organizasyonda birbirinden özel klasik modeller de hazır bulundu... Klasik otomobil tutkunları da bu araçları yakından inceleme fırsatı 


Reyhan ve 
Aydın Harezi 


Akşam üstü 
18:00'de başlayan davet gece 23:00'e kadar sürdü ve davetliler geceden büyük bir keyif aldılar... 


Gürol Oktuğ - Mustafa Bağrıaçık - İsmail Esin 


Türkiye Klasik Otomobil Kulübü 

1990 yılında, ülkemizde var olan 

klasik otomobillerin korunması, kolleksiyonerlik zevkinin desteklenmesi, koruma ve restorasyon bilincinin güçlendirilmesi amacıyla kuruldu. BU bağlamda ralliler ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek topluma klasik otomobil sevgisini aşılamaya çalışmakta. 
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Prodigy / Bir centilmen 


CENTİLMEN JÖN-TÜRK 


BEDRİ BAYKAM 


PRODIGY SAYFALARIMIZDA BU AY TÜRKİYE'NİN “JÖN TÜRKÜ , RESSAM, ŞAİR VE AKIL ADAMI 


BEDRİ BAYKAM”I AĞIRLIYORUZ... 


dünya sanat dünyasını şaşırtan Türk çocuk... Sergisinde saklambaç oynayan küçük deha; sanatın harika çocuğu olarak 

tüm dünyaya adını daha 6 yaşında altın harflerle yazdıran, özgür ve bağımsız dünyaya “Aşk” ilan eden, büyüse de coşkulu ve vakur kimliğini onurla koruyan bir sanatçı, yazar, ressam, şair, akıl ve siyaset adamı... O sadece sanatın değil, Türkiye'nin Jön Türk'ü... Bu ay Prodigy sayfalarımızda Sayın Bedri Baykam'la birlikteyiz... 


Küratörlüğünü üstlendiğiniz " Bir Rüzgarın Arkeolojik Kazısı"'nda sahibini yitirmiş o yeşil park aslında dönemin bütün bir kuşağını temsil ediyordu. Sizce 68 kuşağı ve onun tutkulu ruhu yeterince anlaşılabildi mi? 

2018'de 50'inci yılını kutlayıp anacağız. Buna bir devrim ve tutku olarak bakarsanız kutlarsınız. Kayıplarını hatırlarsanız, anarsanız. Dünyada öncesinde ve sonrasında büyük izler bırakan devrimler vardır. 1917 Ekim devrimi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 1960 devrimi bunlardan biridir. 68 kuşağı da! Dünyaya yön veren Küba Devrimi de bun- 


"SİYASİ BİR AİLEDEN GELİYORUM. 
HEP OLAYLARIN İÇİNDE BÜYÜDÜM. 
TUTKULU BİR KEMALİST'İM VE 
AİLEMDEN ALDIKLARIMIN DIŞINDA, 
BEN KENDİM DE ŞAHSEN 
SİYASİYDİM." 
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lardan biridir.Çünkü hepsi ulusal ve uluslararası izler bırakmışlardır. İnsanlar bir dönemi analiz ederken maalesef genelde yaşadıkları güncel dönemin verileri ile analiz ediyorlar ve hata yapıyorlar.Herkes bugünün 
bakış açısı ve verileri ile değerlendirme yapıyor.Bu 27 
Mayıs 1960 ihtilali ve 68 Kuşağı için de geçerli. Hiçbir şekilde Anakronizme düşmemek için; Deniz Geçmiş ve arkadaşları o gün o eylemleri neden yaptılar, o ve arkadaşları sosyalizm'i nasıl, Kemalizm'i nasıl görüyorlardı? Veya o günün şartlarında Türkiye siyasi ve ekonomik olarak hangi noktadaydı? O gün onlara "gomonist" diyenler kimdi ve şimdi neredeler? Deniz Geçmiş aynı zamanda Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal yürüyüşü yapan ve diğer gençlerin öncüsü olan bir yaşayan efsaneydi. Onların Kemalizm'i ne 


idi? Sonra Atatürkçülüğü kendine yorumlayan bir dolu akım, parti ve dernek ne yaptı? Hep objektif olarak o günü tüm ortam ve şartlarıyla değerlendirmek lazım. O yaşananları sonradan bilerek, sonrasındaki 30-40-50 yıl dünyaya ne getirdi onu da bilerek; o bilincin etrafında ve bunun sahte bilgiçliği ile o günleri analiz edemezsiniz. Deniz Geçmiş sonradan efsane olmadı. O zaten yaşarken de efsaneydi. 
İdam edildiğinde ben 15 yaşımdaydım... 1971 hüzün dolu bir yıldı, o kadar etkilenmiştim hemen onun resimlerini yaptım. Siyasi bir aileden geliyorum. Hep olayların içinde büyüdüm. Tutkulu bir Kemalist'im ve ailemden aldıklarımın dışında, ben kendim de şahsen siyasiydim. 10 yaşlarındaydım radyodan hep Che Guevera'nın öldürüldüğü ha- 


berleri gelir, sonra akabinde yalanlanırdı derken bir Che 'nin gerçekten öldürüldüğünü duyduk o kadar üzülmüştüm ki o yaşta herşeyin farkındaydım. Hepsi benim ilgi alanımdı, aynı bilgi Deniz Geçmiş ve arkadaşları için oldu. 68 Kuşağı, yaşam tarzı özgürlügü, düşünce ve ifade özgürlüğü, cinsel özgürlük, kadın-erkek eşitliği ve müzik ve sanat başta olmak üzere tüm sanat dallarında büyük devrim yaşandı. 
Faşizme meraklı insanların, düşünen, okuyan ve fikir üreten özgür insanlar tarafından ilk defa ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü farklı bir dönemdi. 68 kuşağı özgürlüklerden kurulu farklı bambaşka bir perspektif getirdi dünyaya. Özgürlük kavramı, bireye kendi özgürlüğünü ve insan olarak kendi değerinin kabul görmesini getirdi.Bireyin dışında da toplumun bir araya gelerek dayanışma içinde faşist düzene ve baskıcı devlete karşı gerekirse bir güç oluşturabileceği bilincini getirdi. 68 kuşağının esas lideri Che'dir.68 
'i anlayanlar onu gerçekten iyi anlayan insanlardır. 
Burada batının bir ilkelliğine değinmeden geçemeyeceğim.Daniel Combanditt 68'in şimdi milletvekili olan ünlü Alman öğrencisi veya ölen Rudy Duchkin, Çekoslavakya'da devrimi durduran Rus tankları, Amerika Berkeley'de yapılan protestolar.... 68 kuşağı üzerine üretilmiş bütün kitaplarda bunları okursunuz.68'in en uzun, en büyük devrimine ve en köklü değişimlere imza atmış Deniz Geçmiş'i batı yok sayıyor! Yurt dışında bununla alakalı bir mücadele veriyorum. Tarihin doğru algılanmasını sağlamak istiyorum. Çünkü Deniz Gezmiş bir şehir efsanesi değildi. O 5 yıl boyunca ulusal gazete manşetlerinde kalmış bir kişi. Türkiye'nin yörüngesini değiştirmiş, bunları yaparken de tek bir insan öldürmemiş. Onun ailesini çok yakından tanıma fırsatım oldu. Cumhuriyetçi ve özgürlükçü bir anne ve babanın evladıydı Deniz. O kadar sevgi dolu ve yaşama saygılıydılar ki, Deniz Gezmiş'in niye kimseyi incitmediğini anlıyorsunuz. Çünkü onlara bunu izah edemezdi. Deniz Gezmiş'in o yeşil parkası ona kadar kimseye verilmemişti. Ben Halit Çelenk'e ne yapacağımı anlattım, 40 
yıldır kimseye verilmeyen o parka Bedri Baykam'a verildi. Ankara'ya o parkayı alamaya bir arkadaşımla araba kullanarak gittim, böyle değerli bir şeyi kendimden başka kimseye teslim edemezdim. Piramit sanata kitledim sonra sergi günü herşeyin 197 lerden kalma bir cezaevi müdür odasını temsil ettiği sergi bölümüne cam fanusun altına bir sandalyeye astım. 
Sonuçta o parka 4 ay boyunca İstanbul'da sergilendi. 
Sanki kendi ruhu vardı o parkanın içinde. Sonra çok değerli annesi Şekibe Hanıma ve Halit Çelenk'e ellerimle götürüp iade ettim. O anlar çok özel anlardı benim için... İşte batının bu körlüğünü, önyargısını zavallılığını bu kendini kapatmışlığını cehaletini tedavi etmek için bu konuda sürekli efor sarfediyorum ve bunu 50'inci yılda da yapacağız. Bu 50 yıllık büyük sırrı keşfetmelerini sağlayacağız. 


KEMALİZM BENİM İÇİN HİÇBİR 
DOGMAYA BAĞLI OLMAMAK 
DEMEKTİR. MUSTAFA KEMAL DE 
DAHİL. KEMALİZM, AKLI VE BİLİMDEN 
YANA OLMAKTIR, KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİDİR." 
EEE, 


Bunu herşeyden önce bizim yapmamız gerekmiyor mu?Bu kuşağın bize kattığı ve kazandırdığı birçok ulvi değerin üzeri toprakla örtüldü. Bu toprağı kaldırıp bu değerli bilinci o tarihi döneme ne kadar vakıf olup bunu idrak edersek o zaman batı istediği kadar sahiplenmesin veya anlamasın! 
Bu ikincil öneme girer. Herşeyden önce bizim tarihimizi ve önemli dönemleri sindirerek anlamamız gerekmez mi? 

Kesinlikle haklısınız, önce bizlerin anlaması sindirmesi gerek..! 


Bedri Baykam için Kemalizm ne demektir? 

Kemalizm benim için hiçbir dogmaya bağlı olmamak demektir. Mustafa Kemal de dahil. Kemalizm, aklı ve bilimden yana olmaktır, kadın ve erkek eşitliğidir. Bilim ve sanatta evrensel kardeşliğe, “Yurtta Sulh Cihan'da Sulh”a inanmak demektir.Demokrasi, laiklik ve dolayısıyla parlementer rejim demektir. 
Ciddi bir hukuk devleti ve yargıda bağımsızlık demektir. Gençliğin kendini her türlü alçaklığa karşı 


siper edebilmesi demektir. Özetle medeni olmak, 


kültürlü olmak, adil olmak ve insan olmak demektir. 
Dünya kültürlerini korumak ve öğrenmek, bunu bilimle, mantıkla, akılla ve eğitimle herkes için eşit derecede gerçekleştirmek istemek demektir. Köylüsünden kentlisine, fakirinden zenginine, herkese hayatın standartlarını başta eğitim ve sağlık olmak üzere yurttaşın ana temel ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayabilme savaşıdır Kemalizm.Batıda bu saydıklarıma en yakın sistem sosyal demokrasidir. Teorik laf salatası yaparak Kemalizm ve sosyal demokrasiyi ayrıştırmaya çalışan bazı çevreler var.Halbuki ikisi de birbirini doğal olarak tanımlar.Kemalizm aynı zamanda çok partili demokratik parlementer rejim demektir.Atatürk hayattayken bunu çok yapmak iste- di, ömrü yetmedi. Ondan sonra İsmet İnönü bunu başardı.Seçimi kaybedince "buyrun" diyerek yerini vakurla Demokrat Parti'ye teslim etmiş ve herkesi şaşırtmıştır. Demokrasi o gün Türkiye Cumhuriyetinin iliklerine kadar işlemişti. 


Yayınlanmış 28 edebi eseriniz ve yayınlanacak 12 
adet kitabınız var.Bunların dışında İngilizce ele aldığınız “Türkiye'nin Siyasi Tarihi " adlı çalışmanız sürmekte... Bu kitabınızda başlığın içeriği ile birlikte odak noktanız hangi konular olacak? 
Çıkmamış bir kitap için şimdiden çok fazla birşey söylemek doğru olmasa da ilk defa sizinle Prodigy sayfalarınızda kısaca paylaşmak isterim. Odağım herşeyden önce objektif doğrular. Fakat burada benim kendi gerçeğim de var. O da eylemci bir Kemalist olmam çünkü ben aynı zamanda aktif siyaset yapıyorum.Mesela 1993-94 te yerel seçimler öncesi sol partileri birleştirmeye çalıştık; onu da yapamıyorsanız bölge paylaşın dedik. Böylece birbirimize rakip 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olmayalım. Bu özverili düşünceyi Ecevit/ Karayalçın /Baykal gerçekleştiremediler. Maalesef bu basit matematiği göremediler. Taban operasyonu hareketinin arabulucusu bendim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin omurgasını da kuvvetlendirecekti. Siyasi analiz kesinlikle yandaş olmamalı, Türkiye'nin siyasi tarihinde objektif olarak tarihsel sürece adanmış her bir olayı inceleyip değerlendiriyorum. 


Klasik analiz ve eleştiri formlarının dışında, kitabınızda çözüm ve yol gösterici önerilerin olacağını düşünüyorum... 

Evet çok doğru, olacak.Bu konu biraz da benim 
2003 yılındaki genel başkanlığım nasıl engellendi, 
şimdi CHP genel başkanı olsaydım neler değişecekt, ona girer.Hem siyasi bir eylemci hem de aktivis- tüm. Bir de CHP'de siyaset yapıyorum.Ben 2003'te halkın derneklerin CHP'nin nelerinden şikayetçi olduğunu biliyordum. Hem SHP hem İşçi Partisi hem de Demokrat Parti ile anlaşmıştım. Güç birliği yaparak seçim konsensusu sağlanacaktı. Demokrasi ve sandığı anlamak gerek... Bir partinin oy bölünmesini durdurmak için gece gündüz 38 hafta da çalışacaksınız ve sizin sepetiniz dışında başka sepete giden herhangi bir oy nedeniylede büyük kıskançlık duyacaksınız. Bir kişiyi kazanmak için bile bazen bir saatten fazla harcayacaksınız. Ancak o zaman toplumun genelinde inandırıcı olursunuz. 2010'da CHP için ideal bir tüzük çalışması yaptım. Avukatlar genç kadrolar ve Sn. Yekta Güngör Özden'in de katkıları oldu. 3-4 ayda bu değişiklikler gerçekleşseydi insanları çok etkileyecekti. Devrim niteliğinde bir tüzüktü. Ve maalesef 2003'te bana bu yaşadıklarımı yapanları Tanrı affetsin, Türkiye'ye büyük darbe vurdular bence. O seçim günü saat saat yaşananlar akıl almaz bir tecrübeydi, kaybettiğini anladıkça yollar üretmeye çalışan ve bu yolları haksız şekilde yaratan insanlar vardı o gün orada... Genel başkanlık seçimine 2-3 saat kala genel tüzüğü değiştirdiler, manevi baskı yaratarak o anki genel başkan Baykal dışında başka adayları engellediler. Daha da komiği Baykal seni izliyor ey delege ona göre cevap diyerek 
1350 delegeye sözlü yanıt verdirdiler. Bunu da yapan 
bir sosyal demokrat parti. O gün genel başkanlığı orada kazansaydım ki, o son iki saatte yaptıkları senaryolar olmasaydı kazanmıştım Türkiye'de inanın çok şey değişecekti. CHP'nin üye sayısı 5 ile çarpılacaktı. Kararsız oy belki neredeyse kalmayacaktı ve iktidara yürüyüş heyecanı yaşayacaktık. 


Peki bunu yeniden düşünmez misiniz? Hiç birşey için geç olduğunu düşünmüyorum... 

Hayır, şu an böyle bir düşüncem yok. CHP'ye desteğim hep sürecek, ben zaten CHP'li doğdum.Büyük bir devrim mücadelesi vermiş rahmetli Suphi Baykam'ın oğluyum. Babam ortanın solu tabiri ile yurt çapında bu görüşün en büyük ve ilk propagandacısıydı. CHP gençlik kollarını başkanı olarak Ecevit'i siyasete sokan kişidir.Birçok insan koltuk kavgasında istediği olmayınca çeker gider; ben gitmem! Bana yanlış yapanlar gider, ama ben gitmedim.Ben insanlarımıza hep şunu söylüyorum. Bir partiye üye olun, geleceğinize sahip çıkın, emeğinizi katın, o partiyi sadece dışardan eleştirmeyin. Değiştirmek istediğiniz şeyler lafta kalmasın, emeğinizi ilginizi ve birikiminizi katın. Bir aydın bir partiye üye olur mu diyorlar 


"SİYASİ ANALİZ KESİNLİKLE 
YANDAŞ OLMAMALI, TÜRKİYE'NİN 
SİYASİ TARİHİNDE OBJEKTİF 
OLARAK TARİHSEL SÜRECE 
ADANMIŞ HER BİR OLAYI 
İNCELEYİP DEĞERLENDİRİYORUM." 


bana. Neden olmasın tabii ki olur, herkes üye olmalı diyorum ben de.Ben çok iddialı bir çağdaş sanatçıyım. Diyelim ki hakkımda yapılacak retrospektif sergiler ortaya konduğunda, “Hayret, Türkiye'yi nasıl tanırdım, Bedri Baykam'ı duymuştuk ama bu kadar değil” diyeceklerini biliyorum.Ben başta hayranlık duyduğum sanatçı Picasso ve diğer bazı sanatçılar ile bir yarış içindeyim.Bırakacağım total'in, onlarla rekabet edecek şartlarla olması için çalışıyorum.... Ve hala sanat dünyasında bile en sabote edildiğim şartlarda tüm bunlara rağmen diyorum ki (Tabii ömür boyu resim yapmaya devam edeceğim) hayatta yapabileceğim en iyi iş tartışmasız CHP Genel Başkanliğıdır. CHP Genel Başkanlığı'nı da benden daha iyi yapabilecek yoktur! Ama artık başkanlık iddiası taşımıyorum. Bir de piramid sanat ve tüm sanat çalışmalarım, gerçekleştirmek istediğim birçok şey var. 
Bundan ötürü de bu koşuya artık giremem. Ama her türlü desteği yaşamımın sonuna kadar vereceğim. 
Bu arada Picasso ile aynı yaşam sürecinde eşitçe yaşamak isterim en az 92'ye dek... ( Konuşmayı takiben oldukça mutlu ve duygulu bir gülümseme) 


“Modern Sanat Tarihi” kaydı objektif mi sizce? 

Hayır, öncelikle modern sanat tarihi, batının bir oldu bittisidir diyen batılılar bu oyunda sadece biz varız diyerek sanat tarihi'ni 5 büyük batı ülkesi etrafında kurguladılar.Sanat tarihinin kaydının tek yanlı batı tarafından yapıldığını görüp siyasi tarihtede buna yeltenmiş olmaları çok traji komik bir olay.Ben bunu görüp 1984'te Amerika'da San Fransisco'da bir manifesto yayımladım.Bu bildiri San Fransisco Müzesi'nde dağıtıldı.Bu bildiride işte bu tek yanlılığı tüm şeffaflığı ile eleştirdim. Şimdi "Sanat Tarihine Yön Veren 100 Manifesto" adlı büyük bir kitapta İngiltere'de “Penguin Books” tarafından çıkarılan bir eserde benim manifestom da yer aldı.Bildiğim tek gerçek bu mücadelelerin uzun mücadeleler olduğu... 


Hiçbir şey olup fakat herşey olan varlık; sizce şimdi Karl Marx'ı memnun etmiş midir? 

Benim ana sloganlarımdan biri " Iam nothing; But lam everything" dir. Eşim Sibel, o grafittiyi benim aynen el yazımla bu sene boynuna işletti. Bu şu demek, zamanın ve evrenin sonsuzluğunda ben hiçbirşeyim, ama bana bakarken kendi geçmişim ve yaşa- 


mımda ben herşeyim. Marx'a gelince ben bireylerin kendilerini ütopik bir sebepten dolayı feda etmelerini doğru bulmuyorum. Marx'ın ütopyası, Marxizm ve fiiliyatta Leninizm ütopyası beni hiçbir şekilde ikna etmedi.Çok saygı duydum çünkü hedef çok çok iyiydi.Şöyle ideal bir dünya kurup insanlara herşeyi verelim ve onlar mutlu olsun, halbuki insanlar mutlu oldular. Doğu Berlin'den kaçmak için yüzde 90 ölüm riskini göze aldılar, arabaların altına kendilerini yapışurıp geçüler, demir perde ülkesinden birçok sporcu iltica etti. Neden hiç inanmadım çünkü hepsinin bir ütopik amacı vardı. Hepsinin içinde ifHah olmaz yanlışlar vardı. “Hayat özgürlük üzerine kurulu olmalı”. Ama bu bu özgürlük kimseyi ezme- den, hakça olmalı. Dünya için en iyi düzen Kemalizm'dir.Benim şansım doğruları görüp yaşamam oldu.20 yaşında 40 yaşında ve şimdi 60 yaşımda hep aynı temel görüşlere sahip oldum ben, hep Kemalist oldum... 


Öyleyse düşüncenin istikrarı, o düşüncenin inançla sahiplenilmesi ve ona gerçekten inanılması pratiği ile alakalı diyebiliriz. Ve Marx'a da tatlı bir gönderme yaparak herşeyden öte: “Özgür Varlık” diyerek! 

(Gülerek) Evet, kesinlikle “Özgür Varlık” diyerek. 


29 Ekim'de yeniden kuruluşunu kutlayacağımız 
Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın olmak ne demek? 
Çok büyük ayrıcalıklar ve eşitlikler demek herşeyden önce. Ben çok büyük Türk kadınları tanıdım ama Türkan Saylan bence bu yüzyılda'Türk kadının lideriydi. Onunla Anadolu'yu katettik. Bana çok güvenirdi. O muhteşem bir kadındı aynı şekilde. Çağdaş Yaşam Derneği üyeleri de... Türkan Saylan'ın öncülüğünden yürüyen milyonlarca Türk kadını var ülkemizde. Bu çok güzel birşey. 


Bedri Baykam'ın sanatında “kadın olmak” madde veruh boyutuyla çok özel bir anlam içeriyor. Bedri Baykam, kendi sanatının doğal ve özgür kadınlarını nasıl tanımlar? 

Benim sanatımın kadını; erkeklerle aynı haklara sahip, annemiz, eşimiz, teyzemiz, sevgilimiz, arkadaşımız, bizim diğer yarımız olan, çelişki ve alternatifleriyle gelen sonsuz bir güzellik kaynağıdır. Hayatta aşk ve cinsellik vardır. Beraber yaşanan aşklar, ayrı ayrı yaşanan aşklar, yalnız salt olarak yaşanan cinsellik, platonik aşklar... Cinsellik insanların beyninde bireyin çok önem verdiği birşey ise, toplumda cinselliği hep saklama ve ötelemeyle ele alır.Ben cinsellik ve pornografiden rahatsız olmam. Tanrının yarattığı ilişkilerden de korkmam ve ürkmem.Kadın ve erkek olmanın içinde bunların hepsi doğal olarak bulunur. Bunlardan, korkmak, kaçmak, ötelemek bizlere doğal olarak verilen değerleri hiçe saymak demektir. 


Yaradılışımızın ön koşulu diyebilir miyiz cinsellik için? Ve aslında asal kaynağı. Çünkü erotizm ve aşk; Cinsel içgüdüden türeyen kalıplardır. Cinsellik, aşk ve erotizm aynı olgunun farklı yüzleridir, hayatın görünümleri, bedenin ve ruhun yazılmış özgün şiirleri. Çünkü şiirin dille ilişkisi, tüm bu sıraladıklarımızın yaradılışla ilişkisine benzer? 

Kitaplarınızdaki üslupla ifade ettiniz, evet çok doğru.Burada düşüncenizin ne kadar doğru ifade edildiğini görmekle beraber maalesef sanat dahil kadın ve erkek düşmanlığı ile feminizm yapmaya çalışan birçok kadın var. Özellikle Amerika ve Avrupada kadın vücuduna düşmanlık, hatta içinde kadın erotizmi olan ve vücudu olan her türlü sanat eserine düşmanlık var. Mesela " Maymunların Resim Yapma Hakkı" adlı eserimle ilgili bir konuşma yapmıştım.Bir feminist konuşmamın ortasında çıktı geldi, eserde ne kadar fazla erotizm varmış dedi! Ben de “derdiniz nedir” dedim! Yani buna inanmak mümkün değil. Bir Woody Allen anekdotunu anlatacağım; Filimlerinden birinde kadın der ki: " Ahh! aşksız cinsellik ne boş!.." Bunun üzerine Erkek yanıtlar; " Valla, hayatta bu kadar boş şeyin arasında bu en iyisi!", Rahmetli Duygu Asena çok yakın arkadaşımdı. Türkiye için ise büyük şanstı.O erkekleri kötüleyen bir feminist değildi, Duygu Asena'nın bu uç Batılı feministlerle hiç işide olmadı. Cinsellikle değerliydi onun sanatında, kadın ve erkekte aynı oranda değerliydi. 


ğ 


yi. 


Sanat özgürdür, burada alt psikolojik baskılara tabulara da yer yok.Benim sanatımda da kadın ve erkek eşit! Bir yaşamın her haliyle, her duyuşuyla, her acı veya güzelliğiyle, sırrı ile gerçeği ile. Romanım "Kemikte mesela başbakan bir kadın Ayşe Ünlü... Ünlü bilim insanı aynı eserimde Naci- ye Yurdum. Ben kadını yaşamda tüm renkleriyle sesleriyle,varlığı ve olgusuyla eserlerime koyarım. 
Onları böyle izler, böyle tanımlarım. Kadını ve cinselliği hiçbir zaman bir tabu olarak görmedim, görmem de. Hiçbir erkeğinde böyle görmediğini temin edebilirim. 


John Berger “Görme Biçimleri” adlı kitabında kadını anlatır.Kadın bir dünya gibi parlayarak dönerken, erkekler de onu izleyip, onunla hareket ederler. “Kadın gözlenmesini gözlemekten, izlemekten keyif alır” der. Doğanın bu kanunu... Bununla ilgili bir eser oluşturmayı düşünür müsünüz? 

Tam konunun üzerine ben de bunu söyleyecektim Dinamik ve çok çarpıcı bir kitap üzerinde çalışıyorum.Kadın-erkek ilişkileri üzerine. Çok muzip ve derin bir kitap oluyor.Cinselliği kafasında iki yaşından beri taşıyan biri olarak bunu yazmam zor olmadı aslında. Cinsellikle beraber kadın benim için çok önemli. Ana heyecan ve hedef konum. 


Bedri Baykam, erotica'sının farkı nedir? 
Dozajı... Bedri Baykam erotizminin farkı dozajda saklıdır. Yani eserlerimde cinselliğin, pornografi- nin, erotizmin, romantizmin,aşkın dozajı sudjestüve yani ima edici tarafları eserin içinde saklıdır. 
Hepsi erotik veya hepsi romantik diyemezsiniz. 
Konu ve tema farkıyla farklı dozlarla farklı olgu yansımalarıyla görünürler. Bu sene “Bedri Baykam's Erotica” adlı büyük bir kıtap çıkıyor. Burada Nu modellerin fotoğrafları ve onlarla yaptığım resimler geliyor. Bedri Baykam erotizmini orada somut olarak görebileceksiniz. Ayrıca "Kemik" de cinsellik edebiyatı içinde çok özel bir konuma sahip, kült bir kitap. Bedri Baykam Erotizmi'nin sözel ifadesi... 


Sizce sanat dişi mi? 
“Sanat Bir Birleşme Anı..!” İG 


'DÜNYA İÇİN EN İYİ DÜZEN KEMALİZM'DİR.BENİM ŞANSIM 
DOĞRULARI GÖRÜP YAŞAMAM 
OLDU.20 YAŞINDA 40 YAŞINDA VE 
ŞİMDİ 60 YAŞIMDA HEP AYNI TEMEL 
GÖRÜŞLERE SAHİP OLDUM BEN, 
HEP KEMALİST OLDUM..." 
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